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 Weer zo’n datum waarvan je nog weet waar je was of wat 
je deed... De dag waarop Rusland Oekraïne binnenviel. Ongekend 
en beangstigend. Sinds 24 februari 2022 is er geen dag voorbij-
gegaan waarop Oekraïne niet in de krant genoemd werd. Stromen 
vluchtelingen, ook naar Nederland, werden veelal met open armen 
ontvangen.

Oekraïne haalde negen jaar geleden al op een schokkende wijze 
de voorpagina’s met het uit de lucht geschoten vliegtuig van 
vlucht MH17. Toch is Oekraïne van relatief onbekend land ineens 
een brandhaard geworden, een katalysator van een snel 
veranderende wereldorde lijkt het wel.

Welke geschiedenis 
maakt Oekraïners tot volk?

Voor KerkCafé Uithoorn reden genoeg om een avondlang stil te 
staan bij Oekraïne. Wat is haar geschiedenis door de eeuwen heen, 
wie zijn de Oekraïners, wat is de gedeelde geschiedenis die hen tot 
volk maakt?
Oekraïne betekent letterlijk Grensland. Waar door de eeuwen heen 
grote mogendheden als Polen en Rusland, het Habsburgse en 
Ottomaanse rijk, nazi-Duitsland en de Sovjetunie met elkaar in 
botsing kwamen, is dit grensgebied pas sinds het uiteenvallen van 
de USSR in 1991 een onafhankelijke republiek.

“Dit is ons land en onze geschiedenis. Niemand zal ons tot slaaf 
maken,” zei een inwoner van Zaporizja in een interview. Dit getuigt 
van onverzettelijkheid maar ook van een gebukt gaan onder 
dreiging. Zo is een dorp in de regio Zaporizja in de afgelopen 
150 jaar zestien keer van bezetter gewisseld!

Marc Jansen was historicus aan de Universiteit van Amsterdam. 
Hij schreef als Oost-Europa deskundige het boek Grensland. 
In het KerkCafé op 29 september geeft hij een kijk op de ontstaans-
geschiedenis van Oekraïne, op historische ontwikkelingen, 
op recente gebeurtenissen en op de oorlog met Rusland.

Vrijdag 29 september 2023
OEKRAÏNE 
van grensland tot brandhaard



 Verschraling binnen de zorg, bureaucratie in het 
onderwijs, onrust en overbelasting van de rechtspraak, 
de toeslagenaffaire en al meer dan tien jaar geworstel met 
schade door de gaswinning... Is er een gemene deler binnen 
deze opsomming te ontdekken?
Historicus en bedrijfskundige Marjolein Quené beschrijft in 
haar boek Voorbij de managementmaatschappij een 
gemeenschappelijke rode draad. In de afgelopen jaren is de 
managementmethode de dominante manier van organi-
seren geworden in vrijwel alle bedrijven en organisaties. 
Managers moeten ‘het werk beter regelen en de efficiëntie 
verhogen’.
Eén van de kernvragen in het boek is: “Hoe is ons dagelijks 
leven verbonden met de wereldeconomie?” Waar zit de 
verbinding? Vaak is dat de managementleer en het zijn dan 
de managers, die bepalen en controleren. Vroeger deed een 
arts wat hij nodig vond, nu wil een verzekeringsmaatschappij 
weten of hij niet teveel kosten maakt. Daartussen zit de 
manager die dat controleert. Er wordt zo teveel gedacht 
vanuit een business case. Winst gaat dan boven aandacht en 
kwaliteit. Deze heeft ontwikkeling ook geleid tot onduidelijk-
heid over verantwoordelijkheden binnen organisaties en 
bedrijven. Ze kunnen te makkelijk worden doorgeschoven. 
Zie de verhoren bij de enquête over de toeslagenaffaire!

Management cultuur 
een pijnlijk feest van herkenning

Marjolein Quené hekelt in haar boek de management-
cultuur. Ze komt hierover op 3 november in het KerkCafé een 
presentatie geven. Misschien op het eerste gezicht een taai 
onderwerp, maar hoe vaak verzuchten we niet: Hoe is het nu 
zover gekomen? De voorbeelden zijn een pijnlijk feest van 
herkenning. Voorbij de managementmaatschappij legt 
verbanden bloot die onze tijd en maatschappij beter doen 
begrijpen. Marjolein komt dit in het KerkCafé toelichten!

Vrijdag 3 november 2023
de MANAGEMENTMAATSCHAPPIJ
wie neemt er nog verantwoordelijkheid?



 Van de Schutse is alleen het puntdak nog te zien. 
Alle overige delen van het gebouw staan meer dan een meter 
onder water. Onzin? Niet als het waterschap niet had bestaan. 
De Schutse ligt namelijk 4,1 meter onder zeeniveau. Bij ons 
zorgt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ervoor dat wij toch 
een droog KerkCafé kunnen hebben.
Maar hoe hoog moet dat waterpeil dan zijn? Zo dat het veen 
in de polder niet verder inteert, of zo hoog dat onze houten 
heipalen niet verrotten? Zo dat de koeien kunnen grazen of 
dat de kwetsbare natuur niet verder verdroogt? Zijn dit 
tegenstellingen, of kunnen we het ook samen oplossen?

Prachtig riool, 
onvoldoende waterkwaliteit

Ook als we de wc doortrekken, komen we het water schap 
tegen. Zij zorgen ervoor dat wat wij vervuilen, weer schoon 
wordt. Op het industriegebied van Uithoorn staat hun 
rioolwaterzuivering. Maar niet alle vervuiling gaat via ons 
riool. Ook via de lucht en door het bedrijfsleven kan het water 
worden vervuild. Nederlands rioolsysteem is prachtig, maar 
de gemiddelde waterkwaliteit onvoldoende...
In maart konden we een nieuw bestuur van het waterschap 
kiezen. Maar waarvoor kozen we precies? Wat was nu het 
verschil? Waar gaat het eigenlijk over?

Luuk Heijlman stond op de lijst voor Water Natuurlijk. Hij zal 
ons vertellen over waterstanden, natuurbeheer, zuivering en 
dijkbeheer. Maar ook wat wij kunnen doen om het werk van 
het waterschap niet onnodig moeilijk te maken.

KerkCafé Uithoorn is een podium waar gesproken en 

gediscussieerd wordt over onderwerpen als gezondheid, 

politiek, economie, milieu, sport, kunst, religie en andere 

actuele maatschappelijke thema’s.

Vrijdag 8 december 2023
WATERSCHAP
belangrijk?!



Iedereen van harte welkom! 
Lees actuele informatie op
www.pkn-uithoorn.nl/kerkcafe
e-mail kerkcafeuithoorn@gmail.com

Vrijdag 26 januari 2024
van POLARISATIE
naar verbinding

Stelligheid domineert het publieke debat. Op sociale 
media, aan talkshowtafels, in de politiek – het lijkt wel of je 

alleen nog voor of tegen kunt zijn. Voor of tegen boeren, voor of 
tegen asiel, voor of tegen ‘woke’, voor of tegen LHBTIQ+. Ook met 
familie of vrienden kan het er stevig aan toe gaan. SIRE voerde al de 
campagne Verlies elkaar niet – als polarisatie dichtbij komt. Op allerlei 
plekken zien we groeiende onverdraagzaam heid voor kritische 
meningen. Zo zelfs dat bedreigen, intimideren en ‘cancelen’ aan de 
orde van de dag is. Als je alleen naar uitgesproken mensen luistert, 
mis je de experts die weten wat ze allemaal niet weten! Wanneer je in 
een zwart-witbeeld van de wereld gelooft, vergeet je dat het leven 
complex is.

Hoe blijven we in gesprek
Zijn er uitwegen uit het verharde debat? Stichting In Dialoog 
organiseert groepsgesprekken in steden met grote diversiteit. 
Om ondanks verschillen toch in dialoog te blijven, om een gemeen-
schap te kunnen zijn.

Karin Oppelland, voormalig directeur van Nederland In Dialoog, 
komt op 26 januari naar KerkCafé Uithoorn en gaat in op wat het 
betekent om met elkaar in dialoog te zijn. Wat is ervoor nodig om 
met elkaar in dialoog te blijven, ondanks verschillen van mening en 
verschillende ervaringen? Hoe kunnen we de dialoog aangaan? 
Welke stappen kunnen we zelf zetten? Het wordt een interactieve 
avond, je wordt uitgenodigd om met elkaar in dialoog te gaan.  
Wie weet, dat je erna het gesprek weer voorzichtig aandurft, met die 
ene... (collega/buur/(club/kerk/familie-)lid)? Karin Oppelland werkt bij 
RADAR, bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. Ze 
heeft veel ervaring met het voeren en voorbereiden van dialogen en 
kent de achterliggende mechanismen van discriminatie en racisme.



KerkCafé vindt op vrijdag plaats in De Schutse, 

De Mérodelaan 1, Uithoorn. Vanaf 19.45 uur 

is er koffie en thee. Na afloop kun je bij een hapje 

en drankje na  praten. De toegang is vrij. 

Je vrij willige bijdrage is welkom voor consumpties 

en instandhouding van KerkCafé.

Veel mensen worden op een gegeven moment in hun leven 
mantelzorger. Bijvoorbeeld voor een partner die extra zorg nodig 
heeft, of een kind, of een van je ouders. Hoe ga je daarmee om? 
Waar kun je dan allemaal tegenaan lopen en hoe zorg je voor 
een goede balans tussen ‘het mantelzorgen’ en de overige zaken 
in je leven?

In het begin gaat mantelzorgen vaak gemakkelijk en bied je 
‘als vanzelfsprekend’ hulp en ondersteuning. Toch lopen velen op 
een gegeven moment tegen hun grenzen aan. Alleen al het 
verdelen van aandacht voor je naaste en je eigen werk/leven/vrije 
tijd. Je hebt snel het idee dat je tekort schiet. Soms geeft degene 
voor wie je zorgt je dat gevoel. Ook bemoeienis van familie of 
vrienden – of juist het ontbreken daarvan – levert spanning. 
Hoe ontdek je jouw grenzen, hoe geef je die aan? Hoe verdeel je 
taken en verantwoordelijkheden over iedereen die zich ermee 
bemoeit?

Mantelzorg, hoe ga je ermee om?
Vrijdag 1 maart zullen we antwoorden zoeken op vragen die bij je 
leven. Ook is er aandacht voor:
• Het levenstestament Zeggenschap en verantwoordelijkheid 

als iemand zelf niet meer de regie kan nemen.
• Levend verlies Als mantelzorger kun je verlies en rouw voelen, 

terwijl degene voor wie je zorgt in leven is. Dit noemen we 
Levend verlies. Wat doet dat met je?

Karin van Horssen (mantelzorgmakelaar) en Caroline Selles 
(mantelzorgconsulent) van Mantelzorg & Meer nemen ons mee in 
hun jarenlange (professionele) betrokkenheid bij de mantelzorg. 
We gaan met elkaar in gesprek en kunnen ervaringen delen.

Vrijdag 1 maart 2024
MANTELZORGEN
meer dan alleen doen
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