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KIJK VOOR DE  
LAATSTE INFORMATIE  
OP ONZE WEBSITES!

Activiteiten Emmaüsparochie
secretariaat R.K. Parochie Emmaüs
secretariaat@emmaus-uithoorn.nl
tel 0297-561439
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voor wie verder wil kijken
dan de waan van de dag

voor wie met anderen in gesprek wil
over wat er werkelijk toe doet in het leven

voor wie samen stil wil staan
bij wat ons beweegt
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R.K. 
Parochie 
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Bezinning en Verdieping 
Programma 2023-2024

Voor u ligt het nieuwe programmaboekje 
van Bezinning en Verdieping 2023-2024. 
Ook dit programmajaar is er een grote 
verscheidenheid aan interessante bijeenkomsten waarin vragen over geloof, kerk en 
maatschappij aan de orde komen. De ideeën hiervoor zijn zowel van katholieke als 
protestantse zijde geleverd. 

Overzicht activiteiten
In dit boekje worden de activiteiten chronologisch geïntroduceerd en achterop staat de 
jaarkalender. U kunt alvast voor uzelf noteren naar welke activiteiten u wilt gaan.

Over van alles
Om een indruk van het programma te geven, geef ik de activiteiten in grote trekken weer.  
Er zijn avonden over de kerk als helende gemeenschap maar ook over doodgaan en het 
hiernamaals. Daarnaast komt het geloof van anderen aan de orde: de oosters-orthodoxe 
kerk, boeddhisme, godsbeelden in islam en christendom en tenslotte onze relatie met anders 
geloven. Ook de theologie zelf komt aan bod, zowel in twee lezingen over grote theologen 
als in de driekoningenlezing aan de hand van Augustinus. Op hun eigen manier behoren ook 
Godly Play en bibliodrama bij deze categorie. 
Twee keer is er een film over een maatschappelijk probleem. Op de maatschappij gericht zijn 
ook een avond over secularisatie n.a.v. het boek Een seculiere tijd van Charles Taylor en een 
avond over geloven in de klimaatcrisis. In het kader van Pasen wordt iets creatiefs 
aangeboden.  
Een aantal malen zijn er buitenactiviteiten: de klus- en tuindag bij Dorothy, bijzondere 
rondleiding in de Nieuwe Sint Bavo in Haarlem, bezoek aan museum Tot zover bij de 
Oosterbegraafplaats in Amsterdam en een kloosterweekend in Heiloo.  
De laatste activiteit van het programma is – heel toepasselijk – een oecumenische 
zangavond.

Voor iedereen
De bijeenkomsten zijn bestemd voor iedereen, protestanten en katholieken, andere 
gelovigen en ongelovigen. Graag bieden wij bezinning en verdieping en hopen u bij een of 
meer van de avonden te ontmoeten. Gewoonlijk van 20.00-22.00 uur in De Schutse, tenzij 
anders is aangegeven. In kerkblad Op Weg en Zondagsbrief staan de activiteiten die op korte 
termijn plaatsvinden. Op www.pkn-uithoorn.nl handig te vinden in de actuele kalender.
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Aanmelden? Fijn! 
Aanmelden is niet verplicht, tenzij anders is aangegeven. In de andere gevallen wordt 
aanmelding zeer op prijs gesteld. Dit kan via de website of telefonisch via Jeannette Voskamp 
0297-530619 of 06-12135317 of email bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl.

Je hoeft niet alleen 
Als u graag naar een bijeenkomst wilt komen, maar om vervoer verlegen zit of u vindt het 
vervelend om ’s avonds alleen over straat te gaan, neem dan contact op met iemand van de 
commissie. U vindt het telefoonnummer op de binnenzijde van de omslag.

Graag wijzen we u ook op de andere activiteiten die aan het begin en aan het eind van dit 
boekje zijn vermeld die door de protestantse gemeente worden georganiseerd.

Jeroen Hoekstra, diaken namens de Emmaüsparochie 
Tymen van der Ploeg, voorzitter commissie  
Bezinning & Verdieping van de protestantse gemeente Uithoorn

Inhoud 
Meelezen op maandag 5 
Koffie op donderdag 5 
Activiteiten op datum 6-21 
Aandachtswand, gedachtenistafel, gebedenboek 22
Seniorenmiddagen 23
Gesprekskringen 24
Paktijkschool-maaltijden 25
KerkCafé 26
Jaarkalender achterzijde
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Meelezen op maandag  
Doorgaans op een maandagavond van 20.00-21.30 uur 
Info zie Zondagsbrief, website en De Schutse App

Meelezen meestal op maandag 
Een aantal keren per jaar kun je ‘meelezen’. De Bijbelteksten lezen, die in de kerkdienst van 
de komende zondag aan de orde zijn. Samen met anderen en met de voorganger voor die 
zondag. Daarbij gaat het om tekst en lezer. Je brengt jezelf mee, jij leest, met je eigen 
levenservaring, geloof en twijfel. En tegelijk respecteer je de tekst, die immers ook iets te 
zeggen heeft. In dat samenspel van getuigenis en soms tegenspraak gebeuren geregeld 
mooie dingen. 
Als het goed is, heb je er als kerkganger iets aan. Je raakt actiever betrokken, weet van de 
achtergronden, hoort misschien je eigen vraag of opmerking terug in de dienst; en tegelijk 
heeft ook de voorganger er baat bij, want wie onbevangen leest komt soms met heel andere 
associaties en vragen dan theologen. 
Inleider is steeds een van de eigen predikanten. De data worden in de loop van het seizoen 
gepland. Je bent altijd welkom, je kunt ook zomaar een keer aanschuiven, opgave vooraf is 
niet nodig. Leesmateriaal vooraf vind je op de website.

Koffie-uur 
Elke donderdag 10.00-11.30 uur in De Schutse

Koffieochtend op donderdag
Ooit begonnen als een actie voor mensen die niet met vakantie gingen en zich in de 
zomermaanden wat eenzaam voelden, als ‘iedereen’ weg was. Nu is de donderdagse 
koffieochtend het hele jaar door nog steeds een vast punt in onze kerkelijke week.
Een gezellig samenzijn, vaak in kleine kring, bij toerbeurt verzorgd door de koffieschenkers.
Iedereen is welkom van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur om binnen te lopen!
De koffieschenkers
Ineke Kruit, Cees van Duren, Henk Mathlener, Lijda Koster,  
Antoine van Mulukom, Henriëtte Wezelman
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Samen Zingen! 
Dinsdag 12 september om 10.00 uur in De Schutse 
Leiding Henriëtte Wezelman Piano Harry Lichtendahl

Sinds jaar en dag wordt er in De Schutse gezongen op  
elke tweede dinsdag van de maand. Dit zangmoment is ooit  
begonnen door ds. Hortensius, begin deze eeuw, na zijn vertrek voortgezet door  
ds. Sofie Bloemert en sinds 2005 overgenomen door Henriëtte Wezelman.
Ger Lagendijk was vanaf het begin tot een paar jaar geleden onze vaste pianist, na zijn 
vertrek kwam Harry Lichtendahl.

Het groepje veranderde regelmatig van samenstelling en telt nu ongeveer zeven mensen. 
Daarmee veranderde ook de vorm van het programma. Op dit moment is het zo, dat we bij 
het zingen rond de piano ook van gedachten wisselen over teksten van liederen. 

We zingen uit ons eigen Liedboek, een vertrouwd, geliefd lied, maar ook een nieuw 
onbekend lied gaan we aan. Meestal zingen we rond een thema of de feesten. Ook andere 
tradities komen langs – Taizé, Iona, liederen uit verre landen. Natuurlijk kun je een lied 
opgeven, altijd goed.

Vanaf 09.45 uur is de koffie klaar en rond 10.00 uur beginnen we met een kleine warming 
up. We gaan door tot 11.30 uur, kan wat uitlopen, maar je kunt altijd eerder weggaan, of 
later komen! We zingen in informele gezellige sfeer, er is ruimte voor delen van gedachten en 
gevoelens naar aanleiding van een lied en je hoeft geen zangstem te hebben.
We zijn in een klein gemeenteverband bijeen. Wees van harte welkom!

Ontmoetings- tuin- en klusdag  
Dorothy-gemeenschap 
Zaterdag 16 september vanaf 10.30 uur  
Middenweg 1, Bovenkerkerpolder Amstelveen

‘Alle werkelijke leven is ontmoeten’ – Buber
‘Wij hebben te veel onkruid’  
– De Dorothy-gemeenschap

Vind je het leuk om in de tuin te werken, of te klussen en ondertussen De Dorothy-
gemeenschap te ontmoeten? Op zaterdag 16 september gaan we met een groep vanuit  
De Schutse samen aan de slag. Ervaring in tuinieren of klussen is niet nodig en gereedschap 
is aanwezig. Voor koffie en lunch wordt gezorgd. Het is fijn als je je van tevoren aanmeldt  
via email bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl, of via Jeannette Voskamp 0297-530619 
of 06-12135317. Dan weten we zeker dat er genoeg lunch is.
Voor informatie over de Dorothy-gemeenschap, zie www.dorothygemeenschap.nl en  
mail contact@dorothygemeenschap.nl voor meer informatie over de tuindag.



7

Godly Play voor volwassenen 
Dinsdag 19 september en 12 maart om 20.00 uur in De Schutse 
Gespreksleider ds. Sibilla Verhagen

Twee keer een verhaal van de vertelmethode Godly Play 
Godly Play is in de zeventiger jaren ontwikkeld door de katholieke 
pastor dr. Jerome Berryman. Op de kinderafdeling van een 
ziekenhuis bemerkte hij dat kinderen goed voorbereid worden op 
prikken en operaties. Maar over angst, eenzaamheid, leven en dood, ging het eigenlijk niet. 
Hij zocht een manier om met kinderen in gesprek te komen en ging verhalen vertellen. Aan 
de rand van het ziekenhuisbed bracht hij met behulp van eenvoudige figuurtjes verhalen uit 
de christelijke traditie tot leven. Kinderen werden uitgenodigd een eigen weg naar en in het 
verhaal te vinden. Door spel kwam taal op gang over wat zij beleefden.  
Het krachtige van Godly Play is dat het zowel een pedagogisch als een theologisch 
uitgangspunt heeft. Het geheim van de verborgen aanwezigheid van God leren ontdekken is 
veel meer dan een cognitieve introductie in een traditie. Het is een spel, een heilig en vrij 
spel waarin het eigen leven en de verbeelding de ruimte krijgt. Ook voor volwassenen kan 
Godly Play een verrijking zijn. Voor wie niet op de grond kan zitten is er een stoel. Je kunt 
beide avonden meedoen, maar ook één keer. 

KerkCafé Oekraïne – van grensland tot brandhaard 
Vrijdag 29 september om 20.00 uur in De Schutse 
Gespreksleider Marc Jansen Info zie pkn-uithoorn.nl/kerkcafe

Rondleiding in de Nieuwe Sint Bavo  
Zaterdag 30 september begin rondleiding 13.00 uur  
Aanmelden bij Tymen van der Ploeg 0297-561517

Verdiepende rondleiding KoepelKathedraal in Haarlem
Voor veel protestanten is de Kathedrale Basiliek Sint Bavo  
van Haarlem minder bekend dan de Grote of St.-Bavokerk in 
het centrum. Deze bijzondere rooms-katholieke kathedraal, 
buiten de binnenstad aan de Leidsevaart, is door Joseph 
Cuypers ontworpen en werd gebouwd van 1895 tot 1930. De kerk is om zijn bouwstijlen en 
kunstwerken beslist de moeite waard. We willen zaterdag 30 september naar deze 
bijzondere kerk voor een verdiepende rondleiding. Tijdens zo’n rondleiding wordt verteld 
over de gedachte achter de inrichting van de kerk en welke betekenis en symboliek 
bijzondere beelden en andere elementen hebben, zoals glas-in-loodramen, smeedwerk, 
middenschip, kerstkapel en muur schilderingen. De rondleiding begint om 13.00 uur en duurt 
zo’n 90 minuten. Graag aanmelden voor 28 sept bij Tymen van der Ploeg, t.vanderploeg@
pkn-uithoorn.nl, 0297-561517. We gaan in principe met de bus en lopen 10 minuten vanaf 
station Haarlem. Is dit bezwaarlijk, dan kan je met een auto mee. De rondleiding kost dankzij 
korting € 7,50.
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Kerk als helende gemeenschap 
Dinsdag 3 oktober om 20.00 uur in De Schutse 
Gespreksleider Ds. Sibilla Verhagen

De kerk is een helende gemeenschap
Eén van de vele antwoorden op de vraag Wat is kerkzijn? Misschien iets, dat als je meedoet 
met de kerk, heel gewoon voor je is, zo gewoon dat het niet opvalt. Misschien iets, als je niet 
meedoet met een kerk, waar je geen weet van hebt. 
In drie bijeenkomsten verkennen en ervaren we op welke manier kerk een plek van heling is. 
De eerste bijeenkomst kijken we naar kerk met haar ratjetoe aan ritueel, ontmoeting, 
geloofsideeën, verkondiging, enzovoort, maar waarin steeds het aspect van heling te 
ontdekken valt. Op de tweede bijeenkomst onderzoeken we onszelf en maken een levenslijn 
waarin we proberen aan te wijzen waar en hoe wij zelf heling hebben ervaren. De laatste 
bijeenkomst gaan we dieper in op gebed en heelheid. Op elke avond geef ik een inleiding en 
is er gelegenheid tot onderling gesprek. De bijeenkomsten zijn zonder voorbereiding te 
volgen, maar voor wie zich breder wil oriënteren is er een reader met Nederlandse en 
Engelse teksten beschikbaar. 

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 
Donderdag 5 oktober om 10.45 uur in De Burght 
Gespreksleider Joop Alsemgeest

Sinds de jaren ’90 kent de Emmaüsparochie een Bijbelleesgroep, oorspronkelijk geleid  
door één van de pastores. Sinds plusminus 2000 voorbereid en geleid door één van de 
deelnemers. Nu kent de Bijbelleesgroep twee vaste gespreksleiders die, ieder met veel 
kennis en inzet, de groep deelnemers meenemen in het Bijbelverhaal dat in de zondagse 
liturgie wordt gelezen. 
Het aantal deelnemers is de laatste jaren nogal teruggelopen, vooral door veroudering.  
Toch heeft de leesgroep besloten om ook in het parochieel werkjaar 2023-2024 een nieuwe 
serie van 14 bijeenkomsten te starten. Wij vertrouwen erop dat ook nieuwe deelnemers zich 
bij de leesgroep zullen voegen. We denken dan niet alleen aan parochianen van de Emmaüs-
parochie, maar zien ook graag deelnemers vanuit De Schutse zich aansluiten. Ook hun 
inbreng is voor de Bijbelleesgroep van grote waarde. We lezen eenmaal in de twee weken, 
steeds op donderdagmorgen in de pastorie van De Burght van 10.45-11.45 uur. De data van 
de bijeenkomsten vindt u achterop het boekje. Zowel in de parochiële Weekagenda als de 
Zondagsbrief zullen de bijeenkomsten steeds worden vermeld.

Samen Zingen! 
Dinsdag 10 oktober om 10.00 uur in De Schutse 
Info zie 12 september
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Kennismaking met de Orthodoxe Kerk 
Woensdag 11 oktober om 20.00 uur in De Schutse 
Gespreksleider Aartspriester Hildo Bos

De Orthodoxe Kerk is de laatste tijd regelmatig in het nieuws. 
Niet in de laatste plaats vanwege de overstap in 2022 van de 
Amsterdamse parochie naar het Oecumenisch Patriarchaat 
van Constantinopel. Toch is het niet altijd makkelijk om een 
beeld te krijgen van deze kerk en traditie.  
Wat zijn de ‘lokale kerken’? Waarin zijn ze identiek en waarin 
verschillen ze? Hoe verhouden ze zich tot elkaar en tot de 
wereldwijde christenheid? Hoe ziet de orthodoxie in 
Nederland eruit? 

Hildo Bos zal hier kort op ingaan en vervolgens ruim tijd overlaten voor vragen en discussie.  
Aartspriester Hildo Bos werd in 1969 geboren in Culemborg. Aangetrokken door de 
Russische cultuur en spiritualiteit, studeerde hij Russisch aan de UvA van 1988 tot 1994.  
In 1991 werd hij aangenomen in de Orthodoxe Kerk. Van 1995 tot 1999 studeerde hij 
theologie aan het instituut Saint-Serge, in 1927 opgericht door Russische ballingen in Parijs. 
Zijn echtgenote is kleindochter van ‘witte’ emigranten die na de Russische revolutie naar 
Frankrijk vluchtten. In 2004 werd Bos tot diaken gewijd voor de parochie Heilige Nikolaas  
in Amsterdam, in 2009 tot priester.

Kerk als helende gemeenschap 
Dinsdag 17 oktober om 20.00 uur in De Schutse 
Info zie 3 oktober

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 
Donderdag 19 oktober om 10.45 uur in De Burght 
Info zie 5 oktober

Kerk als helende gemeenschap 
Dinsdag 31 oktober om 20.00 uur in De Schutse 
Info zie 3 oktober

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 
Donderdag 2 november om 10.45 uur in De Burght 
Info zie 5 oktober

KerkCafé De managementmaatschappij – wie neemt er nog verantwoordelijkheid? 
Vrijdag 3 november om 20.00 uur in De Schutse 
Gespreksleider Marjolein Quené Info zie pkn-uithoorn.nl/kerkcafe
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Voor wie steek jij een kaarsje op? 
Zaterdag 4 november van 15.00-17.00 uur in De Schutse

Net als voorgaande jaren sluiten wij als kerkelijke gemeente graag 
aan bij landelijke initiatieven om op of rond 2 november, Allerzielen, 
overleden dierbaren te herdenken. In kerken, maar bijvoorbeeld 
ook bij uitvaartcentra en begraaf plaatsen wordt ruimte en tijd 
geboden om stil te staan bij wie zij waren en wat zij hebben 
betekend. 
We nodigen iedereen, jong en oud, gelovig en ongelovig, van harte uit om dierbaren te 
herinneren in ons kerkgebouw De Schutse. Koffie en thee staan klaar, er branden kaarsen en 
er is de mogelijkheid om in informele setting, gewoon aan tafel, te praten over de dierbare 
die u ontvallen is, kort of langer geleden. Zijn of haar naam mag genoemd worden op deze 
plek die ruimte geeft aan verdriet en bezinning. Er is muziek, u kunt luisteren naar gedichten 
en natuurlijk kunt u zelf een kaarsje opsteken. Kortom, stilstaan bij het leven van uw 
overleden dierbare(n), bij uw eigen leven en dat van mensen om u heen. U kunt komen 
wanneer u wilt en weggaan wanneer u wilt.

Wat geloven moeilijk maakt 
Dinsdag 7 november om 20.00 uur in De Schutse 
Gespreksleider Dr. Peter Blokhuis

Een verkenning aan de hand van het boek Een seculiere tijd van de 
Canadese filosoof Charles Taylor. Hoewel dit boek al meer dan 15 
jaar oud is, is het nog steeds een goede basis voor een gesprek over 
christelijk geloof in de hedendaagse samenleving. Volgens Taylor 
was het in 1500 ondenkbaar om niet in God te geloven, terwijl het 
nu bijzonder is om wel in God te geloven. Daarom noemt hij onze 
tijd een seculiere tijd, een tijd waarin mensen meer op de wereld zijn gericht dan op het 
transcendente, dat wat boven onze wereld uitgaat. Hoe is deze verandering ontstaan? 
Taylor gaat dat na door de veranderingen in het overheersende denkpatroon in de westerse 
wereld te bestuderen. Ook gelovigen kunnen zich moeilijk aan dat denkpatroon onttrekken. 
Taylor ziet als rooms-katholiek gelovige nog wel ruimte voor het transcendente. Deelt hij die 
ruimte met andere christenen of is die ruimte voor anderen groter dan wel kleiner?  
In de lezing en de discussie gaan we na welke stappen Taylor zet in zijn betoog met als kern 
de vraag in hoeverre we ons herkennen in wat volgens hem geloven moeilijk maakt. 
Dr. Peter Blokhuis studeerde filosofie en kunstgeschiedenis. Hij promoveerde op een 
filosofisch proefschrift. Een aantal jaren was hij werkzaam als boer. Daarna werkte hij dertig 
jaar in het HBO als docent en opleidingsdirecteur. In zijn onderwijs besteedde hij veel 
aandacht aan de betekenis van het christelijk geloof voor beroepspraktijken. 

Samen Zingen! 
Dinsdag 14 november om 10.00 uur in De Schutse 
Info zie 12 september
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Boeddhisme 
Dinsdag 14 november om 20.00 uur in De Schutse 
Gespreksleider Hessel Posthuma

Boeddhisme – Met nieuwe ogen kijken naar christelijk geloof 
Hessel Posthuma schreef ter inleiding: In deze lezing zal ik u wat over 
het boeddhisme vertellen aan de hand van overeenkomsten met het 
christendom. Dat brengt het boeddhisme dichterbij, en maakt het ook 
mogelijk dat u met nieuwe ogen naar het christelijk geloof kijkt. Ik ben protestants opgevoed 
en heb theologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Na mijn doctoraal ben ik in 
aanraking gekomen met boeddhistische oefeningen en heb ik een werk-studie programma 
van een jaar gevolgd aan het Nyingma Institute in Berkeley, CA, USA, dat geleid werd in de 
stijl van een Tibetaans boeddhistisch klooster. Sinds 1987 ben ik getrouwd met een 
predikante en noem ik mezelf boeddhist. Eerder schreef ik twee boeken over raakvlakken 
tussen christendom en boeddhisme: Vrees niet, Een brug tussen boeddhisme en 
christendom, Meinema 2005, en Hoe boeddhistisch is christelijke spiritualiteit, Het bewustzijn 
volgens Augustinus en het boeddhisme uit zijn tijd, Parthenon 2012.

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 
Donderdag 16 november om 10.45 uur in De Burght 
Info zie 5 oktober

Bibliodrama 
Donderdag 23 november om 19.30 uur in De Schutse 
Gespreksleider Madelon Verwer-Ramp

Bij Bibliodrama breng je samen met anderen een Bijbelverhaal tot leven. Je doet dit door je 
in te leven in één of meer van de personages uit het verhaal. We gaan deze avond aan de 
slag met het verhaal over Abram die geroepen wordt en zijn land verlaat (Genesis 11:31-32 
en Genesis 12:1-5). We zullen verkennen wat Abram bezielde om gehoor te geven aan de 
‘Stem’. En ook zullen we ons inleven in Lot en Saraï en ontdekken wat dit besluit voor hen 
betekend zou kunnen hebben. Bibliodrama speel je in wisselwerking met anderen, met ieder 
een eigen verhouding tot het verhaal dat centraal staat. De deelnemers laten samen het 
verhaal tot leven komen. In de speelruimte die je samen creëert, onderzoek je daden, 
dilemma’s en keuzes van verhaalfiguren en tegelijkertijd onderzoek je ook jouw verhouding 
daartoe. Zo kan een Bijbelverhaal heel dichtbij komen en nieuwe betekenis krijgen. 

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 
Donderdag 30 november om 10.45 uur in De Burght 
Info zie 5 oktober

KerkCafé Waterschap – belangrijk?! 
Vrijdag 8 december om 20.00 uur in De Schutse 
Gespreksleider Luuk Heijlman Info zie pkn-uithoorn.nl/kerkcafe

?
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Samen Zingen! 
Dinsdag 12 december om 10.00 uur in De Schutse 
Info zie 12 september

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 
Donderdag 14 december om 10.45 uur in De Burght 
Info zie 5 oktober

Augustinus over herders en wijzen 
Zaterdag 6 januari 2024 om 14.30 uur in De Schutse 
Gespreksleider Drs. Hans van Reisen

Door licht van engel en ster geleid – Augustinus over herders 
en wijzen bij de pasgeboren Jezus
Augustinus (354-430) was bijna veertig jaar predikant en 
bisschop van Hippo Regius in het huidige Algerije. Bijna al die 
jaren heeft hij gepreekt op kerstmis (25 december) en op driekoningen (6 januari). Het 
verhaal over het kind in een kribbe door herders bezocht is de eeuwen door overbekend 
gebleven (Lucas 2:1-20). Het verhaal over hetzelfde kind in een huis te Betlehem door wijzen 
gevonden wordt tegenwoordig hier minder beluisterd (Mattheüs 2:1-11). Beide feesten 
omspannen twaalf winterdagen.
Beide evangelieverhalen spreken tot de verbeelding. De hoofdfiguren zijn talloze malen 
geschilderd, gesneden en getoonzet. Onze kerstgroepen in kerken en woonhuizen zijn er 
onder andere het resultaat van. Kerstengelen en -sterren sieren onze huizen. Beide 
feestdagen hebben grote invloed op volksdevoties en geloofspraktijken in binnen- en 
buitenland. Maar in onze tijd blijft het tweede verhaal dikwijls onderbelicht. Tijdens de 
bijeenkomst op het driekoningenfeest zetten we daarom vooral het verhaal over de oosterse 
wijzen of driekoningen in de schijnwerpers.
Als geen ander leest Augustinus beide verhalen met elkaar in verband. Als een wijze pastor 
uit het westen laat hij zich leiden door herders en wijzen uit het oosten. Hij blijkt 
aansprekend voor moderne godzoekers, die zich niet door elke willekeurige engel of ster 
laten leiden. 
Drs. Hans van Reisen was studiesecretaris van het Augustijns Instituut te Eindhoven (1989-
2017), later te Utrecht (2017-2022). Hij vertelt belangstellenden graag over Augustinus’ 
sprankelende bijbeluitleg en de betekenis ervan voor hedendaags geloofsleven.

Samen Zingen! 
Dinsdag 9 januari om 10.00 uur in De Schutse 
Info zie 12 september

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 
Donderdag 11 januari om 10.45 uur in De Burght 
Info zie 5 oktober
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Grote theologen – Desmond Tutu 
Donderdag 11 januari om 20.00 uur in De Schutse 
Gespreksleider ds. Joep Dubbink

Desmond Tutu (1931-2021)  
Heeft hij nog introductie nodig? Misschien wel als theoloog,  
want we kennen hem vooral als maatschappelijk en politiek actief 
mens. Vooraanstaand tegenstander van de apartheid (waarvoor hij 
in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg). Na de omwenteling in 
Zuid-Afrika voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie. 
Ook activist tegen homodiscriminatie,  
in Afrika helaas nog steeds gewoon. Maar Tutu was ook en aller-
eerst theoloog, kerkmens, priester en later aartsbisschop.  
Hij heeft veel geschreven over geloof en de samenhang van geloof en leven. Vanuit de 
positie van gediscrimineerde (in zijn geval zwarte) mensen krijgen woorden als verlossing, 
vergeving, verzoening, maar ook God en Christus een nieuwe dimensie. Iemand noemde 
hem en Nelson Mandela eens de Ezra en Nehemia, de priester en politicus, van het herstel 
van Zuid-Afrika. Meer dan de moeite waard om een avond mee bezig te zijn. 

Film Departures 
Dinsdag 23 januari om 20.00 uur in De Schutse

De Oscar winnende Japanse film Departures volgt de diepgaande en 
soms komische kennismaking van Daigo Kobayashi met de dood 
terwijl hij de wonderen, vreugde en betekenis van het leven 
ontdekt. Daigo is een getalenteerd cellist wiens orkest plotseling 
wordt opgeheven. Wegens geldgebrek besluit hij met zijn vrouw 
terug te keren naar zijn geboortedorp, waar hij door een 
onduidelijke advertentie per ongeluk bij een uitvaartondernemer 
terecht komt en wordt aangenomen. Hoewel zijn vrouw en 
vrienden neerkijken op het werk dat hij doet, weigert Daigo zijn 
baan op te zeggen. Hij raakt steeds meer bedreven in de officiële rituelen en door de 
dagelijkse confrontatie met de dood, begint hij eindelijk in te zien waar het in het leven 
werkelijk om draait. Een ontroerende film die een diepe indruk achter laat. Ook een film die 
als voorbereiding zou kunnen dienen op de avonden Dood… en dan? van volgende week.

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 
Donderdag 25 januari om 10.45 uur in De Burght 
Info zie 5 oktober

KerkCafé Van polarisatie naar verbinding 
Vrijdag 26 januari om 20.00 uur in De Schutse 
Gespreksleider Karin Oppelland Info zie pkn-uithoorn.nl/kerkcafe
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Dood... en dan? 
Dinsdag 30 januari om 20.00 uur in De Schutse 
Gespreksleiders ds. Sibilla Verhagen en ds. Joep Dubbink

Twee avonden en excursie
De dood als grens van het leven blijft ons bezighouden. Van de praktische vragen rondom de 
uitvaart tot de diepere vragen. Hoop je ergens op, verwacht je iets? Leef je daarmee, en 
helpt dat? Voor de duidelijkheid, we gaan het niet hebben over het medische traject vóór 
het overlijden – daar hebben we eerder al avonden over gehad. 

De eerste avond gaan we de diepte in. Onder onze gemeenteleden blijkt een grote variatie 
te zijn in verwachting. Van ‘dood is dood’ tot een heel concreet hiernamaals; van een 
spirituele zielsverbondenheid met wie je voorgingen tot concreet weerzien van overledenen, 
van hoop en verwachting tot angst voor een oordeel. We praten daar in alle openheid over, 
geholpen door bronnen uit de geloofstraditie.

De tweede avond gaan we in op de uitvaart. Hoe je de uitvaart vorm en inhoud geeft zegt 
iets over hoe je naar het leven en naar de dood kijkt. Sommigen vinden nadenken over de 
eigen uitvaart moeilijk, terwijl anderen alles precies willen regelen. We praten over de 
mogelijkheden. Een kerkdienst of een andere vorm, begraven of cremeren, thuis opbaren of 
niet, klein en intiem of voor iedereen toegankelijk. En bespreken hoe je het evenwicht 
bewaart tussen je eigen wensen en die van de nabestaanden.

Tenslotte is er, voor wie dat wil, een excursie naar De Nieuwe Ooster begraafplaats en het 
Uitvaart Museum Tot Zover, zowel om terug te blikken als om allerlei mogelijkheden nu te 
bekijken en te leggen naast je eigen wensen.

De gespreksavonden vinden plaats op dinsdag 30 januari en dinsdag 13 februari 2024, 20.00 
uur in De Schutse. Het bezoek aan De Nieuwe Ooster en het museum is op zaterdag 2 maart 
2024. We verwachten in de loop van de ochtend van Uithoorn te vertrekken, de exacte 
vertrektijd en het tijdstip van terugkomst hoort u bijtijds via Op Weg en de Zondagsbrief. 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen reizen we gezamenlijk met auto’s of OV.
Voor deze excursie wordt een bijdrage gevraagd. Aanmelden van tevoren is noodzakelijk en 
kan tot 18 februari, liefst via de website of email bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl. 
Telefonisch mag ook 06-12135317.

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 
Donderdag 8 februari 10.45 uur in De Burght 
Info zie 5 oktober
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Grote theologen – Walter Brueggemann 
Donderdag 8 februari om 20.00 uur in De Schutse 
Gespreksleider ds. Joep Dubbink

Walter Brueggemann (1933) is veel minder bekend buiten de 
directe kring van vaktheologen, maar evenzeer de moeite waard. 
Een oudtestamenticus, maar een die veel breder keek dan dat vak 
alleen. Zeer politiek geëngageerd, altijd bezig om de boodschap van 
de bijbel van Israël en zeker die van de profeten in onze tijd te laten 
klinken. Zeer productief, hij schreef commentaren op Exodus, 
Samuel en Koningen, Jesaja en Jeremia en vooral de Psalmen, zowel 
voor vakmensen als meer populaire uitgaven. 
 
Wat ons vooral zal bezighouden is zijn grote werk Theology of the Old Testament uit 1997, 
waarin hij op een geheel eigen manier aankijkt tegen het Oude Testament als geheel, 
inclusief de weerbarstige teksten die zo vaak worden overgeslagen.  
Hij leest ze kritisch, in dialoog, maar laat zich er ook door gezeggen. Een citaat om 
nieuwsgierig te maken: ‘De God van Israël heeft een moeilijk karakter.’

Samen Zingen! 
Dinsdag 13 februari om 10.00 uur in De Schutse 
Info zie 12 september

Dood... en dan? Tweede avond  
Dinsdag 13 februari om 20.00 uur in De Schutse 
Gespreksleiders ds. Sibilla Verhagen en ds. Joep Dubbink  
Info zie 30 januari

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 
Donderdag 22 februari om 10.45 uur in De Burght 
Info zie 5 oktober
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Godsbeelden in islam en christendom  
Dinsdag 27 februari om 20.00 uur in De Schutse 
Gespreksleiders Dr. Welmoet Boender en ds. Joep Dubbink

Geregeld hebben we in ons programma aandacht gevraagd voor de 
islam, niet alleen omdat het de tweede godsdienst van Nederland 
is, maar ook omdat de islamitische theologie, het denken over God, 
mens en wereld, sterk verwant is met de christelijke theologie – en 
tegelijk zijn er beduidende verschillen. In 2022 hadden we een 
avond over schepping en zondeval, met dr. Yaser Ellethy, dit seizoen 
willen het gesprek aangaan over een vraag die misschien nog wel 
centraler is: Wie is God? We hebben allemaal misschien wel 
gedachten over de godsbeelden van beide godsdiensten en de 
verschillen daartussen, maar kloppen die ook? Deze avond 
proberen we verder te komen dan eenvoudige sjablonen en etiketten, en echt te luisteren 
naar belangrijke stemmen uit islam en christendom, te beginnen met de Koran en de Bijbel. 
Daartoe hebben we dr. Welmoet Boender, universitair docent aan de Vrije universiteit, 
bereid gevonden te vertellen over godsbeelden in de islam. Ds. Joep Dubbink zal voor zover 
nodig de christelijke positie toelichten. We hopen op een avond die meer inzicht en begrip 
biedt, hard nodig in een tijd van toenemende polarisatie. 

KerkCafé Mantelzorg – meer dan alleen doen 
Vrijdag 1 maart om 20.00 uur in De Schutse 
Gespreksleiders Caroline Selles en Karin van Horssen Info pkn-uithoorn.nl/kerkcafe

Excursie Uitvaart Museum Tot Zover 
Zaterdag 2 maart Kruislaan 124, Amsterdam 
Begeleiding ds. Sibilla Verhagen, ds. Joep Dubbink en  
Jeannette Voskamp  
Aanmelden noodzakelijk zie 30 januari

Het bezoek aan De Nieuwe Ooster begraafplaats en  
het Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover is op zaterdag 
2 maart 2024. We verwachten in de loop van de ochtend van Uithoorn te vertrekken, de 
exacte vertrektijd en het tijdstip van terugkomst hoort u bijtijds via Op Weg en de 
Zondagsbrief. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen reizen we gezamenlijk met auto’s of 
OV. 
Voor deze excursie wordt een bijdrage gevraagd, €15 (met uw museumjaarkaart €5), 
exclusief het vervoer. De kosten mogen geen struikelblok zijn om mee te gaan, meldt u zich 
bij Jeanette als dit wel het geval is. Aanmelden van tevoren is noodzakelijk en kan tot  
18 februari, liefst via de website of email bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl. 
Telefonisch mag ook 06-12135317.
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Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 
Donderdag 7 maart om 10.45 uur in De Burght 
Info zie 5 oktober

Na ons de zondvloed? Geloven in de klimaatcrisis 
Donderdag 7 maart om 20.00 uur in de Schutse 
Gespreksleider Hans Schravesande

Bruno Latour is de meest bekende en spraakmakende 
filosoof als het gaat over de klimaatcrisis. In een interview 
merkte hij op ‘We leven voor het eerst in een tijd waarin het 
verhaal van Noach de uitdrukking is van de echte nood die 
op dit moment heerst’. Dat hij als niet-religieuze denker naar dit verhaal verwijst geeft aan 
hoe actueel de bijbel kan zijn! 
Het verhaal van Noach is nog altijd in onze taal en cultuur aanwezig – in films, literatuur en 
taal. In symbolen als de ark met de dieren, de regenboog; in een veelgehoorde uitdrukking 
als ‘na ons de zondvloed’.  
Deze avond over de klimaatcrisis nemen we ons uitgangspunt in dit verhaal. Van daaruit 
kijken we naar de actuele uitdagingen van de klimaatcrisis. Geloof je dat het een crisis is, of 
is het allemaal heel onzeker, zowel vanuit de wetenschap als vanuit complottheorieën? 
Welke verdringingsmechanismen spelen een rol, ook in kerk en theologie? Zo komen we bij 
de centrale vraag wat christelijk geloof kan betekenen in deze crisis. Hoe kunnen we daarin 
blijven getuigen van de christelijke hoop? 
Hans Schravesande is lid van de werkgroep ‘Theologie, kerk en duurzaamheid’ van de Raad 
van Kerken. 

Samen Zingen! 
Dinsdag 12 maart om 10.00 uur in De Schutse 
Info zie 12 september

Godly Play voor volwassenen 
Dinsdag 12 maart om 20.00 uur in De Schutse 
Info zie 19 september

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 
Donderdag 21 maart om 10.45 uur in De Burght 
Info zie 5 oktober
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Paasdecoraties  
Donderdag 21 maart om 20.00 uur in De Schutse 
Begeleiders Loes Willems, Tietia van Dijk en Jeannette Voskamp

In de voorbereiding naar Pasen nemen we bijpassende symbolen als 
uitgangspunt voor brooddeeg figuren. Samen maken we het deeg. 
We leggen uit wat mogelijk is met brooddeeg om mooie figuren te 
maken. Wij zorgen voor de basismaterialen.

Samen Zingen! 
Dinsdag 9 april om 10.00 uur in De Schutse 
Info zie 12 september

Film documentaire Walk With Me 
Film Dinsdag 9 april Gesprek Dinsdag 16 april  
om 20.00 uur in De Schutse 
Gespreksleiders Diaken Jeroen Hoekstra en ds. Joep Dubbink

Ontmoeting met andere religies 
Twee avonden, film en gesprek 
We leven in een multiculturele en multireligieuze wereld, waarin 
mensen een veelheid van godsdiensten en levensbeschouwingen 
aanhangen, of hun eigen combinatie maken uit het uitgebreide 
aanbod. Twee avonden over wat wij als christenen daaraan kunnen 
hebben, en wat dat doet met ons, en met ons geloof.

De documentaire Walk With Me uit 2017 is een boeiende cinemato grafische reis in de 
wereld van mindfulness. Centraal staat de wereldberoemde boeddhistische leermeester 
Thich Nhat Hanh (in 2022 overleden). Gevlucht voor de Vietnamoorlog vond hij in Frankrijk 
een nieuw thuis. Als spiritueel leider stichtte hij Plum Village, een leefgemeenschap in het 
prachtige Zuid-Frankrijk. Daar heeft hij, samen met andere zen-boeddhistische monniken en 
-nonnen, mindfulness tot een wereldwijd fenomeen doen uitgroeien.  
Walk With Me biedt een nooit eerder vertoonde blik op deze gemeenschap. Drie jaar lang 
werden de bewoners van Plum Village gefilmd. Wij kijken met hen mee; hoe brengen zij 
mindfulness in de praktijk in een soms vijandige wereld? Treed binnen in een wereld van 
bewustwording. Deze wonderlijke documentaire wordt verteld door niemand minder dan de 
charismatische, Oscar-genomineerde Benedict Cumberbatch. 
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Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 
Donderdag 11 april om 10.45 uur in De Burght 
Info zie 5 oktober

Gesprek over onze relaties met andere geloven 
Dinsdag 16 april om 20.00 uur in de Schutse 
Gespreksleider ds. Joep Dubbink en diaken Jeroen Hoekstra

We zijn ons er al lange tijd van bewust dat we leven in een wereld met een grote variëteit 
aan geloofsvormen, en vooral buiten Europa hebben christenen daar altijd mee geleefd. Toch 
hebben het christelijk geloof waartoe wij behoren, en de joodse godsdienst die daarvan de 
belangrijkste wortel vormt, een duidelijke claim: ‘Onze’ God, de God van Israël en de Vader 
van Jezus Christus, die is het, die is de enige. De anderen g/Goden ‘bestaan niet’, of zijn niet 
het vereren waard.
 
Hoe verhouden die dingen zich tot elkaar? Christenen staan in de geschiedenis niet bekend 
als al te tolerant tegenover andersdenkenden, daarvan zijn schrijnende voorbeelden. Daar is 
gelukkig veel in veranderd. Christen-zijn betekent allang niet meer dat je neerkijkt op andere 
godsdiensten en die als afgodendienst of bedrog beschouwt. Maar kun je dat ook met een 
goed geweten doen, en hoe plaats je dan die ‘anders-gelovigen’ en jezelf tegenover hen? 

Zijn er meer waarheden? En hoe zit het dan met die exclusieve Bijbelse teksten?  
Over die vragen willen we ons buigen onder leiding van RK diaken Jeroen Hoekstra en  
ds. Joep Dubbink.
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Kloosterweekend 
Vrijdag 19 t/m zondag 21 april in het klooster van Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo 
Begeleiding ds. Sibilla Verhagen, Jeannette Voskamp en Tietia van Dijk 
Aanmelden vóór 15 december

Van vrijdagavond 19 april t/m zondagmiddag 21 april 2024 nodigen wij u/jou van harte uit 
deel te nemen aan een weekend vol bezinning en verdieping in het klooster van Onze Lieve 
Vrouwe ter Nood in Heiloo. 

Soms wil je even overal van loskomen, los van alle drukte en druk. Of je hebt behoefte om 
weer ’s te zoeken waar je het allemaal voor doet. Of je wilt erachter komen welke kant je 
met je leven op wilt. Een kloosterweekend geeft je tijd daarvoor. 
Onze Lieve Vrouwe ter Nood is de grootste Mariabedevaartsplaats in Nederland. ‘t Putje van 
Heiloo, een put met heilzaam water waarvan de geschiedenis teruggaat tot het eind van de 
14e eeuw. Het gastenhuis, gevestigd in het voormalig Julianaklooster, maakt deel uit van de 
bedevaartsplaats. 
Met zorg en liefde voor de authentieke details, zijn in het klooster kamers gerealiseerd waar 
wij gebruik van kunnen maken. Gasten hebben toegang tot het bedevaartterrein waar de 
dagelijkse vieringen plaats vinden, en mogelijkheid geboden wordt voor biecht en 
persoonlijk gesprek. Ook daarbij zijn wij van harte welkom. Verder zal het programma deels 
ingevuld worden met de zusters en/of een priester en deels door onszelf, met voldoende 
ruimte voor stilte en/of meditatie. U krijgt daar t.z.t. meer informatie over. 
Voor informatie over de boeiende geschiedenis van deze bedevaartsplaats verwijzen we 
graag naar de website van het klooster www.olvternood.nl
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Praktische informatie kloosterweekend
De kosten voor dit weekend (vanaf vrijdagavond ná de maaltijd t/m zondag na de lunch) 
bedragen €200. Het tarief is inclusief zaalgebruik, biologische koffie en thee, kannen water, 
alle maaltijden en overnachtingen. Ook voor een versnapering en frisdrank wordt gezorgd. 
Mochten de kosten een probleem zijn, voelt u zich dan niet bezwaard contact op te nemen 
met Sibilla, Tietia of Jeannette. Zij zullen samen met u een passende oplossing zoeken.  
De maaltijden zijn vegetarisch. Er kan rekening gehouden worden met allergenen en diëten 
(op medische gronden), geef dit indien nodig s.v.p. aan bij het aanmelden. Het is in dit 
klooster niet toegestaan alcoholische dranken mee te nemen. 
Er zijn 18 bedden beschikbaar voor ons, verdeeld over eenpersoons- en tweepersoons-
kamers met douche en toilet. Vanwege de definitieve bevestiging van het aantal kamers en 
de organisatie van het weekend vragen we je om je aan te melden vóór 15 december 2023. 
Dit kan via bezinning.en.verdieping@pkn-uithoorn.nl 
Aanmelden kan ook, bij ds. Sibilla Verhagen 06-24657848, Tietia van Dijk 06-30446368 of 
Jeannette Voskamp 06-12135317

Bijbelleesgroep Emmaüsparochie 
Donderdag 25 april om 10.45 uur in De Burght 
Info zie 5 oktober

Oecumenische zangavond 
Donderdag 25 april om 20.00 uur in De Schutse 
Leiding Guusta Mathlener

Zingen ontspant. Door samen te zingen kom je dichter bij 
elkaar. Zingen in een groep doet iets met je. Al heeft  
iedereen een eigen stem, toch ervaar je harmonie door 
samen te zingen.  
Deze avond willen we met gebruik van een thema tot harmonie komen door liederen te 
zingen die gebruikt worden in de verschillende kerken en geloofsgroepen. We zullen ervaren 
dat er duidelijk verschillen zitten in de liederen die we zingen. En dat maakt deze avond nou 
zo boeiend. We ‘ruiken’ als het ware aan elkaars zangtradities.  
Na afloop moet de keel wel even gesmeerd worden. Iedereen wordt dan ook van harte 
uitgenodigd om iets te komen drinken en wat na te praten. 

Samen Zingen! 
Dinsdag 14 mei en 11 juni om 10.00 uur in De Schutse 
Info zie 12 september
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Aandachtswand, gedachtenistafel, gebedenboek

Achterin de kerkzaal van De Schutse staat een houten wand 
met nisjes, waarin plaats is voor mooie en betekenisvolle 
dingen. Zoals een opschrijfboekje, waarin je een gedachte 
kunt schrijven, lichtjes, een kruisje, een bloemetje, een klein 
icoon, iets persoonlijks.  
We passen de inrichting aan aan de betreffende zondag,  
het jaargetijde, een feest, wat ook maar. Met een groepje 
van vijf mensen zorgen we er elke zondag voor dat het er 
mooi uitziet.

Ook staat er een kaarsentafel, waar je ’s zondags voor of na 
de dienst een kaars voor iemand of voor jezelf kunt branden. 
Je kunt er even rustig zitten, want er staan een paar stoelen 
en de aandachtswand is afgeschermd met de drie prachtige 
panelen De Nieuwe Stad, afkomstig uit de Thamerkerk.

Ook bij de wand staat de gedachtenistafel, waarop stenen met de namen van mensen die 
ons het afgelopen jaar ontvielen. Deze gedachtenisstenen blijven liggen tot november 2023, 
wanneer de jaarlijkse gedachtenisdienst plaatsvindt in De Schutse. Familie kan dan de stenen 
meenemen.

Het gebedenboek ligt zichtbaar voor de aandachtswand. Hierin kun je verzoeken om 
voorbede schrijven. ’s Zondags worden deze gebeden meegenomen in de dienst.
Wees welkom bij de aandachtswand.  
Eva, Binnie, Wietske, Tiny, Henriëtte
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Seniorenmiddagen

Elke tweede donderdagmiddag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur is er 
seniorenmiddag in de maanden oktober 2023 tot en met april 2024. 
De busreis is in september gepland. Meer informatie leest u in Op Weg.

12 okt 2023 Lieke van Zanden Kennismaken

9 nov 2023 Mariska van Vliet Bloemschikken

14 dec 2023 Joep Dubbink Kerstviering met lunch

11 jan 2024 Spelletjesmiddag

8 feb 2024 Caro Houtkoop

14 mrt 2024 

11 apr 2024 Bingo met High Tea
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Gesprekskringen  
voor de (iets) ouderen 
Coördinator Tymen van der Ploeg 0297-561517  
t.vanderploeg@pkn-uithoorn.nl 
 
www.pkn-uithoorn.nl/activiteit

Een van de manieren waarop je in gesprek kunt komen over zaken van geloof of bijbel  
of actuele thema’s die je zelf of de maatschappij betreffen, is het meedoen aan een 
gespreks kring. Meedoen aan een (huis)kring kan helpen om beter zicht te krijgen op je  
eigen (on)geloof en dat van anderen. De gesprekskring is in de kerk een beproefde vorm 
voor verdieping – en indirect voor pastoraat. Je wordt er wijzer van en het is gezellig! 
Wat aan de orde komt, wordt door de deelnemers onderling bepaald. Meestal is er aan de 
hand van een inleiding door een van de leden of van een hoofdstuk van een boek of van een 
film die gezamenlijk wordt bekeken een gesprek. 
 
De bijeenkomsten vinden eens in de vier tot zes weken plaats in De Schutse, of bij een van 
de deelnemers thuis, in Meerwijk en Zijdelwaard. De omvang van een gesprekskring is 
tussen vijf en tien mensen. Graag worden gemeenteleden die mee willen doen aan een 
gesprekskring uitgenodigd om contact op te nemen met Tymen van der Ploeg. 

Welkom bij gespreksgroep Wiebelief!  
Van believe, wiebelen, lief zijn. Geloof 
en twijfel. We weten het niet altijd zo 
zeker. Voor iedereen van 16+. Beweeg 
je vrij, tussen en voorbij geloven en 
niet-geloven. Eén woensdag avond per 
maand om 20.00 uur, gezellig in de 
jeugd ruimte van De Schutse. 
Coördinator Co Walinga 06-81663670 
c.walinga@pkn-uithoorn.nl

Life@faith van 25-55 jaar, steeds bij een deelnemer thuis. Een avond draait om tijd voor 
elkaar en invulling vanuit onze eigen groep. We maken graag gebruik van elkaars kwaliteiten 
en gezamenlijke interesses. Elkaar opzoeken en gezamenlijke vragen kunnen leiden tot een 
mooie bezinningsavond. Ieder die bezinning zoekt met woord, handen en hart is welkom  
om te proberen of life@faith wat voor je is. Kom en sluit gerust een keer aan.
Coördinator Natasja Bos 
n.bos@pkn-uithoorn.nl

life@faith
Wat betekent geloven, voor jou?
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Maaltijden verzorgd door de Praktijkschool Uithoorn 

Sinds een aantal jaren hebben wij een samenwerking met de 
Praktijkschool. De jongeren die deze school bezoeken hebben een extra 
hulpvraag, het gaat bij hen niet allemaal even makkelijk of 
vanzelfsprekend.
 
De leerlingen die de richting verzorging-horeca volgen, hebben praktijkmomenten waarbij  
zij hun verworven kennis en vaardigheden inzetten. Afhankelijk van hun vorderingen 
verzorgen zij vanaf november of december t/m juni ook maaltijden in De Schutse. 
De warme lunches zijn eenvoudig en bestaan uit een voorgerecht, hoofdgerecht en een 
dessert. Het zijn voor de leerlingen echt leermomenten. Het eten wordt grotendeels op 
school voorbereid en in De Schutse verder afgemaakt, de tafels worden gedekt. 
De leerlingen nodigen de gasten aan tafel en vertellen waaruit het menu bestaat. Omgaan 
met vragen en gasten is voor hen soms moeilijk. Altijd zijn er twee docenten aanwezig die 
ondersteunen en alles in goede banen leiden. Complimenten zijn voor de leerlingen,  
op- of aanmerkingen zijn voor de docenten.
 
Vanaf 12.30 uur is men welkom voor een drankje, rond 13.00 uur gaan we aan tafel en laten 
ons verrassen. Het menu wordt vaak gekoppeld aan een thema, bijvoorbeeld een land of tijd 
van het jaar. Na afloop schenkt het begeleidingsteam nog een kopje koffie of thee. De kosten 
zijn €10. Het zijn altijd gezellige bijeenkomsten en de gasten zijn heel divers, qua leeftijd,  
als eenmalige of als vaste bezoeker.
 
De data liggen nog niet vast, die leest u in Op Weg en de Zondagsbrief  
(met informatie over aanmelden). 
Contact Foke van Baren 
0297-562886
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KerkCafé Uithoorn 

KerkCafé Uithoorn biedt een podium waar gesproken en gediscussieerd kan worden over 
actuele onderwerpen op het gebied van gezondheid, politiek, economie, milieu, sport, kunst, 
religie en overige maatschappelijke thema’s. Deskundigen informeren u en lokken het debat 
uit. Laagdrempelig en in een gezellige omgeving. Er is volop gelegenheid om vragen te 
bespreken met inleider en bezoekers. De thema’s trekken bezoekers van binnen en buiten  
de kerk, die in gesprek en discussie een mening willen vormen en hun blik willen verruimen. 

De bijeenkomsten vinden plaats in De Schutse, De Mérodelaan 1. Aanvang 20.00 uur.  
Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar. Na afloop kan er met een hapje en een drankje 
nagepraat worden. De toegang is vrij, maar er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

Op www.pkn-uithoorn.nl/kerkcafe staat welke thema’s er zoal zijn behandeld, en meer 
informatie over de inhoud van het komende KerkCafé. Voor het seizoen 2023-2024 staan  
de volgende onderwerpen op de agenda. 

29 sept 2023 Oekraïne – Van grensland tot brandhaard 
 Spreker Marc Jansen

3 nov 2023 De managementmaatschappij – Wie neemt er nog verantwoordelijkheid? 
 Spreker Marjolein Quené

8 dec 2023 Waterschap – belangrijk?! 
 Spreker Luuk Heijlman

26 jan 2024 Van polarisatie naar verbinding 
 Spreker Karin Oppelland

1 mrt 2024 Mantelzorg – meer dan alleen doen 
 Sprekers Caroline Selles en Karin van Horssen

pkn-uithoorn.nl/kerkcafe



KIJK VOOR DE  
LAATSTE INFORMATIE  
OP ONZE WEBSITES!

www.emmaus-uithoorn.nl

www.pkn-uithoorn.nl



Meelezen op maandag ZIE KERKBLAD S

Koffie-uur 10.00 ELKE DONDERDAG S

SEPTEMBER 2023
12 Samen zingen S

16 Klusdag Dorothy-gemeenschap *

19 Godly Play voor volwassenen S

29 KerkCafé Oekraïne - grensland, brandhaard S

30 Excursie Nieuwe Sint Bavo

OKTOBER 2023
 3 Kerk als helende gemeenschap S

 5 Bijbelleesgroep Emmaüs B

10 Samen zingen S

11 Kennismaking met de Orthodoxe kerk S

17 Kerk als helende gemeenschap S

19 Bijbelleesgroep Emmaüs B

31 De kerk als helende gemeenschap S

NOVEMBER 2023
 2 Bijbelleesgroep Emmaüs B

 3 KerkCafé De managementmaatschappij S

 4 Voor wie steek jij een kaarsje op? 15.00 S

 7 Wat geloven moeilijk maakt S

14 Samen zingen S

14 Boeddhisme - met nieuwe ogen kijken S

16 Bijbelleesgroep Emmaüs B

23 Bibliodrama 19.30 S

30 Bijbelleesgroep Emmaüs B

DECEMBER 2023
 8 KerkCafé Waterschap, belangrijk?! S

12 Samen zingen S

14 Bijbelleesgroep Emmaüs B

JANUARI 2024
 6 Augustinus, herders en wijzen 14.30 S

 9 Samen zingen S

11 Bijbelleesgroep Emmaüs B

11 Grote Theologen Desmond Tutu S

23 Film Departures S

25 Bijbelleesgroep Emmaüs B

26 KerkCafé Van polarisatie tot verbinding S

30 Dood... en dan? S

FEBRUARI 2024
 8 Bijbelleesgroep Emmaüs B

 8 Grote theologen Walter Brueggemann S

13 Samen zingen S

13 Dood, en dan? S

22 Bijbelleesgroep Emmaüs B

27 Godsbeelden in islam en christendom S

MAART 2024
 1 KerkCafé Mantelzorg - meer dan alleen doen S

 2 Excursie Oosterbegraafplaats en museum *

 7 Bijbelleesgroep Emmaüs B

 7 Na ons de zondvloed? - De klimaatcrisis S

12 Samen zingen S

12 Godly Play voor volwassenen S

21 Bijbelleesgroep Emmaüs B

21 Paasdecoraties van brooddeeg  S

APRIL 2024
 9 Samen zingen S

 9 Film Walk with me S

11 Bijbelleesgroep Emmaüs B

16 Omgaan met andere religies S

19 Kloosterweekend *

25 Bijbelleesgroep Emmaüs B

25 Oecumenische zangavond S

MEI, JUNI 2024 

14 mei, 11 juni Samen Zingen S

Waar? * = zie boekje
S = De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn
B = Trefcentrum van De Burght, Potgieterplein 4, Uithoorn
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A C H T E R I N  H E T  B O E K J E  E N  O N L I N E 

KerkCafé · Aandachtswand  

Gesprekskringen · Seniorenmiddagen 

Praktijkschool-maaltijden 


