Verkondiging zondag 5 november 2023 Gedachteniszondag
De Schutse, Uithoorn

ds. Sibilla Verhagen (SV) en ds. Joep Dubbink (JD)
Schriftlezing: Mattels 20:1-16

Sv:

Geliefden van onze Heer,

Vroeger toen ik klein was, een jaar of zes, zaten wij met het gezin rond de
eettafel, sommigen hier weten dat, ik heb er wel eens eerder over verteld.
Ik had een broer boven mij en daar weer drie zussen boven, dus we zaten
met z'n zevenen rond de tafel. Ik zat altijd naast mijn moeder aan tafel, bij
de poot, dat wel. Voordat mijn moeder zelf opschepte, prakte ze eerst mijn
eten. Ze maakte een mooi bergje, de Vesuvius heette die. Een berg met een
krater waar de donkerbruine jus in kwam, mijn moeder kon goed jus maken.
Mijn jongste zus van acht jaar ouder vond dat maar niets. |k kreeg dan de
opmerking dat ik een baby was, en dat ik best zelf mijn eten kon prakken.
Dat was natuurlijk helemaal niet aardig van haar. Maar misschien had ze wel
een beetje recht van spreken, bedenk ik nu. Toen zij net zo oud was, toen zij
zes was, had zij een broertje van drie. Ik betwijfel het of mijn moeder toen
ook nog voor haar prakte. Het zou best kunnen dat ze dat niet meer deed
met een veeleisende driejarige ernaast.

Ook nu nog zijn er grote verschillen tussen mijn zus en mij, tussen hoe haar
leven verlopen is en het mijne. En als we de levensloop van onze gestorve-
nen van vandaag bekijken zie je ook de verschillen. De ene had een veel
makkelijker leven dan de ander. De één was succesvol in z'n carriere. De
ander was ongelukkig in het huwelijk. De een had te maken met veel verlies.
De ander ging opgewekt met energie het leven door. De een had het veel
lastiger met alle veranderingen en uitdagingen die het leven vraagt dan de
ander. Er zijn grote verschillen tussen mensen, dat zie je al binnen de bijna gelijke omstandigheden in
hetzelfde gezin, laat staan als je mensen vergelijkt van verschillende herkomst. De burgers van Gaza
leven op dit moment heel anders dan wij. Nou ja, van onze gestorvenen zijn er wel een aantal zo oud
dat het bombardement van Rotterdam helaas in de buurt kwam. Er zijn grote verschillen tussen
mensen, verschillen waar we niet zo voor gekozen hebben. God laat ons leven in een wereld met
grote verschillen, daar is niets eerlijks aan. God is inderdaad een wat rare landheer.

JD:

Vorig seizoen, bij de voorjaarsbijeenkomsten, hebben we ingezoomd op het begin van dit verhaal —
sommigen zullen dat nog weten. Gemeenteleden speelden de arbeiders die niet gekozen waren. Die
hadden diepe gesprekken met elkaar, over waarom hij/zij wel en ik niet, en wat dat met je deed. Dat
raakte iets! Ik herinner me dat we bij het oefenen een keer een daverende ruzie kregen, zoals je in
deze gemeente eigenlijk nooit meemaakt — het kwam goed hoor, maar ik denk dat het raakte aan
dingen uit ons eigen leven: waardering of gebrek daaraan, je gezien weten of niet, en als dan iemand
je niet laat uitpraten...

Wat me opviel: veel van de ‘arbeiders’ deden flink moeite om zichzelf aan te prijzen. Ze vertelden hoe
goed ze konden werken, hoe graag ze zouden willen werken, en hoe ze het geld nodig hadden voor



hun zieke moeder of hun bloedjes van kinderen. Maar sommigen niet: een achtte zichzelf al bij voor-
baat kansloos; een liet heel bescheiden een ander voorgaan; een had er iberhaupt geen zin in. Ook
dat was heel herkenbaar, en ook daarin voelde je de pijn: ‘ik zal het wel weer niet worden’; ‘de ander
is natuurlijk zieliger dan ik, die moet ik voor laten gaan’ — maar wat doet zelfopoffering met je, zeker
als je er niet helemaal vrijwillig voor gekozen hebt?

Degene die niet wilde, die kreeg natuurlijk het verwijt van luiheid, daar waren we gauw klaar mee.
Maar is dat terecht? Als je je kansen niet grijpt, is het dan eigen schuld? Zo werkt het vaak wel in onze
maatschappij, waarin nog steeds succes als eigen prestatie wordt gezien, en falen als eigen misluk-
king. Daar zouden we veel harder tegenin moeten gaan als kerk...: als we ergens weten dat een mens
z’n leven niet maakt — en zichzelf ook niet gemaakt heeft — dan hier. We kunnen elkaar daarbij flink in
de weg zitten: afgunst, niet alleen op wie het materieel beter heeft, maar ook op wie wél die partner
vond, wie wél kinderen kreeg. Het is dan makkelijk gezegd: je mag niet jaloers zijn.

Sv:

Het is makkelijk gezegd: ‘je mag niet jaloers zijn’, maar wat minder makkelijk gedaan. Toch is het wel
een mooi streven, niet jaloers zijn, je wordt er een aangenamer mens van. Maar hoe doe je dat? Het
verhaal van vandaag wijst ons daarvoor een goede weg. Een goede weg die wij allen kunnen inslaan.
We maken dan wel niet ons eigen leven, veel overkomt ons, dat is waar. Maar daarbij spreekt de
Bijbel en ook het verhaal van vandaag, ons wel aan op ons eigen gedrag.

Het eerste op de goede weg is alertheid, alertheid op hoe makkelijk we jaloers raken. Voordat we het
in de gaten hebben, zijn we al jaloers, het is zo gebeurd. In het verhaal ben jij wellicht niet degene die
de last van de hele dag werken gedragen heeft. Maar we kunnen het ons wel voorstellen dat je we zo
reageren, afgunstig, daar is maar weinig fantasie voor nodig. Het is heel menselijk om jaloers te zijn
en we zijn het zo. Dus laten we dat erkennen.

In die jaloersheid zit ook iets dat niet verkeerd is. Want in jaloers zijn zit het verlangen. Het verlangen
dat ook jij dat andere graag had gehad, dat jij ook gewenst had dat dat jou overkomen of gelukt was.
Dat verlangen kan je erkennen, dat is het tweede, gewoon erkennen — en als je eigen verlangen
erkent, dan ben je al halverwege de goede weg. Het is niet verkeerd om te verlangen, daarmee doe je
geen zonde. En dan na het erkennen van je verlangen volgt nog een kleine stap op de goede weg. Een
kleine stap in empathie die ons zo het koninkrijk, die ons zo Gods nieuwe wereld inbrengt. Die stap is
dat die ander net zo is als jij en ik, een mens die gedijt bij voorspoed. Bij het verhaal van vandaag: als
wij degenen waren die helemaal niet gewerkt hadden, zouden we blij en verrast zijn geweest met dat
dagloon. Ook daar is niet veel fantasie voor nodig. Gun de ander wat jij zelf ook graag had gehad.

En voel je dan nog pijn, dat kan heel goed want ons tekort kan groot zijn. Het verhaal gaat daar niet
over. Maar voor nu wel een goede weg om in die situatie te gaan. Voel je dan nog pijn, veroordeel
jezelf er niet om, maar treur erom. Laat je tekort, je droefenis, je pijn weten aan die landheer, aan die
God die misschien wel raar is maar ook goed.

JD:

Geluk en roem en rijkdom, tegenslag en verdriet, ze zijn ongelijk verdeeld. En nu van zo velen van
jullie terugkijken op levens van geliefden, die zijn geweest zoals ze waren, mét wat goed was, vriend-
schap, liefde, zorg en aandacht, én wat er misschien aan ontbrak, uit menselijk tekort en menselijke
onmacht, hebben we dit accent willen leggen: die verschillen zijn er, die kun je niet ontkennen en
daar moet je iets mee. Terugkijkend op je het leven van wie je gedenkt, kun je niet anders dan dat
leven aanvaarden zoals het was, met alle sores en alle geluk, alle pijn en alle vreugde. Het kan zijn dat
je ermee worstelt of tobt, spijt hebt over wat je hebt gezegd of niet gezegd, verdriet hebt over liefde



die je niet ontving of niet kwijt kon — maar aan het eind van de dag valt de avond, voor iedereen, en is
het wat het is; dat is voor iedereen gelijk.

Nu is er ook ongelijkheid is die niet zomaar komt, maar gecreéerd is, en in stand gehouden wordt.
Deze gelijkenis vraagt niet van ons, alle verschillen maar gedwee te aanvaarden — verre van dat!
Gisteren was de dag van de bestaanszekerheid. De bijbel heeft een krachtige boodschap over gerech-
tigheid, over de zorg voor de arme en behoeftige, en deze gelijkenis onderstreept dat. Immers, aan
het eind van de dag geeft de landheer — God dus — iedereen hetzelfde! Die ene denarie, die beloofd
was aan de arbeiders die de hele dag werkten, krijgt iedereen. Een denarie was het standaard dag-
loon voor een arbeider, daar kon je van leven. Daar gaat de landheer niet onder, dat beschouwt ‘ie als
minimumloon, met minder kun je niet toe. Zo’n bestaan gunt God iedereen.

En als daar kritiek op komt van de ‘hardwerkende arbeider’ die bij de eerste ploeg hoorde? Nou, die
heeft dan pech gehad. Maar dan klinkt de landheer in onze bijbelvertaling wel een beetje als de grote
ondernemer die uit de hoogte zegt: 'Mag ik soms niet met mijn geld doen wat ik zelf wil?!" Maar
eigenlijk staat er: ‘Mag ik niet met het mijne doen wat ik wil?’ En dan stappen we uit het financiéle
beeld van loon uitbetalen naar God die in zijn goedheid tenslotte ieder gunt wat ‘ie nodig heeft.
Tenslotte. Niet altijd en overal hier! We zien nog uit naar dat rijk van recht en vrede, we verlangen er
hartstochtelijk naar en we proberen daaraan bij te dragen, maar dat is er zo vaak nog helemaal niet.

Maar aan het eind komt de landheer met die ene denarie, voor iedereen. Nooit eerder las ik deze
gelijkenis met dat perspectief, dat je die dag van werken en de avond die valt ook als beeld voor een
mensenleven mag zien. Maar dat kan wel.

En dan is de boodschap, dat ieder mens gezien wordt, dat ieder mee mag doen, dat ieder uiteindelijk
krijgt — niet wat ‘ie verdient, ook niet wat ‘ie wil, maar wat ‘ie nodig heeft. En misschien is dat wel de
troost die wij vandaag nodig hebben. Voor later, én voor nu; voor hen die we gedenken, én voor
onszelf.

Amen.



