Verkondiging 26 november 2023, De Schutse, Uithoorn

KINDEREN VAN DE DAG
ds. Sibilla Verhagen

Lezing: 1 Tessalonicenzen 4 vers 13-18 en 5 vers 1-11

Geliefden van onze Heer,

Zong je ook zo fijn vanochtend, die Psalm? Ik zing ‘m zelf graag; ‘..zing ik mij van zorgen vrij.
Mijn ziel Heer, is U zeer nabij.... Soms vraag ik mij af, of ik mezelf zo in slaap sus. Wij mensen
zoeken verlichten van onze zorg en angst. En we doen dat weleens op de manier van
wegkijken, van ons onderdompelen, van onszelf verdoven met prettige dingen.

Onlangs stond er een artikel van een jongvolwassene in de krant. Die ageerde tegen de
festivalindustrie. In de festivalcultuur leven jongvolwassenen van festival naar festival, en ze
werken tussendoor, vooral om dat festival leven te kunnen bekostigen. Grote festivals, daar
kan je in opgaan. Geholpen door een pilletje wordt daar, gemeenschap, verbondenheid
ervaren, voor die drie dagen dan, of die week. De festivalindustrie is een bedrieglijke
industrie want die houdt mensen slapend, zo was het betoog. De festivalindustrie weerhoudt
de jongvolwassenen ervan werkelijk naar de problemen in onze samenleving te kijken.
Problemen, die als we wegkijken, ons schade blijven doen.

Wij mensen zoeken verlichting van onze zorg en angst en soms doen we dat door onszelf te
verdoven. Dat deden mensen al in die hoofdstad van Macedonié, Tessaloniki, een
welvarende havenstad met toen al zo’n 100.000 inwoners. Macedoniérs stonden bekend als
stevige drinkers. Er waren mensen die hun wijn puur dronken, zonder het gebruikelijk aan te
lengen met water. De god Bachus kwam er voor en werd eerbiedigt met drinkgelagen. Toen
en nu: wij sussen onszelf weleens in slaap, verdoven ons, weg van onze zorgen en de angst
die ons wel eens bekruipt.

Ik weet niet hoe jij op de verkiezingsuitslag reageerde van de week? |k dacht een moment:
‘Oh nee he, krijgen we zo meteen we onze eerste echte nep-premier?’, om in zijn eigen
termen te blijven. Wij laten onszelf wel eens angst aanjagen. Wij leven in een complexe
wereld, en we hebben geen overzicht, en dat kan angstig maken. Ook bij de gelovigen in
Tessaloniki was angst. De gelovigen daar waren een zeer kleine minderheid en hadden te
maken met bedreigingen. Paulus was er waarschijnlijk maar kort geweest want hij moest er
wegvluchten voor zijn leven, lees Handelingen 17. In hun nood verwachten de gelovigen in
Tessaloniki wel de redding van Jezus. En die verwachting blijkt heel specifiek: ze verwachten
dat Jezus zou terugkomen uit de hemel en dat alles, dat alle ellende dan voorbij was. En ze
dachten kennelijk dat dit snel zou gaan gebeuren. Maar toen stierven er gelovigen, voordat
dit gebeurd was, voordat Jezus teruggekomen was. ‘Hadden die voortijdig gestorven waren
dan de boot gemist?’, zo vroegen ze zich af. Zou je de boot kunnen missen? Dat is een
angstige vraag.



Het antwoord van Paulus is helder. Oh, nee, gelovigen die al gestorven zijn missen echt de
boot niet. In tegendeel, zij mogen er bij Jezus als eerste in wanneer Jezus terugkomt. De
angst is dus helemaal niet nodig, zo beweert hij. En over Gods bedoeling hoef je je ook al
geen zorgen te maken: God wil onze redding, punt. Paulus is een man met een groot
vertrouwen op God.

Misschien dat die beschrijvingen over een aartsengel met een bazuin en mensen in de lucht
God tegemoet, en altijd bij God zijn, en samen met Jezus leven, ook na dit leven, je als
fantasie voorkomen. Misschien dat het zelfs ongeloofwaardig voor je is. Dat je denkt dat
wonderen en engelen en een leven na dit leven niet kunnen bestaan. Ja, wie zal het zeggen?
Maar Paulus is geen groter fantast dan al die andere Bijbelschrijvers.

Paulus is geen grotere fantast dan je broer of zus, naast je in deze kerk, die de ervaring van
een wonder, en van een engel en van Gods aanwezigheid heeft.

En ook: Paulus’ fantasiebeelden zijn niet fantasierijker dan dat jij en ik bestaan.

Paulus is helder en hij schrijft warme woorden: mijn geliefde gelovigen van Tessaloniki, jullie
hoeven je niet door angst te laten beheersen, want: daar is God die onze redding wil, die ons
wonderbaarlijk redding geeft.

En, daarbij, of eigenlijk, maar, schrijft hij: laat jezelf niet in slaap sussen. Sus jezelf niet in
slaap met ‘alles komt goed’, ook al komt alles goed. Sus jezelf niet in slaap met ‘alles komt
goed’ want dat is je roeping niet, daartoe zijn we niet op aarde. Nee, we moeten waakzaam
zijn. En waakzaam zijn we als we leven in het licht, als we kinderen van de dag zijn, als we
leven in geloof, liefde en hoop.

In de Pax Romana was het relatief rustig en vredig en veilig in Macedonié. Je kon als
meerderheid denken dat het allemaal best wel goed ging in de wereld. In onze tijd als je de
media volgt, zijn er meer onheilstijdingen dichtbij, de media geven veel aandacht aan wat er
niet goed gaat. Dus het is niet zo ingewikkeld om waakzaam te zijn, het is best makkelijk om
te denken dat het allemaal niet zo goed gaat in Nederland. Maar je moet wel opletten om
waakzaam te zijn zoals Paulus bedoelt. Om waakzaam te zijn door kinderen van de dag zijn.
Daarvoor met je opletten, daarvoor moet je op jezélf letten. Wees waakzaam door kinderen
van de dag te zijn. Dat is waakzaam zijn door een harnas aan te trekken en een helm op te
zetten, niet op een agressieve manier waakzaam zijn, maar met beschermende middelen.

Het harnas van geloof. - In de grote klimaatproblematiek kan je denken dat het je te boven
gaat. Dat er krachten in het spel zijn waar jij niet over gaat. En dat is ook zo. Dat Schiphol
eigenlijk moet sluiten, dat luchtvaartmaatschappijen zichzelf moeten opdoeken, de meesten
gaan daar niet over. En het is natuurlijk nogal wat voor de betrokkenen zelf, ze zijn er
duidelijk nog niet aan toe, slapend als we zijn. Het is natuurlijk nog al wat voor industrieén
om wat we jaren lang hebben gedaan, met hoogwaardige productie en ingenieuze
chemische procestechnologie, om in te gaan zien hoe schadelijk het is, om het spoor van
vernieling te erkennen. En wij allen zijn mede-eigenaar van deze problemen: wij vliegen, wij
vinden vele producten gerieflijk, we gebruiken ze achteloos, wij zitten zijn er met huid en
haar aan verkleefd. Groot is het klimaatprobleem en de oplossing complex en ingrijpend. Je
zou er moedeloos en sceptisch van worden. Maar daar is het harnas van geloof, het harnas
van vertrouwen. Van vertrouwen dat we er niet alleen voor staan als mensen. Hoe erg we er
ook mee verkleefd zijn, er is een God die om mensen geeft, ook om ons. En daarbij: er is een
God die in ons gelooft, die ons in vertrouwen ruimte geeft om kinderen van de dag zijn, om



mensen te zijn die goed doen. Goed doen in een wereld met kwaad, hoe gering het
misschien ook lijkt, toch goed doen: een boom planten, een stem uitbrengen, een andere
vakantie te kiezen, wellicht een nieuwe baan te zoeken. Het harnas van vertrouwen in God
en daarmee ook in je zelf.

Het tweede van het beschermende middel: het harnas van liefde. - In de retoriek van de
winnende partijleider van afgelopen week hoor je bedreigde stemmen: is er wel genoeg plek
voor ons in Nederland? Ons land is veranderd en blijft veranderen door bevolkingsgroei en
veranderende bevolkingssamenstelling. Wij hadden thuis pas een nieuwe naam bedacht
voor Uithoorn, wij dachten aan: Bombay aan de Amstel. Wij vonden het zelf wel exotisch
klinken, Bombay aan de Amstel. Bij ons in de straat wonen veel Indiérs. Zij konden die huizen
wel kopen. Menig twintiger kan dat niet. En dit geeft scheve ogen en bij sommigen zelfs
angst: is er nog wel plek voor mij, is er nog wel plek voor mijn kinderen, voor mijn
kleinkinderen? En dan, in die nauwe situatie, heb je de neiging om de ander weg te duwen.
Maar daar is het harnas van de liefde. Het harnas van de liefde beschermt ons tegen onze
eigen zonden. Het harnas van de liefde: dat je door je afgunst en je angst heen in die ander
een mens blijft zien, een beelddrager Gods, die niet geschonden mag worden. Ook in die
partijleider met dat blonde haar, een beelddrager Gods. Niet dat je dan met hem moet gaan
regeren. Niet dat je hem dan niet opportunisme en destructief gedrag mag verwijten. Niet
dat je hem dan niet zou moeten tegenspreken. Dat alles is in de liefde geoorloofd en wordt in
de liefde zelfs van ons gevraagd.

Tenslotte de helm van de hoop. - Komt er ooit een einde aan dit aardse bestaan? Dit bestaan
waar mensen samenleven, waar ze kiezen, waar we het niet eens zijn met elkaar, waarin we
moeizaam het goede zoeken en niet altijd vinden. Komt er ooit nog iets werkelijk beters?
Komt dat nieuwe leven met de Heer er nog?

Paulus dacht op het moment van die eerste Tessalonicenzenbrief dat dat einde, die
voleinding van de wereld, er in zijn leven nog zou komen. Bijna tweeduizend jaar later, is dat
nog steeds niet gebeurd. Nu is op de miljarden jaren van de aarde, en op de
driehonderdduizend jaar mensheid, getallen waar Paulus onwetend over was - op die schaal
van de aarde en de mensheid is die tweeduizend jaar natuurlijk niets, dat is ook weer zo.
Maar toch, komt er ooit nog een einde aan ons gemodder?

Soms merk ik dat ik er niet in geloof in die voleinding, en dringt het idee mijn hoofd binnen
dat dit leven maar doorgaat en doorgaat. Daar word ik treurig van, van het idee dat dit
geschonden bestaan het is. Ik vergeet dan mijn helm op te zetten. Gaat dit geschonden
bestaan maar door totdat de zon dooft? Ja, als het aan ons vermogen en ons
voorstellingsvermogen ligt wel. Maar daar ligt het niet aan, schrijft Paulus. Daar ligt de helm
van hoop, van de hoop op redding. Niet een redding door mensen of door mijn eigen
denkbeelden. Maar hoop op een redding van de Heer. Die Heer die gestorven is, en: weer is
opgestaan.

Amen

Lied 311 Wij kiezen voor de vrijheid



