
1 
 

Verkondiging 12 december 2023, tweede advent, De Schutse, Uithoorn  
 
LAAT JE ADVENTSTEM HOREN – laat in jouw stem Gods stem klinken  

 
ds. Sibilla Verhagen 
 
Lezing: Jesaja 40 vers 1-11 en Johannes 1 vers 19-27 
 
 
 
Geliefden van onze Heer,  
 
Vorige week en ook vandaag kunnen we na de viering onze eigen Santon maken. Een Santon, een 
poppetje dat jou zelf voorstelt. En dat beeldje wordt dan bij de kerststal of in ons geval bij een kleine 
Schutse geplaatst. Wat voor poppetje maak je dan? Wie laat je daar zien? Ja, jezelf. Maar, wie ben je 
dan?  
 
Wie ben je? Je bent niet de messias, want die ligt al in de kribbe. Maar misschien ben je wel iemand 
met een open mond. Misschien ben je een beetje als een Elia, als een Mozes de profeet, als een 
Johannes. Misschien ben je iemand met een stem, met een stem die spreekt.  
Misschien ben je wel een beetje als een Malala. Je hebt vast wel eens van haar gehoord. Malala die 
als Pakistaanse tiener de nobelprijs voor de vrede kreeg. Het is al weer bij na tien jaar geleden, in 
2014. Malala kreeg als zeventienjarig de nobelprijs voor de vrede. Want zij was opgekomen voor de 
rechten van kinderen en vooral voor meisjes, want hun rechten werden grof geschonden. Op mijn 
prikbord in mijn werkkamer hangt een spreuk van haar. Het is deze uitspraak: ‘When no one speaks 
and the whole world is silent then even one voice becomes powerful.’. Ik vat deze uitspraak zo op: als 
niemand spreekt daar waar iedereen zwijgt, dan wordt zelfs één stem krachtig. Dat wat niet gezegd 
wordt, dat wat misschien niet gezegd mag worden, dat wat niet gewenst is om te zeggen, dat toch 
benoemen. Je hebt er geloof voor nodig om te denken dat dit kracht heeft. Malala heeft benoemd 
wat niet gezegd mocht worden. Ze zei dat meisjes net zoveel waard zijn als jongens, ze zei dat meisje 
mensen zijn. Dat durfde veel mensen daar in Pakistan niet te zeggen, als ze het al vonden. Malala wel, 
Malala was als een roepende in de woestijn, zij was een stem in de wildernis. De wildernis is een plek 
waar leven gevaar loopt. Malala liet een bevrijdende stem horen in de wildernis van Pakistan waar 
het leven van meisjes beschadigd en bedreigd wordt.  
 
Wat voor Santonpoppetje maak je? Wie ben je? Ben je iemand met een stem? Ja, natuurlijk heb je 
een stem. Maar wat laat die stem dan horen? 
Misschien denk je wel, ach mijn stem, wat laat die nu zien, wat stelt dat nu voor? Er zijn zoveel 
mensen die praten, en maar raak praten, op de whatsapp, op insta, in de klas, bij de kassa. Mijn stem 
is als al die anderen, al die stemmen die ook weer verstommen. Het is zo vluchtig allemaal, 
tevergeefs. Het is zoals het gras dat verdort en als een bloem die er ook maar eventjes is. Ik kan wel 
wat zeggen en ik zeg ook wel wat. Maar dan? Mijn stem voegt niet zoveel toe.  
Ja, ook zo kan je geloven. Je kan geloven dat jouw stem er niet zo veel toe doet. Nou ja, geloof. Voor 
dat geloof is geen moed nodig. En dat geloof heeft ook weinig te maken met vertrouwen. Maar je kan 
er ook anders in gaan staan. Je kan ook dit geloven, en daar is wel wat moed en vertrouwen voor 
nodig, je kan ook dit geloven: dat in jouw stem iets van dat woord klinkt dat er wel toe doet. Je kan 
ook geloven dat in jouw stem iets klinkt van het woord van God, dat wel stand houdt. Je kan ook 
geloven dat in jouw stem iets van God, iets van Gods redding klinkt. 
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Hoe spreken wij en wat klinkt er dan van hoe we zijn en van waar we in geloven? Wat klinkt er straks 
bij de koffie? In de media wordt gerept van crises. Het gaat veel over problemen die er zijn en nog 
meer over problemen die dreigen. De ontwikkeling met AI, chatgpt, algoritmes, ontwikkelingen die 
we niet overzien. De oorlogen die niet stoppen en weer oplaaien en vele slachtoffers opleveren. Het 
klimaat waarin het warmer en natter wordt, waarin het minder leefbaar wordt. Wat laat jij dan 
horen?  
Misschien zwijg je en haal je je schouders op. Of verstom je, omdat je niet weet wat je moet zeggen. 
We kunnen er bang van worden en een angstig geluid laten horen. Of misschien worden we boos, 
murw en zeggen we de mensheid de ondergang aan. Wat laat je horen te midden van in deze grote 
wereld met grote ontwikkelingen? Het zegt iets over wie je bent en waarin je gelooft. En dezelfde 
vraag geldt als het gaat om het wat kleinere. Wat laat je horen als gaat over dat wat er gebeurt in de 
klas, op school of in je vriendengroep? Wat laat je horen bij je buren, wat bij de bridgeclub?  
 
In de tijd van het boek Jesaja, en ook in de tijd van het evangelie van Johannes ging het niet goed in 
die wereld. En toch, te midden van de crises, klinkt daar een stem van verwachting. In Jesaja klinkt 
eerst de twijfel, de sceptische gedachte: ‘Wat zou ik roepen?’. Roepen heeft toch geen zin te midden 
van deze vergankelijke mensheid? Deze mensen die telkens weer, bij elk mens weer, even opkomt en 
dan weer ondergaat. En de reactie is, dat die mens inderdaad kwetsbaar is, maar daarbij: er is iets dat 
die mens toch in leven houdt en leven geeft. En dat is dat woord van God, dat is geen vergankelijk 
woord maar een woord met eeuwigheidswaarde. Een woord van God, van een God die redt.  
Jeruzalem, in de tijd van de ballingschap en erna, is wel gehavend door eigen schuld, door eigen 
kwaad, en toch is ze gelouterd, gezuiverd van zonden en wordt aan de borst gekoesterd. En dat wat 
voor het gehavende Jeruzalem gold, verwacht Johannes voor heel de mensheid. Voor die mensheid 
die in staat is tot kwaad, die in staat is tot verwoestende oorlogen en tot nietsontziende algoritmes 
en tot het systematisch onderdrukken van meisjes. In die verdorven mensheid en voor die verdorven 
mensheid ziet Johannes de messias komen, ziet hij Jezus komen. Jezus komt niet voor goede mensen. 
Jezus komt niet voor mensen die geen geneesheer nodig hebben. Nee, Jezus Christus kwam voor een 
wereld in schuld, hij kwam voor een vieze wereld. En het uitzonderlijke is dat hij er niet vies van werd, 
ook al ging hij erin ten onder. Zuiver ging Jezus erin ten onder en zuiver stond hij er weer in op. 
Volgens het evangelie naar Johannes, die goede boodschap, is het dat in deze Jezus niet alleen 
Jeruzalem maar heel die mensheid gelouterd, gezuiverd, vergeven, genezen wordt, en: opnieuw 
geboren.  
 
Geloven wij in dit oh zo wonderlijke, in dit oh zo heerlijke, geloven wij in een nieuwe geboorte van de 
mensheid?! Dat is wel de heilsverwachting in advent. De verwachting dat met Jezus’ geboorte, ook de 
mensheid opnieuw geboren wordt.  
 
Heeft jouw Santon een open mond, laat jij je stem horen? En klinkt er in jouw stem een 
heilsverwachting door? Laten we onze adventstem horen? Dat is een stem die zich wel verheft, maar 
niet zichzelf. Dat is een stem die wel weet van kwaad, ook van eigen kwaad, en toch tegen 
doemdenken ingaat. Dat is een stem die het leven weer een beetje laat bloeien. Dat is een stem 
waardoor jij en anderen recht gedaan wordt. Dat is een stem die de ander niet neersabelt, een stem 
die niet afsnauwt, maar het hoofd omhoog laat gaan. Dat is een stem tegen kwade machten in. Dat is 
een stem die het goede verwelkomt en het kwaad benoemt. Het is een stem die door je angst heen, 
toch klinkt, het is een stem van vertrouwen. Een stem waarin doorklinkt dat die mens, en jij en ik, er 
nooit alleen voor staat, maar dat er bij die mensheid een God is die redt.  
 
Als ik de beschrijving in het kerkblad over de Santon mag geloven, was die Santon zelf ook zo’n stem 
tegen kwade machten in. Volgens op weg, voor wie het nog niet weet of niet meer helder heeft, zit 
het zo met dat Santonpoppetje. Tijdens de Franse revolutie werden in Frankrijk de kerken gesloten en 
waren kerststallen en de nachtmis verboden. De mensen vierden thuis kerst en maakte daar hun 
kleine kerststal. Ze maakten daarbij ook beeldjes van zichzelf en van de mensen uit hun omgeving 
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zoals de bakker en de smid, en ze plaatsten al die figuren die bij de stal. Het leek zo op 
kinderspeelgoed en werd oogluikend door de autoriteiten toegestaan. – Een kerststal met al die 
figuren uit de straat en het dorp erbij: zo vierden ze toch sámen de kerstnachtmis. Zo lieten ze zien, in 
een tijd dat de kerstboodschap de mond werd gesnoerd, zo lieten zien dat er in een donkere wereld 
er toch heil, er toch redding is. 
 
Amen 

 
- 
 
Lied (Psalm) 40 vers 1 en 4 Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht  

 


