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Verkondiging zondag 17 december 2023     ‘Gaudete’, verblijdt u,  
De Schutse, Uithoorn        3e zondag van advent 
 
ds. Joep Dubbink 
 
Schriftlezing: Jesaja 65:17-25 
 
Gemeente van onze Heer, 
 
Aan het visioen ligt het niet. Dat is mooi genoeg. Een wenkend perspectief: een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde! Een vernieuwing van het hele bestaan, een oproep tot vreugde, goed nieuws dat zich 
toont in tastbare gebeurtenissen. Ik ga er zo nog verder op in, maar mij geeft dit visioen moed in de 
weken van Advent.  
 
Maar bij ‘Meelezen’ afgelopen maandag kwam niet iedereen mee in dat enthousiasme van mij. Aan 
het eind van de avond stonden twee meningen diametraal tegenover elkaar, en in beide kwam dat 
visioen onder kritiek te staan. 
 
De éne stem zei, dat het visioen te weinig was: alleen maar aards, alleen maar beperkt tot dit leven. 
Daarin hoor ik een verlangen naar iets wat boven dit leven uitgaat, iets van hemelse glans. 
 
De andere stem zei, dat het visioen ongeloofwaardig was: ‘Mooi hoor, maar dit gaat niet gebeuren’. 
Daarin hoor ik óók een verlangen: naar echte verandering. Maar een verlangen dat bijna uitgedoofd 
is, zo botst het al zoveel jaren op de realiteit. 
 
Beide stemmen neem ik heel serieus. En ze liggen niet eens zo ver van elkaar, want in beide voel ik 
een worsteling met het visioen, ook al nemen ze net een andere afslag: vergeestelijken dan wel 
afschrijven. 
 
Maar hoe verleidelijk ook: mij zijn die beide afslagen niet toegestaan. Als verbi divini minister – laat ik 
eens voor één keer die plechtige benaming gebruiken, ‘dienaar van het goddelijk Woord’ – heb ik ‘t 
maar te doen met wat er staat. Maar ik heb natuurlijk diezelfde aarzelingen en die neiging om een 
vluchtweg te nemen. Maar de tekst legt een claim op ons, en zegt tegen ons: jullie als gelovige 
mensen, dit is jullie waarheid! 
 
Historisch kun je de tekst wel plaatsen. Die laatste hoofdstukken van het boek Jesaja moet je lezen 
tegen de achtergrond van de terugkeer uit de ballingschap. Een niet zo makkelijke tijd. Je zou zeggen, 
grote vreugde omdat er terugkeer mogelijk was naar het beloofde land, maar die euforie was snel 
over. Wat resteert is een verwoeste stad, tegenstanders die niet op je zitten te wachten, en onder-
linge tegenstellingen want het volk was bepaald geen eenheid. Ik stel me voor, zoiets als de opbouw-
periode na de Tweede Wereldoorlog. Of wat er moet gebeuren als in Oekraïne de oorlog voorbij is – 
aan Gaza durf ik niet eens te denken. 
 
Twee weken geleden lazen we ook, hoe het volk ten einde raad is. Anderen de schuld geeft, God 
verwijten maakt. De profeet heeft daar stevige kritiek op, hij zegt ronduit: ‘wie voor de god van het 
geluk de tafel dekten, en voor de god van het fortuin de kruiken vulden’ (Jesaja 65:11) – prachtige 
omschrijving trouwens voor opportunisten en profiteurs – daarmee zal het slecht aflopen. De details 
zal ik u besparen. Maar, voor wie trouw blijven, voor wie bij de HEER willen horen, daarvoor heeft de 
profeet een andere boodschap – en dan volgt ons gedeelte. 
 
En dan moet je zeggen: dat gaat ver over the top. Dat gaat ver uit boven de politieke verwachtingen 
die je redelijkerwijs mocht hebben. Als de profeet nou gezegd had: ‘Het komt goed, de stad wordt 
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herbouwd, de vijanden blijven op afstand, de onderlinge tegenstellingen worden overbrugd, er komt 
binnen de kaders van het Perzische rijk een redelijk bestaan voor jullie’ – ja, dat was geloofwaardig 
geweest. En dat is ook gebeurd! Maar de profeet wil meer, die wil een stip op een andere horizon 
zetten. Daarvoor gebruikt ‘ie beelden. Hij is geen waarzegger, hij is een dichter, en hij is een gelovige. 
En die combinatie maakt dat hij ziet wat er nog niet is, maar wel moet komen.  
 
Hij begint met het woord scheppen. Dat bijzondere woord dat je in het begin van de bijbel, in Genesis 
1, aantreft, en dan een hele poos niet. Scheppen, echt iets nieuws maken, is een zeldzaamheid, en in 
de bijbel is het voorbehouden aan God. Alleen hij kan het onderwerp van dit werkwoord zijn. De 
laatste hoofdstukken van Jesaja gebruiken het weer, en dan in brede betekenis: voor het scheppen 
dat God ooit deed, volgens Genesis, maar in één adem óók voor het scheppen dat hij gaat doen, van 
nieuwe kansen voor zijn volk. Scheppen, dat is wat nodig is: iets nieuws, want het oude is versleten. 
Maar dan wel het goede, gebouwd op de woorden van rechtvaardigheid en trouw. 
 
Dat nieuwe is zo drastisch nieuw, dat de vroegere ellende vergeten wordt. We steggelden daar wat 
over maandagavond: het is toch niet bijbels om het verleden te vergeten? We hadden beter moeten 
lezen wat er net vóór staat, dan hadden we het begrepen: de vroegere ellende wordt vergeten. Het 
gaat om traumaverwerking, een van de moeilijkste dingen na geleden leed. Of het nou persoonlijk is, 
misbruik of mishandeling jou aangedaan, of collectief, traumatische gebeurtenissen als oorlogs-
geweld of bombardementen – ook als dat over is, als het gevaar geweken is, zit het nog in je hoofd. Ik 
heb iemand gekend die het elke eerste maandag van de maand om 12 uur moeilijk had vanwege het 
luchtalarm: hij wist dat het een oefening was, maar er zat zoveel aan herinnering in z’n lijf… Dat zal 
over zijn, belooft de profeet. Zodat de toekomst echt nieuw en goed kan zijn, niet meer over-
schaduwd door de spoken van het verleden – God, wat verlang je daarnaar. 
 
Lengte van dagen is de volgende belofte. Geen baby meer die sterft na enkele dagen – zo pijnlijk, zó 
verdrietig, zo’n in de knop gebroken leven – en geen oudere die haar leven niet kan voltooien. Ook 
dat is belangrijk, dat het rond is, goed, klaar. Honderd jaar, geeft de profeet aan, minstens, anders is 
er iets met je mis! 
 
Je mag zelf genieten van het werk dat je verricht: ‘huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden 
planten en de opbrengst zelf genieten’. Dat klinkt vanzelfsprekend, het is een stukje fundamentele 
rechtvaardigheid, maar dat is nog lang niet altijd realiteit. Denk aan arbeiders in lagelonenlanden, die 
nauwelijks iets krijgen voor hun werk terwijl anderen er vandoor gaan met de winst. 
 
Niet vergeefs, dat betekent ook: je nageslacht zal het goed hebben, je zult je kinderen een goede 
toekomst zien hebben.  
 
En dan betrekt de profeet zelfs de dierenwereld erbij. 
Wolf en lam, leeuw en rund, die zullen in vrede leven. 
Vrome fantasie? Denk aan de profeet als een dichter, 
die beelden oproept van een vrede die verder en 
dieper gaat dan mensen alleen. Moeilijk te geloven, 
dat de leeuw vegetariër wordt? Ik vind dat nogal 
meevallen, het is veel moeilijker te geloven dat 
mensen vreedzame wezens worden…!  
 

* * * 
 
Prachtig gedicht, ik hoop dat we het daarover eens zijn. Maar wat doen we ermee? Wat zegt het ons 
in de Adventstijd, wanneer we de Messias verwachten, Jezus van Nazaret, geboren te Betlehem, die 
Gods zoon mag heten? 
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Christenen hebben vaak gezegd: Jezus overtreft de verwachting van Israël, hij geeft ons een vrede die 
veel verder gaat dan die van de aardse verwachting van de profeten, een diepe vrede met God, en 
dat ook nog voor eeuwig, en dáár gaat het om. Is dat zo? 
 
Wat betreft de diepte van de vrede: als de ‘vrede van Christus’ die we elkaar ook straks toewensen, 
iets voorstelt, dat zal ‘ie toch niet achter kunnen blijven bij de aardse vrede! Ik zie Jezus zo bezig met 
het aardse leven, met zieke en bezeten en hongerige mensen, en ik zie ze hen nooit troosten met ‘in 
de hemel komt het wel goed’. De woorden die óók maandagavond klonken, van een theoloog van 
inmiddels eerbiedwaardige leeftijd, Jürgen Moltman (1926): ‘wij zijn geen mensen voor de hemel, 
maar voor de aarde’ – die zijn zo bijbels als maar kan. Of we dan vervolgens de hemel helemaal 
kunnen missen? Nee, dat ook niet, maar dat parkeer ik even, voor een andere keer. 
 
Belangrijker voor nu vind ik de vraag naar de geloofwaardigheid. Is dit niet ‘te mooi om waar te zijn’? 
Resultaten uit het verleden zijn niet bepaald hoopgevend. 
 
Als we nu maar niet vergeten dat de profeet een dichter is, en een gelovige. Hij geeft ons niet de 
prognoses van het Centraal Planbureau (die er trouwens ook weleens naast kunnen zitten); hij geeft 
ons een visioen waarmee hij een claim op de werkelijkheid legt: zo zou het moeten zijn! En zo gaat 
het worden, als Degene die de macht heeft die macht ook werkelijk grijpt.  
 
Onderpand daarvan is, dat een Mens-van-godswege in ons midden was. Hij voegde aan dit visioen 
nog vele woorden en daden toe. Maar hij was een kwetsbaar mens, wiens boodschap van liefde zo 
aanstootgevend was dat ‘ie uit de weg geruimd werd.  
 
Maar dat was het einde niet. Hij overleefde zijn dood, hij blijft ons voorgaan, inspireren, de weg 
wijzen – met die grote claim komen de apostelen naar ons toe. En nu mogen wij kiezen. Wil je leven 
bij de cynische gedachte dat dit het is, en dat het nooit beter wordt; of wil je leven met dat visioen 
voor ogen, die belofte, in vertrouwen dat God zich met zijn geestkracht daarachter stelt, en bond-
genoten zoekt die met hem willen zoeken naar het goede leven voor alle mensen, naar gerechtigheid 
en naar vrede? Kies maar! Ik zou het wel weten… 
 
En doe dan mee aan die maaltijd waar je vrije toegang hebt, maar nooit vrijblijvend aan meedoet.  
Amen. 
 


