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Verkondiging ochtendgebed zondag 24 december 2023  Rorate, ‘Dauwt, hemelen’ 
De Schutse, Uithoorn 
 
ds. Joep Dubbink 

Schri(lezing: Lucas 1:26-38) 

Talloze malen is het afgebeeld in de kunst, het 
verhaal van de aankondiging aan Maria. Van 
bescheiden engelen tot nogal opdringerige, die 
met wapperende vleugels komen binnenzeilen – 
opmerkelijk vaak zit Maria voor een open raam of 
op een balkon. Of in een binnentuin, wel zo mak-
kelijk. Hoewel die binnentuin dan ook vaak weer 
wordt uitgelegd als een aLeelding van de kuis-
heid van Maria, want dat is toch wel waar velen 
zich op gestort hebben.  

Er is ongepast veel aandacht geweest voor het 
hoe van de concepNe van Jezus, het zwanger 
worden van Maria. Ze stelt zelf die vraag ook wel 

even, ‘Hoe zal dat gebeuren?’ maar de gedachte van de maagde-
lijke geboorte hee( wel iets van een obsessie gekregen. Voor 
sommige kerkelijke richNngen is het heel belangrijk, met name in 
de Rooms-katholieke kerk, waar zelfs de blijvende maagdelijkheid 
van Maria ná de geboorte een leerstuk werd – met alle gevolgen 
van dien: seks als iets waar je als je volmaakt bent geen deel aan 
moet hebben, zelfs niet als je moeder moet worden. Terwijl die 
maagdelijke geboorte voor anderen een struikelblok werd – ik heb 
ooit iemand gesproken die nooit belijdenis gedaan had, omdat ze 
dat ‘dogma’ niet kon aanvaarden. En blijkbaar geen verstandige 

dominee ontmoeVe die het kon uitleggen.  

Ik wil het vanmorgen wat anders ‘aanvliegen’ – om maar even in de sfeer te blijven. Drie punten, dat 
werkt nog steeds: 

1. Het gaat om het kind.  

We zouden bij alle aandacht voor Maria (en terecht, dat komt zo) vergeten, dat het gaat om de 
geboorteaankondiging van Jezus. Dit verhaal, dat we vanzelfsprekend als een verhaal-achteraf 
moeten zien, niet historisch, wil nog eens op een andere manier vertellen wat er nou zo bijzonder is 
aan Jezus. Dat hij bijzonder was, dat wisten zijn volgelingen inmiddels wel: zijn woorden, zijn wonder-
tekens, zijn dood en opstanding, dat alles had ze ervan overtuigd dat hij een bijzondere gezant van 
God was. Daar hoorde ook een verhaal bij, hoe dat begonnen was. Over hem, over Jezus, gaan de 
woorden van de engel: hij heet Zoon van de Allerhoogste, hij zal de troon van David krijgen, eeuwig 
koning zijn, hij zal ‘heilig’ heten: grote woorden. Met hem begint Gods koningschap vorm te krijgen. 
Dat dat nog maar een begin is, dat is duidelijk: kijk om je heen. Maar dat het begonnen is, dat 
houden christenen al 2000 jaar staande.   

2. De moeder is onmisbaar, de vader niet.  

Die mens, Jezus, wordt geboren. Eén geloofsbelijdenis verwoordt zelfs: ‘geboren, niet gemaakt’ 
(geloofsbelijdenis van Nicea-ConstanNnopel). Want dat was het alternaNef geweest, naar het besef 
van de eerste eeuwen: God had ook zijn zoon als volwassen mens op aarde kunnen zeVen, als een 
‘parachuNst’ vanuit de hemel om hier die klus te klaren. Maar dat zou niet kloppen. Dan zou hij geen 
mens zijn zoals wij, en dan zou wat hij kwam doen, een soort redding van buiten zijn. Het beeld komt 
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bij me op van een interim-manager, die van buiten 
wordt ingevlogen, even wat dingen verandert en 
weer vertrekt, waarbij nog maar de vraag is of het 
veel uithaalt. Dat is geen commitment, geen echte 
betrokkenheid.  

Maria is dus nodig, en ze doet mee. Ze gee( haar 
akkoord, ze laat zich inschakelen. Hee( ze bese( 
waar ze zich mee inliet? Een enkele schilder dur( 
dat weer te geven. Deze Maria deinst terug, die 
hee( er geen trek in, die voelt de bui al hangen. 
Begrijpelijk, en menselijk. Maar in het verhaal gaat 
Maria graag akkoord: zij vertegenwoordigt de 
mensheid die graag meewerkt aan de komst van de Messias, de Redder.  

Een vader hoe( dan weer niet. Waarom niet? In ons vorige liedboek hadden we dat lied van Huub 
Oosterhuis, dat mooie lied over geloven ‘tussen fabriek en flat’ (Liedboek voor de Kerken, 490), jullie 
kennen het nog wel. Het was mij dierbaar vanwege de gewone woorden, het alledaagse leven dat 
erin voorkwam. Maar op zeker moment begonnen we te struikelden over couplet 8 – ‘vader en zoon 
en dat gaat maar door’. Oosterhuis hee( het vast in de 60’er jaren in alle argeloosheid opgeschreven, 
maar het is iets té goed getroffen: de geschiedenis zoals we die kennen is vaak een geschiedenis van 
vaders en zonen, en dat gaat maar door zonder dat er iets wezenlijk verandert. Dat wordt vanuit de 
hemel doorbroken, en daarom moet deze Jezus een stamboom tot op David hebben, die dan tegelijk 
niet het laatste over hem vertelt. Want dat is punt… 

3. Het iniNaNef ligt bij God. 

Zonder Maria zou het niet gaan – maar het iniNaNef ligt bij God. Het hele verhaal van Lucas 1 en 2, 
van de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper tot en met de geboorte van Jezus, is 
een verhaal over goddelijk iniNaNef. En het concept van goddelijk ingrijpen, dat is voor mij eerlijk 
gezegd veel moeilijker dan dat hele gedoe om de concep=e van Jezus.  

Dat wordt ons gevraagd: te geloven dat – figuurlijk gesproken – de hemel open is gegaan, dat er iets 
op ons ahomt, Iemand op ons ahomt die niet een herhaling beoogt van wat mensen al eeuwen 
doen. Iemand die verandering brengt, bevrijding, vernieuwing. Nieuw in het kwadraat. Een begin dat 
niet stopte met zijn dood, maar op een wonderlijke manier dóórging tot op vandaag.  

Het probleem is duidelijk: we zeggen dat al 2000 jaar. En dat verhaal is zelfs ook zélf weer ingepakt, 
Jezus is weer onderdeel gemaakt van allerlei niet-bevrijdende ideologieën, bijvoorbeeld binnen een 
kerk waar mannen het bijna 20 eeuwen voor het zeggen hadden. Mannen die ‘de Vrouw’ en zeker ‘de 
Moeder’ heel hoog hadden, en Maria al helemaal, maar dan moest ze zich wel hullen in kuishuis en 
vroomheid een vooral niet d’r mond open doen en wat gaan zeggen! 

Maria doet dat goddank wel. Zij doet in de aan haar toegeschreven lofzang haar mond open, zij zingt 
die lofzang als een oudtestamenNsche profetes. Ze zingt van de omkering van de macht, van het van 
de troon stoten van wie zich machNg waant, van het overladen worden van wie hongert en het 
zonder iets weggestuurd worden van de rijken. Ze zingt van de God van Israël die doet wat hij beloofd 
hee( en zich iets van mensen aantrekt. En als zij het zingt, dan lukt het me beter om dat te geloven. 

* * * 

Het is bijna kerst, maar laten we nog even bij Advent blijven. We jubelen vaak al te snel, en wat we 
hopen en verwachten komt maar zo mondjesmaat. Daar moeten we het in uit zien te houden. Met 
een donker adventslied dat bij alle donkerheid toch de hoop vasthoudt, dat Maria ooit gelijk gaat 
krijgen, dat haar zoon de maatstaf wordt, voor wat macht is, hoe leiderschap werkt, en wat liefde kan 
bewerken. Amen. 
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