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Lieve mensen,

Vanmorgen lazen we niet het kerstverhaal dat we allemaal kennen, en dat hier in 83-voud staat uitge-
stald om ons heen: Maria, Jozef, herders, engelen, wijzen, en als stralend middelpunt dat Kind. Waar-
om niet? Juist omdat we het allemaal kennen, en bij ons dragen. En omdat ook het verhaal dat we
net hoorden, over het Woord en het Licht en de duisternis die het niet te pakken krijgt, het verdient
om gelezen te worden.

Lezen, dat is wat doen hier in de kerk. Voorlezen van
goede verhalen — en waar doe je dat nog, voorlezen en
je laten voorlezen! — dat is één van onze kerntaken. En
dat is nodig, een plek waar gelezen wordt, echt gelezen.
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De leesvaardigheid van de Nederlandse scholieren is dit
jaar wéér achteruitgegaan. Waarom dat erg is, hebben
de media ons wel duidelijk gemaakt: wie niet (goed)
kan lezen kan niet mee in de maatschappij, krijgt pro-
blemen met werk, begrijpt z'n rechten en plichten niet,
wordt makkelijk slachtoffer van nepnieuws en kan democratisch niet goed meekomen. Dat weten we
allemaal. Maar wat moet dat in een kerstpreek?

Omdat lezen nog iets meer met een mens doet, dat ons hier in de kerk speciaal aangaat. Waarom wij
wekelijks hier lezen uit dat grote boek? Omdat lezen je confronteert met gedachten die je niet vanzelf
eigen zijn, die je tegenspreken, die je iets vertellen dat je irriteert, of verrukt, of misschien wel allebei
tegelijk: die je in een andere staat brengen — ik heb er geen andere woorden voor.

Wie er wel woorden voor heeft, is de schrijver Franz Kafka. Hij schreef — en ik geef meteen toe, ik heb
dat uit de derde hand, niet zelf bij hem gelezen — ergens een fragment over boeken, dat mij eeuwig
bij zal blijven. ‘Boeken om ons plezier te verschaffen of verstrooiing te bieden’, zegt hij, ‘die hebben
we niet echt nodig, en als we ze nodig hadden konden we ze zelf wel schrijven. Wat wij nodig
hebben, dat zijn boeken als een ijsbijl, om de bevroren zee binnen in ons te splijten. Laat dat even op
u inwerken... Een ijsbijl om de bevroren zee in ons te splijten.

Zulke boeken, zulke verhalen, vind je niet alléén in de bijbel. Er zijn romans die 't ook in zich hebben
om je zo diep te raken. Maar in dit dikke boek, deze verzameling van verhalen, staan er wel flink wat
die dat effect kunnen hebben. Eén ervan is dat begin van het evangelie naar Johannes. Een geweldige
tekst.

‘In het begin was het woord’, zo schrijft Johannes. In den beginne — je moet maar lef hebben, om zo je
boek te beginnen! Want er was al een boek dat zo begon, het boek Genesis. En ook dat begon met
het Woord. Want er was chaos en warboel, en iets van Gods geest zwevend daarboven, en dan
spreekt God. Er klinkt een woord, en dat eerste woord heeft effect. God sprak: ‘Laat er licht zijn!’ en
er was licht. Het eerste wat God wil is, dat er licht komt dat de duisternis verdrijft. En daar blijkt het



steeds weer om te gaan: woorden en daden die het donker verdrijven en licht brengen. Alleen al die
gedachte, dat wij bestemd zijn voor het licht, die breekt al een stukje van die kilheid in mij af.

In Genesis is dat wel vreemd, trouwens. Wat is dat voor licht? Zon, maan en sterren worden pas op
de vierde dag geschapen, dus hoezo is er al licht op de eerste dag? De rabbijnen weten het. Dat
eerste licht was het licht dat direct bij God vandaan kwam, het oerlicht. Maar dat was z6 helder, z6
onthullend, dat de mensen het niet aankonden, dat voorzag God wel en daarom heeft hij het in zijn
barmhartigheid opgeborgen véér de mens geschapen werd, en vervangen door de hemellichamen.
Maar wel bewaard. Het zou nog eens van pas kunnen komen.

Ik denk dat Johannes dat verhaal kende. En dat hij wil zeggen: dat licht, dat is nu verschenen. Het
woord, het scheppingswoord dat leven wekt, en dat Licht betekent, dat is in onze wereld verschenen,
en ik zal je vertellen hoe.

Tot zover is Johannes nog helemaal in de sfeer van de toenmalige denkwereld, de filosofie van zijn
dagen. Johannes schrijft voor mensen die meedoen in de discussies, in de talkshows en de sociale
media van die dagen. Daar hield men van dat spelen met dit soort begrippen: woord, logos, denk aan
logisch, een soort oerprincipe; en licht, en leven, en waarheid, daar konden ze niet genoeg van
krijgen.

Maar dan krijg je de eerste scheurtjes in dat verhaal. De schrijver begint te vertellen over een man,
ene Johannes. De filosoof van die dagen denkt: he, waarom nou een anekdote, ga nou door over dat
licht en dat woord, spreek niet over wat toevallig en incidenteel is, maar over wat algemeen geldig is.
Maar Johannes de Doper, die man die naar Jezus wijst, moet hier genoemd.

En dan gaat onze schrijver verder, en het thema is steeds dat het licht in de wereld komt, maar dat die
wereld er niet van wil weten. Zelfs wie hem eigen waren, die bliefden ‘t niet. Het licht, het ‘waarachti-
ge licht dat ieder mens verlicht’, is bezig in de wereld te komen — zo precies moet je vertalen, het is
een proces, het is aan de gang — maar dat licht wordt niet erkend. ‘Midden onder jullie staat hij die je
niet kent’, zal diezelfde Johannes de Doper later zeggen (Johannes 1:26), als Jezus op het punt staat
door hem gedoopt te worden en anoniem in de menigte staat. Hij wordt niet erkend, niet gezien; en
als hij aan de dag treedt met zijn verhaal over toewijding en liefde, dan wordt hij al snel niet gewaar-
deerd, en niet geaccepteerd. En toch, zegt Johannes: hier draait het om. Deze mens, die is ‘de mens
die naast je is’!, die maakt het verschil tussen licht en donker, bij hem moet je zijn.
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Voor wie dit wel heel ingewikkeld vindt, en heel abstract: dit is natuurlijk gewoon het verhaal van de
Kerststal! Het verhaal van Jezus, in armelijke omstandigheden geboren, geen plaats voor hem in de
herberg, geen plek in de opvang. De evangelist Lucas, die van het bekende kerstverhaal, zit anders in
elkaar dan Johannes en schrijft gewonere taal, en misschien is dat voor u, voor jou, het verhaal dat
het vandaag doet; maar voor anderen is dat misschien juist deze verwoording, dit hooggestemde
verhaal over licht en waarheid. Je moet ze naast elkaar lezen, want beide vertellen ze dat de hemel
opengaat en dat die hemel zich gaat bemoeien met de aarde, en dat niet meer loslaat.

Lucas vertelt. Johannes vraagt dodr, naar de betekenis van dat Kind en die vindt hij ook: ‘Wie er ook
maar hem aanvaardden, die gaf hij het voorrecht, kinderen van God te worden’. O, dus dat was er

wel, er was niet alleen maar massieve afwijzing, er waren er wel die hem wilden volgen, hem wilden
erkennen. Die wilden gaan voor dat visioen, die wereld waarin het duister het niet wint van het licht.

1 Uit een tafelgebed van Huub Qosterhuis.



Nou, daar kan de filosoof van die dagen nog net in meegaan, denk ik. Die ziet ook wel graag een
onderscheid, tussen ingewijden in het mysterie en de grote massa, tussen de uitverkorenen en de
schare van onwetenden die in het duister tasten. De mensen die het doorzien, het woord als leidend
principe, en de rest. Maar bij wat dan volgt gaat ‘ie afhaken:

‘Het woord is vlees-en-bloed geworden, het heeft bij ons zijn tent willen opslaan’.

Ja, hoor nou eens even: Woord, en lijf, vlees-en-bloed, dat zijn toch totaal verschillende dingen? Dat
eeuwige principe, dat hoort toch tot het hogere, en het lijf tot het lagere. Dat wil je toch niet vermen-
gen?

Ga maar na, hoe deze wereld bezoedeld is door menselijk kwaad! Het geweld van de Romeinse bezet-
ting, het geweld van religieuze dwang, van heren en bazen, en dat gaat maar door, jaar na jaar, eeuw
na eeuw, tot en met het geweld van Rusland tegenover Oekraine, van Hamas tegenover Israéli’s, van
Israél tegenover Palestijnen: ddar kan dat Woord, daar kan dat Licht toch geen bemoeienis mee
hebben? Dat moet gaan over een geestelijke werkelijkheid, over een leven boven dit leven uit, een
terugkeer naar de eeuwige hemelse sferen. Deze wereld is niet meer te redden, toch? Onze enige
hoop is toch redding uit deze wereld?

Dat verhaal klinkt overtuigend. Het lijkt de kille realiteit te zijn, ijskoud de waarheid. En misschien is
dat wel dat ijsblok binnen in ons, dat we afgestompt zijn, ons vertrouwen kwijt zijn in de toekomst
van deze wereld. En niet zonder reden, echt niet! Als ze nota bene in Betlehem dit jaar geen kerst
vieren, in shock vanwege het geweld in Gaza, dan snap ik dat. Maar we kunnen ze daar toch niet in
volgen. Altijd, tot in de concentratiekampen toe, is kerst gevierd. Went onze verteller van vanmorgen
zegt: nee, dat kan en mag niet waar zijn! Dat licht, dat woord, of in heldere taal, die mens Jezus,
kwam naar deze wereld. In ons donker. Niet om ons te redden uit maar om ons te bezoeken in deze
wereld. Daarom werd hij geboren, als mens, uit een moeder (hoe dat met die vader zit heb ik gisteren
besproken, moet u maar even teruglezen of terugluisteren?).

Twee getuigen, zegt de Joodse wet, daarmee is de zaak beklonken. Die hebben we: Johannes, en
Lucas. Maar beter is nog is drie getuigen.? En laat Paulus, van de eerste lezing van vanmorgen, dan de
derde getuige zijn, in wéér andere bewoordingen. Een gedeelte dat meestal tegen Pasen wordt
gelezen, over de neerdaling van Jezus, maar het past ook vandaag. Ook Paulus stemt in: Jezus, in de
gestalte van God, nam de gestalte van een dienstknecht aan, vernederde zich en was solidair met de
minsten van de mensen. Kerst is die beweging van het Licht dat bij God is, maar onze wereld komt
verlichten en mens wordt onder ons, en liefde komt schenken.

Zou dat genoeg zijn om de kilte die wij ervaren als we naar de wereld kijken, te doen smelten, of
desnoods dat ijsblok in stukken te slaan? Dat is mijn hoop voor deze kersttijd, want dan wordt kerst
nog meer dan een familiefeest — wat ook al mooi is, en doe dat vooral! — maar een bron van warmte,
en liefde, en hoop, tegen alle cynisme en wanhoop in.

Dat komt naar ons toe, maar daarvoor moeten we wel in beweging komen. Zoals Johannes het heeft
over ‘al wie hem aanvaardde’, zo schrijft Lucas over de herders die op weg gaan, om inderdaad in de
stal te laten zien dat dit voor hen de koning is, en geen ander. Laten we hen volgen, laten we deze
koning in ons hart sluiten. Doe je dat, dan gaan er echt dingen veranderen. Hoe precies? Er komt
weer een heel jaar aan, om ons daarover te buigen, maar voor nu mogen we hem ontvangen als de
koning van ons leven. Amen.

2 Lezen: https://www.pkn-uithoorn.nl/wp-content/uploads/2023/12/Verkondiging-24-dec-4e-Adv.pdf.
Kijken en luisteren: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21536.
3 Deuteronomium 19:15, vgl. 2 Korintiérs 13:1.
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