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Schriftlezingen: Jesaja 63:15-64:8 — Marcus 13:28-37
Gemeente van onze Heer,

Advent, de tijd van verwachting, vind ik altijd een van de mooiste perioden in het kerkelijk jaar. Het
toeleven naar het licht, de verwachting, ik vond dat als kind altijd al bijzonder en dat is eigenlijk zo
gebleven.

Alleen, als je volwassen wordt, ga je wel vragen stellen. L
Wat verwachten we nou eigenlijk precies? Dat licht, dat

groter wordt, die 1-2-3-4 adventskaarsen, waar gaat dat
eigenlijk over? Advent loopt uit op Kerst, maar kan Kerst al
die verwachtingen eigenlijk wel vervullen?

Misschien kun je dat ook als kind al wel aanvoelen, dat probleem. Ik moest deze week terugdenken
aan mijn jeugd, toen ik zo’n jaar of 8, 9, was, en ik op eerste kerstdag soms wat over mijn toeren
raakte. Dan moest ik even naar mijn kamer om af te koelen, wat ik overigens helemaal niet erg vond.
Achteraf denk ik, dat het met die verwachting te maken had: die was zo hoog gespannen, dat het
kerstfeest zoals we dat vierden daar nooit aan kon voldoen. Zelfs met alle lekkere dingen, de warmte,
sfeervolle aankleding, met echte kaarsjes in de kerstboom zoals wij die nog jaren hadden, en pakjes
onder de boom (we waren tegen de commercie van het kerstfeest, maar ik had een Duitse oma en
daar hoorde dat erbij, dus wij mochten dat...) dan bleef je met het gevoel zitten: is dit het nou? Je
hoorde over een open hemel, engelen, een kind, weet ik wat voor grote woorden, maar dat waren
allemaal verhalen, er gebeurde eigenlijk niks. Teleurstelling was dan onvermijdelijk. Later, als je
sadder and wiser wordt, krijgt die teleurstelling een wat andere dimensie.

* % %

De schrijver van de laatste hoofdstukken van het boek Jesaja, zo ergens na de ballingschap, heeft een
vergelijkbare teleurstelling te verwerken. Hij heeft ook verhalen; en hoe! Net voor het stuk dat wij
lazen heeft hij verhalen uit zijn traditie verteld, vooral dat ene over Mozes, en hoe die in Gods op-
dracht het volk uitleidde uit de slavernij in Egypte. Dat waren nog eens tijden! Toen liet God merken
dat hij begaan was met zijn volk, met zijn mensen, toen spleet hij de zee en leidde hen er dwars
doorheen, toen wisten ze zich als door engelen omgeven, gedragen door zijn niet aflatende trouw.
Maar nu? Nu zitten ze weer in een niet benijdenswaardige positie, en God moet daar ergens zijn, in
zijn hoge hemel. Hij moet toch neerkijken op de aarde, op zijn mensenkinderen. Maar wat merk je
daar dan van?

Waar zijn uw strijdlust en uw machtige daden?
U bent niet meer met mij begaan,
uw ontferming gaat aan mij voorbij!

Mij. Niet ons, maar hij, hij maakt het heel persoonlijk. Ik heb het al vaker gezegd, elke keer verrassen
die oude verhalen mij door je z6 direct te raken: de verwarring, de ontreddering, de godverlatenheid
van deze schrijver zou zomaar de onze kunnen zijn. Ongehoord, zo’'n omgang met God, inclusief je
teleurstellingen, je ervaring dat hij ver weg lijkt, en niet meer met ons begaan; dat op te durven
schrijven! Dat is — met alle respect — van een ander kaliber dan de mooie verhaaltjes van mijn



collega’s en mijzelf die ik alweer overal lees in de kerkelijke bladen. We willen zo graag troosten, we
willen zo graag positief zijn, maar deze schrijver zegt het gewoon zoals het is, en als hij geen troost
ervaart dan is dat zo. Maar het wordt nog vreemder, een paar verzen verder:

Waarom, HEER, liet U ons afdwalen van uw wegen?
Waarom hebt U ons onbuigzaam gemaakt,
zodat wij geen ontzag meer voor U hadden?

De schrijver kritiseert God, dat mag in de bijbel, maar nu gaat hij verder: hij verwijt God dat hijzelf en
de mensen om hem heen zijn afgedwaald! Nu lijkt hij toch echt de weg wel een beetje kwijt...

Mag ik het actualiseren? ‘Waarom lopen de kerken toch zo leeg, God, kunt u ons niet wat meer
geloof geven, wat meer opwekken om ernst te maken met uw woord?’ Of: “Waarom hebt u ons
opgezadeld met deze verkiezingsuitslag, waar geen regering mee te vormen valt?’ Ik formuleer het
expres even zo kort door de bocht, om te laten horen hoe gek dat is, dat je God verwijt wat je eigen
keuzes zijn, God verwijt dat jij bent afgedwaald van zijn wegen.

Maar ook dat mag! God kan daartegen! De schrijver is verstrikt in zijn reddeloosheid, hij verwijt God
afzijdigheid, hij wordt bepaald onredelijk als hij God ook zijn eigen gebrek aan commitment verwijt,
maar het mag allemaal, en tenslotte smeekt hij het uit:

Scheurde U maar de hemel open om af te dalen!
De bergen zouden voor U beven.

Dan zou er wat gebeuren, dan zou er wat in beweging gebracht worden. Want hij weet het wel: deze
God is uniek, dit is een God die geduchte daden doet, waarop je niet eens durft te hopen, en die
opkomt voor wie op Hem wacht. Maar tegelijk, en dan wordt hij weer realistischer, beseft hij dat God
het al zo lang zonder ‘support” moet doen van zijn volk.

De weg van de zonde volgen we al zo lang,
kunnen we dan nog worden gered?

Wij allen zijn onrein geworden,

onze gerechtigheid is als een bebloede doek
— menstruatiedoek, moet je eigenlijk lezen —
Wij allen zijn als verwelkte bladeren,
verwaaid op de wind van ons wangedrag.

Het is schitterende poézie, ook mooi vertaald trouwens, mag ook weleens gezegd; en je zou ervan
kunnen genieten als het niet zo treurig was. Maar wat is het actueel voor ons, wij die ons afvragen of
we niet te ver op de weg van de zonde zijn afgedwaald om nog terug te kunnen keren, of we niet
onze laatste kans allang verspeeld hebben om het tij van de klimaatverandering nog te keren. Die
vragen hoor ik in dit verhaal, niet omdat de schrijver al geheime informatie gehad zou hebben over
de problemen van onze tijd, maar omdat bijbelverhalen eindeloos recyclebaar zijn, zo raken ze aan
fundamentele kwesties van keuzes en gehoorzaamheid.

Even terzijde. Ik weet, dat sommigen van u denken (en zelf overkomt me dat bij tijden ook!): Ja ja,
maar kan ik dat nog geloven, zo’n verhaal over een God in de hemel, die ons zou zien, die met ons
begaan zou zijn, die in staat zou zijn om in te grijpen? En waarom deze god, er zijn toch zoveel
mensen die allerlei goden aanbidden, elk mens is toch maar een tobber die een beetje ‘aan religie
doet’, en wat zingeving probeert te construeren voor zichzelf? Ja, misschien is dat zo, maar die
klinische blik van buitenaf, waarmee we onszelf tot toeschouwer maken, die helpt ons niet. Wat we
hier doen, in geloof elkaar bemoedigen, dat werkt alleen als we erin stappen, ons eraan overgeven,
als het onze waarheid gaat worden, waarin we leven. Met alle ruimte en begrip voor wie dat niet



doet, een andere keuze maakt, maar als wij hier Advent vieren, dan gaan we ervoor dat dit het
verhaal is waarvan we leven.

Waarom? Voor mij, omdat dit verhaal, deze woorden uit Jesaja nu ook weer, mij raakt, omdat het
herkenbaar is, omdat ik alleen deze God zie zitten als een god waar ik nog iets mee zou willen.
Andere goden zijn er ook, in overvloed, maar zijn het niet, déze moet het zijn.

Odk als die God zwijgt. Ook als de hemel gesloten blijft, en de woorden schijnbaar in belofte blijven
steken. Dat dan nog liever, dan die goden die ons overvloed geven, de overvloed van grenzeloze
welvaart, van ongebreideld genieten, van nergens mee rekening hoeven te houden, van win-win
situaties en het ligt altijd aan de anderen. Daarin ben ik het vertrouwen wel kwijt. Er rest mij niets
anders dan op deze God te vertrouwen, en met die profetische dichter mee te hopen, te geloven en
te bidden:

Toch, HEER, bent U onze vader,

wij zijn de klei, door U gevormd,

wij zijn het werk van uw handen.

Laat uw grote toorn toch varen, HEER,
houd onze schuld niet eeuwig in gedachten,
maar zie ons aan: wij zijn toch uw volk?

We denken soms dat Jezus dat bedacht heeft, dat alleen hij zo close met God was dat hij God zijn
Vader kon noemen. Hier hoor je dat dat niet zo is, ook Jesaja kent dat al; maar het is wel uitzonderlijk
in het eerste, oude testament, dat beeld van die vader. Minder uitzonderlijk is het beeld van de klei,
dat kom je vaker tegen. Soms is het een bedreigend beeld: de profeet Jeremia heeft het ergens (Jer.
18:1-12) over God als pottenbakker die een mislukkende pot weer in elkaar stampt tot een klomp
klei, en opnieuw begint. Dat is drastisch. Hier is het beeld warmer en vriendelijker: we zijn niet hele-
maal ‘als was in Gods handen’ maar wel als klei, hij probeert er wat vorm en fatsoen in te krijgen
maar de klei werkt niet altijd mee. Wij ook niet. We kunnen alleen met de profeet mee bidden, en
onze bereidheid voor God neerleggen, ons te laten vormen tot de mensen die we moeten zijn, die hij
wil, die iets van zijn visioen gaan waarmaken.

* %k %

Wat kunnen wij verwachten in Advent? Plotselinge doorbraken in de onderhandelingen in Gaza, in
het conflict in Oekraine? Plotselinge grootschalige akkoorden op de klimaattop in Dubai? Wonderen
die zomaar vanuit de hemel komen zakken? Het zou mooi zijn, maar als we daarvoor gaan ligt nieu-
we teleurstelling om de hoek.

Misschien klopt het antwoord niet, omdat de vraag niet goed is. Omdat we miskennen wat er al
gebeurt. In diezelfde laatste hoofdstukken van Jesaja komen woorden voor over het nieuwe begin
dat God maakt: ‘Het is al begonnen, merk je het niet?’ (Jesaja 43:18-19).

En bedenk ook dit. Die nieuwe wereld die God vormt, komt niet zonder slag of stoot. Het licht heeft
het moeilijk tegen het donker, de gerechtigheid heeft 't zwaar tegen het onrecht, veranderingen
gaan niet buiten mensen om en die mensen zijn — daarin heeft de catechismus helaas gelijk — tot veel
ellendigs in staat, en moeilijk te bewegen tot het goede.

Misschien moet onze vraag niet zijn, ‘hoelang duurt het nog’ — als zelfs de Zoon het moment van
aanbreken van Gods toekomst niet kent, zoals Marcus schrijft, hoe zullen wij dat dan weten? Maar:
sta ik klaar? Ben ik wakker? Dat kan niet letterlijk bedoeld zijn, ‘laat hij jullie niet slapend aantreffen’:
die knechten moeten natuurlijk ook een keer slapen, en wij ook. Maar we snappen wat bedoeld is:



alert, ermee bezig, wachtend en hopend, niet in de lamlendige houding van ‘het zal mijn tijd wel
duren’, of ‘ik moet het eerst nog maar eens zien’. Dat is geen verwachting, dat is geen advent.

Alert en waakzaam, gespitst op elke kans om al iets waar te maken van —gemeenschap, vriendschap,
een ander zien staan, en recht doen, troosten, moed inspreken, al die dingen die wijzen naar Gods
goede toekomst.

Voor wie dat doet kan Advent een mooie tijd worden. En hoe dan met Kerst, en hoe straks voorbij te
komen aan de teleurstelling?

Niet alles tegelijk, dat komt. Amen.



