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Verkondiging 24 december 2023, kerstnacht, De Schutse, Uithoorn  
 
HOE GAAT HET MET JE? – een boodschap ter troost 

 
ds. Sibilla Verhagen 
 
Lezing: Psalm 96 en Lucas 2 vers 1-20 
 
 
Geliefden van onze Heer, 
 
Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je, vanavond? Met mij gaat het denk ik wel goed. Ik werd wel 
vrolijk van de muziek van zonet. Maar je weet het nooit helemaal zeker he, als mens, hoe het met je 
gaat. Het is best lastig om te bepalen of het echt goed met je gaat. Als je succes hebt, wil het niet 
persé zeggen dat het goed met je gaat. En andersom geldt het ook. Als je niet zoveel opzienbarends 
doet, als je geen youtubekanaal met vele volgers hebt, hoeft het niet persé slecht met je te gaan. En 
zelfs als je diep in put zit, we wensen het natuurlijk niemand toe, maar zelfs als je diep in put zit, 
hoeft het niet persé verkeerd met je te gaan.  
‘Als je diep in put zit, hoeft het niet persé verkeerd met je te gaan.’, dat zei iemand een keer tegen mij 
toen ik het idee had dat alles me uit handen was geslagen. Alles uit je handen geslagen, dat voelt als 
paniek. Dat ik diep in de put zat, en dat dit akelig en heel moeilijk voor mij was, werd wel erkent hoor 
door diegene die het tegen me zei. ‘Nou, als je diep in de put zit, hoeft het niet persé verkeerd met je 
te gaan.’ - ik vond dat wel een troostrijke gedachte toen, het voorkwam verdere paniek. Misschien 
dat je je nu afvraagt hoe dat kan, dat als je diep in de put zit, dat het dan de goede kant met je kan 
opgaan. Nou, het kan zo zijn dat je dat je daardoor iets leert, dat het je iets heilzaams aan het geven 
is dat je anders niet had kunnen ontvangen. Het kan zo zijn dat het de dingen zo verstoort, dat het 
opening biedt voor iets nieuws en iets beters. En dat was bij mij ook zo, kan ik achteraf zeggen. Ik was 
toen nog niet op dat betere punt. Dus ik ervoer dat betere nog lang niet, ik zag er nog helemaal niets 
van. Maar er kwam wonderlijk genoeg toch een beetje vertrouwen. Het troostte me toen diegene zei: 
‘Nou, als je diep in de put zit, hoeft het niet persé verkeerd met je te gaan.’. 
 
Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je hier vanavond? Normaal ben ik op dit tijdstip moe. Zo aan 
het einde van een geleefde dag, beginnen de meesten van ons toch wel te verlangen naar rust en 
daalt die rust ook over ons neer. Want leven is vermoeiend. Elke dag weer. Ja, het is ook prachtig, 
maar ook dat maakt ons moe. En als het niet prachtig is, raken we nog veel meer vermoeid. We leven 
te midden van anderen, in een gezin, en in onze vrienden- en kenniskring, we werken in een 
organisatie of doen mee in de sportvereniging of met een taalcursus, we zitten samen in een kerk. In 
dit alles hebben we voortdurend te maken met anderen. Dat kan prachtig zijn, maar het is ook lastig, 
het vraagt wat van ons. Want die familieleden, collega’s en clubgenoten daar ga jij niet over. Door hen 
gebeurt er veel wat jij zelf niet in de hand hebt. Er overkomen ons voortdurend dingen, veel mooie 
momenten en ook veel minder moois gebeurt er daardoor met je, zo gaat dat, zo werkt dat in het 
leven.  
Voortdurend overkomt je iets dat je niet in de hand hebt, zelfs nu op dit moment, hier in de kerk. Je 
weet niet hoe je straks de kerk verlaat. En wat ik nu noem is nog allemaal dichtbij, het zijn de dingen 
waar we direct mee te maken hebben. Over wat verder weg is, over hoe het loopt in het land en in de 
rest van de wereld, laat staan in de kosmos, daar gaan we al helemaal niet over. 
 
 
  



2 
 

Ook over God gaan we niet. Van God wordt in de Bijbel gezegd dat we hem of haar zien in Jezus, dat 
we God zien in een mens. En met kerst zien we God dus in een kind. Een god die mens werd, een 
kwetsbaar mens. Een God die in Jezus begon als jij en ik. Die net zo als jij en ik een heel klein mensje 
was, zeer afhankelijk van de goede zorgen van Maria en Jozef. Een God die mens werd.  
In de Psalm lazen we over een God die groter dan groots is. Een God die gaat over de hele wereld en 
over alles wat daarin is, een God die de wereld regeert. In de Psalm lazen we over dat God oordeelt. 
Dat ‘oordelen’, dat moet je opvatten als: gezag laten gelden, het is God als de hoogste autoriteit. God 
is als een regering die wel slagkracht heeft. En daarbij is God een regering die zorgt dat het goed gaat, 
dat de dingen recht gaan, juist gaan. In de Psalm wordt God groter dan groots voorgesteld.  
Het is die grote God die zijn goddelijkheid, die zijn macht en majesteit los laat en een eenvoudig mens 
werd. Dat is een vorm van regressie, dat is geen promotie maar een enorme degradatie. God die 
mens werd, dat klinkt als een vrij hopeloos dieptepunt.  
 
Toch ging het toen, op dat dieptepunt niet verkeerd. Het ging niet verkeerd toen God op aarde kwam 
in Jezus. Het ging niet verkeerd toen God op aarde kwam als een kwetsbaar mens.  
Net als wij was Jezus afhankelijk van mensen om hem heen en ook van het verdere wereldgebeuren. 
Afhankelijk was Jezus in zijn volwassen leven van mensen die hem volgden of juist niet. Afhankelijk 
was Hij van de Romeinse machthebbers. Afhankelijk was Hij van de mensen die hem doodden aan 
het kruis. Die dood was een nog groter dieptepunt. Toch ging het toen op dat dieptepunt niet 
verkeerd. Het was wel slecht en heel naar wat er toen gebeurde, maar het ging niet verkeerd.   
 
- 
 
Hoe gaat het met je? Misschien ben je nu wat verward. Ik voelde zelf enige verwarring toen ik dit van 
de week voorbereide en opschreef. En verwarring is een oncomfortabel gevoel. Maar een beetje 
verwarring kan wel goed zijn. Want in verwarring ben je dingen aan het heroverwegen, in verwarring 
kan je wijzer worden. Dus duw je verwarring niet weg, overschreeuw het niet, maar laat je 
verwardheid even toe. Hoe gaat het met je? 
 
Van de week heb ik hier in de kerk twee keer vijf maal het verhaal van de heilige familie verteld aan 
schoolklassen. De heilige familie, dat is de opstelling van de kerststal. De kleine Jezus in het midden in 
de kribbe. Maria en Jozef en de ezel er omheen. En daarbij de herders en schapen en de drie wijzen. 
Het is nogal een katholieke stal. Want Jezus ligt daar met zijn armpjes wijd. Hij strekt zijn armen uit 
om jou te omhelzen. En in die opstelling is er ook een grote Jezus. Die figuur is groter dan alle andere 
mensen en staat achter het hele groepje. Die grote Jezus lijkt wat meer op die God van de Psalm die 
we lazen. Die grote Jezus is de Jezus van Pasen, het is de opgestane. En net als die kleine Jezus strekt 
ook Hij zijn armen uit. Die grote Jezus kan zijn armen uitstrekken om de hele wereld te omhelzen.  
 
Ik vertelde het verhaal van de heilige familie. En in één klas waren er kinderen die prangende vragen 
hadden. ‘Hoe dan?’. Hoe ging Jezus dood? Hoe kwam Hij weer uit zijn graf, hoe dan?! Daarin hoorde 
ik: hoe kan dat dan? Hoe is dat dan mogelijk? Zou het echt mogelijk zijn?! 
 
God die in Jezus mens werd. Hóe dan? God die een dieptepunt opzocht en waarin het niet verkeerd 
ging. Hóe dan?  
Ook ik vroeg me dat in mijn dieptepunt koortsig af: hoe dan, hoe kom ik hier weer uit? En ik had geen 
flauw idee op dat moment, ik zag geen enkel pad, het leek me hopeloos onmogelijk - hoe dan!?  
God die in Jezus een dieptepunt opzocht en waarin het niet verkeerd ging. Hoe dan? Ik zou het niet 
precies weten. Maar dat het niet verkeerd ging toen, dat bleek later in dat wonderlijke leven van 
Jezus dat nog steeds tot onze verbeelding spreekt. Dat het niet verkeerd ging toen, maar boven 
wonder goed, bleek in de ongelooflijke opstanding, blijkt uit die levende Jezus die nog steeds zijn 
armen uitstrekt.  
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Wij leven in een grote wereld. Een grote wereld waarin winden waaien. Een wereld waarin volken en 
wij daarin, onze gang gaan. Een wereld waarin mooie dingen gebeuren maar ook hele vreselijke. Is er 
in deze wereld een God die de wereld vast houdt en zijn gezag uitoefent en recht laat gelden? Hoe 
dan?!  
Ik zou het niet weten. Maar wat ik wel weet: op het dieptepunt hoeft het niet persé verkeerd te gaan. 

 
Amen 

 
- 
 
Lied 480 Ik wandel in gedachten in Gods geboortehuis (vertaling Ria Borkent) 
 
1. Ik wandel in gedachten 
in Gods geboortehuis, 
gezegend zijn de nachten 
van kerst, hier ben ik thuis.                             
Mijn hart vergeet de wereld 
van haast en regeldruk.                                     
Hier vind ik Jezus’ kribbe, 
geloof is mijn geluk. 
 
2. Geen woorden zijn te vinden 
dat ik begrijpen zal 
hoe God als hemels kindje 
moet slapen in een stal. 
U Heer, mijn levensadem, 
het hoogste woord van God, 
vindt minachting op aarde,  
moet slapen in een grot. 
 
3. Een mus heeft nog zijn nestje, 
zijn eigen heggentak, 
een zwaluw die wil rusten 
vindt veilig onderdak, 
een leeuw kan zich verschansen - 
moet ik mijn God dan zien 
in stro van iemand anders, 
een stal, zo anoniem? 
 
4. Kom in mijn hart en woon er, 
het is geen vreemde plek, 
u zelf hebt mij veroverd, 
blijf in mij toegedekt. 
Ik ben met ziel en zinnen 
geopend, wonderstil. 
Kom, wikkel u, Heer Jezus, 
in diepten van mijn ziel. 


