Verkondiging zondag 21 januari 2024 3¢ zondag na Epifanie
De Schutse, Uithoorn

ds. Joep Dubbink,
met hulp van Lucas, Maite, Vera, Pretty, Toine, Innocent, en Stefan

Schriftlezing: Marcus 1:14-20
Gemeente, jong en wat ouder,

Jezus was een influencer. Hij wilde mensen beinvloeden, ze op andere gedachten brengen, ze van iets
overtuigen, en ze dingen laten doen. Hij wil iets, en daar wil ‘ie mensen voor mobiliseren, en dat doet
‘ie in het openbaar. Als dat geen influencer is? En hij zegt het ook nog eens zelf. Hij zegt: ‘Geloof de
blijde boodschap’ (nieuwe gedachte), en ‘Kom tot inkeer’ (nieuwe levenshouding), en hij zegt: ‘Kom,
volg mij!” (nieuwe daden). Dat is typisch wat een influencer doet.
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ik ben niet de eerste die dat opmerkt. Maar het
woord is niet voor niks hetzelfde: volgen bete-
kent, iemand achterna gaan, als richtpunt,
ijkpunt nemen. Het verschil is alleen, dat je op
social media heel véél mensen kunt volgen, maar
in het echt maar één tegelijk.

Wie volgen onze Provider-jongeren? Mensen die
je blif maken, zeiden ze, en dat snap ik heel goed.
Waar word je dan blij van? Van grappige dingen,
leuke filmpjes, mensen die stomme dingen doen, A FRS S
dingen die vreselijk misgaan zodat je kunt zeggen ‘'Nee, ik heb het niet over Twitter (X), ik wil dat je me letterlijk volgt'
‘26 dom ben ik in elk geval niet!” Mensen die

hele knappe trucs kunnen, of grappige dansjes. En dierenfilmpjes zijn altijd leuk.

Je kunt ook zelf zo’n filmpje maken, en dat wordt dan bekeken door anderen, en dan hoop je op likes
en leuke reacties. Dat kan trouwens wel een obsessie kan worden, wie de meeste likes heeft. En je
kunt ook stomme reacties krijgen, of helemaal niks, zodat je depressief wordt. Online pesten is een
serieus probleem — pesten sowieso, maar veilig achter je mobieltje en anoniem is het nog makkelijker
om iemand helemaal af te maken. Om u gerust te stellen: het lijkt mij niet dat onze jongeren daaraan
meedoen, wat ik te zien kreeg was lief en onschuldig, ze volgen bijvoorbeeld elkaar... Voor zover ik
kon zien waren er ook geen verslaafde adepten van een idool. We hadden geen beliebers of swifties
in onze groep — voor wie dat even niet volgt, dit is een J-O (jong-oud) dienst, als je O bent snap je
deze J-spraak vermoedelijk niet! Beliebers zijn volgelingen van Justin Bieber, Swifties van Taylor Swift,
die trouwens zojuist haar eerste miljard heeft binnengehaald. Dan weet je wie je volgt; je weet
misschien dat idol in het Engels zowel idool is als ‘afgod’ — idolatrie is afgodendienst.

Maken we het ietsje serieuzer: waarom gaan we iemand volgen? Wanneer nemen we iemand als
richtpunt, als leider? Vroeger was dat simpel: je volgde de voorman van de ‘zuil’ waar je bijhoorde.
Dat is nou O-taal, van ouderen, die ik waarschijnlijk aan de J-kerkgangers moet uitleggen: een zuil was
(of is) een groep mensen met één overtuiging, alle neuzen dezelfde kant op, achter één leider aan. Zo
zat Nederland ooit (een beetje) in elkaar, ingedeeld naar overtuiging: protestanten, katholieken,
socialisten, liberalen, en zo nog wat. Was je katholiek, dan volgde je de katholieke voorman (en de
paus natuurlijk). Dat is al minstens 70 jaar geleden sterk afgebrokkeld, en nu zien we dat bij verkie-
zingen mensen veel meer switchen. Bij de laatste drie of vier verkiezingen was steeds een andere



partij de grootste, en dat ging dan ook weer snel naar beneden: blijkbaar is er die sterke behoefte om
iemand te volgen, en doen mensen dat vooral op een belofte: ‘Ik los jullie probleem op, jullie meest
urgente probleem.” En blijkbaar hebben we met z'n allen vastgesteld dat migratie en vooral asiel-
zoekers het grote probleem is, en hebben we die ene de grootste gemaakt die dat probleem gaat
oplossen. We gaan het zien.

Terug naar dat volgen. Laten we nou eens even goed naar dat bijbelverhaal kijken, zoals we dat ook
op de voorbereidingsavond hebben gedaan — naast een heleboel andere dingen die we 66k gedaan
hebben in dat ene uurtje. Dat kan, als je 13 of 14 bent.

We hoorden eerst hoe Jezus begint met zijn werk als Johannes, dat is Johannes de Doper, in de gevan-
genis is gegooid. Die Doper was ook een influencer, hij zei eigenlijk hetzelfde als Jezus, namelijk dat
mensen hun leven moesten omgooien en het anders moesten gaan doen. Dat is dus niet zonder
risico, het heeft Johannes z'n leven gekost en Jezus wat later ook. Influencer lijkt een simpel beroep,
maar het kan behoorlijk link zijn: in Thailand is deze week iemand tot een absurd hoge gevangenis-
straf veroordeeld omdat ‘ie het koningshuis beledigd zou hebben. Als je een beetje koning bent, zou
je tegen kritiek moeten kunnen, lijkt me, maar er zijn dus landen waar het simpel uitspreken van je
mening al gevaarlijk is.

Jezus neemt als het ware het stokje over van Johannes, en roept mensen op om hem te volgen. Maar
waarom zouden ze dat gaan doen? We zitten helemaal aan het begin van het evangelie, Jezus heeft
nog nauwelijks iets gedaan waarvan je zegt: wauw, da’s bijzonder, die ga ik volgen. En toch doen die
vissers dat. Ze laten letterlijk alles uit hun handen vallen. Twee broers laten zelfs hun vader met een
paar knechten achter in de boot. Wat zal die man gek gekeken hebben! En — dat heb ik ooit eens in
een preek gehoord — wat zal ‘ie ‘s avonds tegen z’'n vrouw gezegd hebben? ‘Nee, onze zonen eten niet
mee, en morgen ook niet: ze zijn met Jezus mee!’

Waarom gaan ze hem volgen? Ze waren niet ten einde raad, ze hadden het best goed, een familie-
bedrijfje. Wat trekt hun in het volgen van Jezus? Dat hij uitstraling heeft, charisma, van die ogen die
dwars door je heen kijken, die je doorgronden en weten wat je nodig hebt? Kan, hij heeft vast indruk
gemaakt. Maar dat hij zoveel belooft, dat nou niet.

Het zegt wél, even daarvoor: ‘Het koninkrijk van God is nabijgekomen’. Daarom moet je mij volgen.
Maar wat is dat dan? Wat betekent het dat God koning is? Dan wordt het goed. Dan kan het niet zo
zijn, dat er nog gebrek en angst en pijn is. Als God regeert, dan wordt het leven leefbaar en meer dan
dat voor iedereen. Dat is er nog niet, zegt Jezus, maar het is wel dichtbij. Dus kom in beweging.
Daarom, omdat hij dat overtuigend weet te vertellen, gaan ze met hem mee.

Nou is het risico, dat je die stap heel groot maakt. Dat het om een levenskeuze gaat, is duidelijk. Maar
zouden alle mensen een stap moeten doen waarbij ze hun hele leven omgooien? Lijkt me lastig: als
alle bakkers plotseling stoppen met broodbakken en Jezus gaan volgen, waar halen we dan brood? En
verpleegkundigen, en fietsenmakers...?

Jezus roept vissers, omdat ze vissers van mensen moeten worden. Dat moet je wel goed begrijpen.
Het is een beeld, een metafoor zeggen we deftig. Vissen vinden het niet leuk om opgevist en dan
opgegeten te worden. Mensen worden opgevist uit het water, dat symbool is voor donker en dood,
en komen naar het licht. Die vissers blijven dus vissen, alleen net even anders! Je mag dus meedoen
zoals je bent. Als visser ga je vissen. Kun je goed zingen, blijf vooral zingen. Het zou zomaar kunnen
dat je op je plek kunt blijven, maar de dingen net even anders doen. Hoe anders? Komt zo, nog een
stapje.

We kwamen toch weer even terug op die social media. We stelden elkaar de vraag: wat zou je van
Jezus verwachten op de sociale media? Weten jullie nog, welk antwoord jullie op die vraag gaven?
Dat ‘ie je iets vertelt waar je blij van wordt, over vertrouwen, hoop op een goed leven, gezondheid.
Helemaal logisch, dat willen we graag. Maar het mooiste antwoord vond ik: we verwachten life-hacks
van hem. Wat is dat nou weer? Voor de ouderen: life-hacks zijn handige dingen voor je leven,



waarmee je dat leven beter aankunt. Dat kan van alles wezen, van slimme dingen op je telefoon of
computer, tot schoonmaaktips die je overgrootmoeder al wist maar die zowat vergeten zijn. Life-
hacks! Ja, ik denk dat Jezus van de life-hacks is, maar misschien net even anders dan je verwacht.

Ik denk dat het hele evangelie vol staat met life-hacks. Jezus zit nooit om een oplossing verlegen:
komt hij een boze geest tegen, dan stuurt ‘ie die weg; komt hij iemand tegen die niet kan gaan of
staan, dan geeft ‘ie die een hand en zet ‘m weer op weg, en ondertussen vergeeft ‘ie hem ook nog.
Als er problemen zijn over wat er wel of niet mag op de sabbat, dan zet ‘ie die gewoon aan de kant:
sabbat is er voor de mens, niet omgekeerd. Zo vrij en zonder angst, zo gericht op het goede voor
anderen, zo hardnekkig richting dat koninkrijk van God, gaat hij door het leven. Doe het hem maar
eens nal Ik probeer het al een tijdje, en het lukt nog lang niet altijd. Maar ik weet wel, dat bij Jezus
iets van het geheim van het leven te vinden is, en dat ik hem wil volgen.

Ik kwam bij het maken van deze preek een artikel tegen (op internet natuurlijk) met de spannende
samenvatting: “Geloof me, Elon Musk is misschien wel de Jezus-figuur die we verdienen, maar hij is
niet de spirituele leider die we nodig hebben”. Ik kon het stuk niet lezen, want het zat achter een
betaalmuur, maar ik zou het zelf wel kunnen schrijven. Je moet namelijk wel verduiveld — letterlijk —
uitkijken wie je volgt. Mensen die best knap zijn, technische dingen kunnen bedenken, maar daar ook
verschrikkelijk rijk van geworden zijn, en dan rare dingen gaan verzinnen, zoals luxe uitstapjes met
rakketten naar de maan — zolang de helft ervan nog naar beneden valt, mij niet gezien. Maar zonder
gekheid: zulke mensen zou ik willen zeggen: doe iets nuttigs, en ga niet te veel in jezelf geloven, dat
kunnen de meeste mensen niet aan. Die krijgen net zoals Elon Musk ook rare ideeén, losgeslagen,
zonder grenzen. Denk aan X, het vroegere Twitter, dat steeds meer een vergaarbak wordt van enge
gedachten, racisme, antisemitisme. Ga daar niet achteraan, want als je dat soort dingen gaat volgen
stuurt het algoritme je daar steeds meer van...

Er zijn maar weinig leiders die het echt waard zijn om te volgen, echt volgen: om je aan toe te ver-
trouwen, om als baken te gebruiken. Wat mij betreft was Jezus er zo een. En nou rest nog één vraag:
van wie heeft ‘ie dat? Aan het eind van het gesprek hebben we de vraag omgedraaid. Als Jezus in
deze tijd geleefd had, wie zou hij dan volgen? Ze zeggen dat grote leiders niemand volgen. Die
bepalen zelf de koers, die zijn van niemand afhankelijk, hebben niemand nodig. De politicus die in
Nederland de grootste partij leidt, heeft wel veel volgelingen op X, maar volgt zelf niemand.

Zou Jezus zo’'n soort leider zijn, die het allemaal zelf weet? Wie zou Jezus zelf volgen op social media?
Het eerste antwoord dat opkwam vond ik prachtig: z’n moeder. Dat is toch een cadeautje voor alle
moeders hier, dat de moeder als de eerste en meest betrouwbare influencer wordt gezien!

Maar toen we even doordachten, kwam er nog een antwoord. Dat kunt u zelf bedenken. Z’n Vader.
Zijn hemelse Vader. Daar lijkt ‘ie namelijk op. Daar komt z’'n inspiratie vandaan. God de Vader is ook
met zoveel gedrevenheid, met zoveel inzet, met zoveel mensenliefde bezig met deze wereld. Die is

(naast een heleboel meer) 66k een influencer...

Dat is het dus, in het kort: ge-influenced worden we allemaal, daar kunnen we niks aan doen; iemand
volgen doen we allemaal, bewust of onbewust. Maar kies de goede om te volgen, kies iemand die je
de life-hack van je leven kan bezorgen; voor plezier dat ndg verder en dieper gaat dan uit je dak gaan
om een gek dansje of een bal die van scéne naar scéne maar door hobbelt, of een maffe kat. Er is nég
iets leukers dan dat, en dan gaat het om wat goed is, wat rechtvaardig is, wat heilzaam is voor ieder-
een is. Amen.



