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WAT MEER DEVOTIE
ds. Sibilla Verhagen

Lezing: Matteiis 2 en lied 512 O Jezus, hoe vertrouwd en goed

Geliefden van onze Heer,

Misschien is het wat al te devoot voor je, dat lied ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’. Of misschien ook
niet. Misschien is het gewoon mijn eigen aarzeling die ik voel. Het voelt toch een beetje als een
bekentenis: ik verlang wel eens naar die totale devotie, naar complete toewijding. Zo van: ik kniel,
hier ben ik Jezus en het is goed, helemaal goed voor dat moment. De meesten van ons zijn er niet zo
in opgegroeid denk ik. Als westerlingen en als rechtgeaarde protestanten, als je daartoe behoort zoals
ik, is de kans groot dat je niet zo met devotie bent opgegroeid. In de vorige kerk waar ik predikant
was, hadden we een gebouw met daarin een katholieke kerkruimte, de Mariakerk, en eenzelfde
ruimte was er aan de andere kant in het gebouw, de Immanuelkerk. Ik had natuurlijk een sleutel van
het gebouw. En mijn sleutel paste ook op de katholieke toegang. Soms ging ik er even naar binnen
daar, als daar niets te gaande was. En hoewel het niet echt mooi was daarbinnen, kwam ik er toch tot
rust, vermoeid als ik soms was, ik kwam er op een bepaalde manier thuis. Er was daar iets van ‘gewijd
zijn’ in die ruimte, van duidelijkheid. Devotie was misschien wel het enige dat daar moest gebeuren
en hoefde te gebeuren, misschien was dat het. Er was iets dat het verlangen tot knielen, verlangen
tot overgave aan God, aan Jezus, geheel op z’n plek liet zijn.

Je kan je natuurlijk ook verliezen in devotie. Dat is wat rechtgeaarde protestanten eraan tegenstaat.
Wat nou devotie? Het koninkrijk moet gebouwd worden, dat is onze roeping, daar ligt onze taak. En
daar hebben protestanten een punt natuurlijk. Maar ik denk dat geloven zonder devotie eigenlijk niet
lekker gaat. Of in ieder geval: geloven zonder devotie is zoals eten omdat je anders dood gaat.
Geloven zonder devotie is een soort astronautenvoer, het leidt wel ergens toe, het heeft functie,
zeker, maar rijk van smaak is het niet. Ik ben hier nu zo’n anderhalf jaar dominee, en het is mij
duidelijk: deze gemeente hoeft niet bang te zijn dat ze zich verliest in devotie, wij lopen dat risico echt
niet. Eerder lopen wij het risico zonder devotie te geloven. Dus wellicht een goed voornemen voor dit
nieuwe jaar: een beetje meer aanbidding, een beetje meer devotie. Het zal ons geloofsleven
verrijken. Wat meer wijselijke aanbidding met wierook, mirre en goud. Dat wat ten tijde van Matte(s
gebeurde in de keizercultus, dat wat bij velen van ons verloren is gegaan in de focus op een net
burgerlijk leven, dat wat bij sommigen voor een ogenblik zit in het volgen van een goeroe of
influencer of een bepaalde lifestyle — dat we dat zoeken bij Jezus. Devotie die we richten op de
levende Jezus, onze herder, onze held, onze vriend, onze koning, onze profeet, onze hogepriester, ons
alles...Lastig he?! Jezus is hier wel heel veel, he?! Nou ja, een enkeling van ons ziet Jezus zo wel en
vindt het minder lastig.

Maar de meesten slaan aan het denken bij zoveel grootsheid, bij zoveel mooie benamingen, en
houden enige kritische distantie, als je je al niet afgekeerd hebt. Naast mijn verlangen naar devotie
merk ik het ook bij mezelf, die kritische distantie is ook mij niet vreemd; wij hebben het ons zo eigen
gemaakt dat geen enkel mens een messias kan zijn, dat we Jezus daar ook onder dreigen te scharen.
Maar als we zo op een afstand blijven, dan kunnen we de devotie wel vergeten. Ik kom er aan het
eind nog op terug.



Eerst wat kritische distantie. Een Jezus die ons alles is. Kun je dat nog zeggen als je onschuldige kleine
kind net is omgebracht? In Mattels 2 kunnen de treurenden in Bethlehem dat even niet. Misschien
zie je bij dat gebeuren een massaslachting voor je. Maar als het om z'n duizend inwoners zou gaan
daar in die tijd, mijn commentaar beweert dat, dan ging het om zo’n twintig jongetjes. Maakt niet uit,
het aantal, want elk omgebracht kind is te veel, afschuwelijk blijft het. In Matteis 2 kunnen de
treurenden even niet zeggen dat Jezus hun alles is. En het hoeft ook niet. Een klaagzang over het
onheil is zeer Bijbels. Ook in ons lied is die Jezus nog onzichtbaar, de redding blijft uit, is er nog niet. In
het lied is Jezus een zon diep in de nacht. En een zon diep in de nacht schijnt niet op de plek waar jij
bent. Als redding uitblijft, is dan die verbintenis er nog? Als het duister is, is God dan nog een God
met ons, een Immanuel? Ja, zegt Psalm 13 en het lied van vandaag houdt er ook aan vast. En soms zie
je mensen op de beelden, bij een ramp elders, alles is verwoest, die dan zeggen: God zal ons redden,
God zij geprezen. Nogmaals, zo hoef je niet te reageren, Psalm 13 doet het ook niet gelijk.

Maar wat in ieder geval duidelijk wordt, in het verhaal van Mattel(s 2, is dat direct nadat de messias
ter wereld is gekomen, dat die wereld gehavend is, het is een wereld met kwaad, het is een
hulpbehoevende wereld. Wij leven in een hulpbehoevende wereld. Het boek Mattelis beweert dat de
goddelijke Jezus ons aller redding is. Maar de schrijver beweert niet dat die wereld waarvan Jezus
koning is, een vredig teletubbieland is geworden, helaas niet. Helaas is de wereld niet voor alle
tweejarigen een veilige plek. Het is geen koek en ei in deze wereld ook al is Jezus onze vriend. De
wereld heeft door hogepriester Jezus geen instalook gekregen. Zelfs de meest devote wijze heeft dit
in de gaten en kiest een andere route, ze gaan de kwade angst uit de weg. Devotie hoeft niets op te
poetsen. Devotie hoeft niets mooier te maken dan het is. Devotie hoeft geen enkele realiteitszin in de
weg te staan.

Jezus die ons alles is. Het staat niet in het lied, maar Matteis 2 eindigt er wel mee. Jezus wordt daar
Nazoreeér genoemd. Jezus de Nazoreeér, dat wil zeggen dat Jezus uit Nazareth komt. Het kinderlied
dat we zongen zegt dat Bethlehem een klein gat is. En in Judea was natuurlijk Jeruzalem de meest
aanzienlijke stad, daar stond het paleis, het paleis van koning Herodes. Ten opzichte van Jeruzalem
was Bethlehem minder. Maar Nazareth, dat is helemaal een gat van niets. In het Oude Testament
komt de plaats niet voor. En Nazareth lag in Galilea, in het Noorden. Judea ligt in het zuiden,
daartussen Samaria, daarboven Galilea. Ten op zichte van Judea was Galilea een mindere streek. En
Jezus komt dus ook daar vandaan, uit het onaanzienlijke Nazareth, ook daar liggen zijn roots. Jezus de
Nazoreeér, dat is Jezus dus ook. En dat is dus geen eretitel, maar betekent wel iets. In Handelingen
(24) worden de volgelingen van Jezus ‘de sekte van de Nazoreeérs’ genoemd, en Paulus is van die
zogenoemde sekte één van de leiders. Volgelingen van Jezus zijn Nazoreeérs. Volgelingen behoren tot
een club van onaanzienlijken, de club van loosers,. Zelfs als je in deze wereld wel aanzien hebt,
behoor je tot die club van loosers. Had Herodes dat ook maar geweten, dat hij tot die club van
loosers behoorde. Dan had hij zich niet hoeven handhaven, dan had hij dat grote kwaad niet hoeven
doen. Had Herodes het maar geweten, dat je zelfs als je in deze wereld macht en aanzien hebt, je ook
gewoon tot die club van loosers, van gewone mensen, die club van Jaap en Ingrid mag behoren. Dat
geeft een hoop ontspanning. En enige oprechte devotie had Herodes daarbij kunnen helpen. Enige
devotie voor Jezus kan ook ons daarbij helpen.

Want die devotie erkent dat wij die goede herder niet zijn, erkent dat wij gewoon schaap mogen zijn.
Die devotie voor Jezus erkent dat wij geen grote helden hoeven zijn, dat wij niet ieders vriend kunnen
zijn, dat wij geen koning van de wereld zijn, dat wij geen groot profeet en geen priester in eeuwigheid
zijn, erkent dat wij dat alles niet zijn. Maar daar blijft het niet bij, daar hoeven we dan niet fatalistisch
van te worden. Want devotie erkent tegelijk dat die herder, die held, die vriend, die koning, die
profeet, die priester, Hij die ons alles is, er wel is, zelfs als je Hem soms vreselijk mist. Ook dan
verbindt, al is het met een pijnlijk verlangen, enige devotie je aan Hem. Laten we zingen!

Amen



