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Schriftlezingen: Jeremia 1:4-19 — Marcus 1:12-15
Gemeente van onze Heer,

Zoals elk jaar in de veertigdagentijd volgen wij de weg van Jezus, die in grote lijnen een weg van neer-
gang is, van toenemende tegenwerking, van hoogtepunten maar vooral ook dieptepunten, van lijden
en ondergang op het eind. Dat doet de christelijke gemeente al een kleine 2000 jaar, ongeacht of wij
onszelf ook in zo’n situatie van tegenwerking, neergang en dreigende ondergang bevinden, of juist
helemaal niet: de liturgie biedt ons deze kant van het geloof 4an; net zoals die ons soms ook zonda-
gen met vreugde en jubel aanbiedt, waar we dan misschien niet op zitten te wachten.

Ik denk dat dat goed is. Als de kerkdienst alleen maar uitspreekt hoe we ons voelen, als de preek een
uitdrukking is van ons misschien wel wankelend geloof, dan ontbreekt er iets: de stem van de Ander,
die met ons meegaat, soms ondersteunend en bemoedigend, soms vermanend en waarschuwend.
Die stem die zo vaak tegenspraak biedt: die ons bemoedigt als we het niet meer zien zitten, en ons
juist vermaant als we denken dat we het allemaal goed voor elkaar hebben en heel tevreden zijn met
onszelf. Die stem die we in het evangelie herkennen in Jezus. Wij lopen deze weken met hem mee, of,
hij loopt met ons mee.

Maar nu loopt er in deze veertigdagentijd nog iemand met ons mee: de profeet Jeremia. Hij kan
helpen om de weg door die veertig dagen nog scherper te zien. Jeremia is namelijk niet zomaar een
profeet. Als Jezus eens aan zijn leerlingen vraagt hoe de mensen hem zien, dan noemen ze een aantal
usual suspects: Elia, of Johannes de Doper herleefd (want die is dan al vermoord), of een profeet zo-
als de oude profeten, of — en dat staat maar bij één evangelie, alleen Mattels heeft dat — de profeet
Jeremia (Mat. 16:13-14). Als enige van de schriftprofeten wordt daar Jeremia genoemd. Waarom hij?
Waarom niet Amos, want ook Jezus uit net als die profeet striemende kritiek op rijkdom en machts-
misbruik? Waarom niet Ezechiél, want Jezus heeft net als hij een grote liefde voor de tempel, het huis
van zijn Vader? Waarom niet Jesaja, want net als die grote dichter heeft Jezus hart voor God en
mensen? Waarom Jeremia?

Omdat Jeremia de lijdende profeet is. De profeet die worstelt
met zijn opdracht, die tegenwerking krijgt bij al wat hij predikt,
die zich soms van God verlaten voelt, en dat uit in gesprekken
met God die verder gaan dan enige tekst in de bijbel.
Vanmorgen lezen we Jeremia’s roeping, naast het verhaal voor
deze eerste zondag van de veertigdagentijd, Jezus’ verzoeking
in de woestijn. En dat past.

Jeremia’s roeping begint met een aanspraak door God. God
spreekt woorden tot hem. Hij vertelt ons dat zelf, in de ik-vorm
—vragen als is dat echt gebeurd, was die stem hoorbaar ook
voor iemand die ernaast stond, was ‘t een innerlijke stem? Of
was het literaire fictie, ‘niet echt gebeurd maar wel een waar
verhaal’? Ik weet het niet, ik lees alleen maar de tekst. En die
tekst spreekt ervan dat Jeremia hiervoor bestemd is. In de
moederschoot, nog vAor zijn geboorte, heeft God hem
hiervoor bedoeld.

Je kunt daar je schouders over ophalen, maar zou dat kunnen: een levensbestemming hebben? Ik
weet wel: je kunt hoog van de toren blazen over sporters of kunstenaars die hun bestemming
gevonden hebben in hun beroep, in de zorg kun je dat ook nog hebben, maar veel mensen doen werk
dat nou eenmaal gebeuren moet, waar ze hun geld mee verdienen maar dat bepaald niet hun
roeping is. Klopt, maar misschien vinden die ergens anders een roeping om te doen waarvoor ze
bestemd zijn, al is het maar je naaste liefhebben, zorg, aandacht geven, dat wat we allemaal kunnen.



Hoe dan ook, Jeremia heeft een groot besef gehad, dat hij dit moest doen, dat dit zijn taak was en dat
hij die moest volhouden.

In de bijbel komen meer roepingsverhalen voor van profeten of leiders, denk aan Mozes, aan Gideon,
aan Jesaja, en daarin kun je een stramien ontdekken: steeds komt de geroepene met bezwaren. De
ware leider staat niet te springen om zijn taak, maar schrikt ervoor terug. Jesaja acht zichzelf onrein,
Gideon wil bewijzen zien, Mozes heeft wel een stuk of vijf tegenwerpingen, en Jeremia vindt zichzelf
ook ongeschikt: te jong. En dat is niet voor de vorm, dat is geen valse bescheidenheid.

‘Jong’, hoe jong is dat? Dat weten we weer niet. Het woord dat er staat wordt gebruikt voor kinderen
van drie maanden (baby Mozes, Exodus 2) tot en met adolescenten (de jonge koning Salomo die net
de troon heeft bestegen, 1 Kon. 3). Waar het om gaat: hij mist kennis en ervaring, en als je zijn woor-
den in het Hebreeuws zou horen, dan hoor je er gestotter in a-a-a; tegenover de plechtige, mooi
gevormde zinnen van de Heer weet hij niet anders dan gestamel in te brengen.

God heeft daar niet zo veel geduld mee. Hij schuift die bezwaren steevast aan de kant. Dat is ook zo
bij die anderen, Mozes en Jesaja en Gideon. Hij hoort het wel, maar hij geef niet toe. Jeremia krijgt
zijn opdracht herhaald, zelfs breder: tot al waarheen ik je stuur, zul je gaan, en al wat ik je gebied, zul
je spreken. En dan klinken er omineuze woorden: ‘Verschrik niet voor hun aangezicht, hun aanblik!’
Wie zijn die ‘hun’, waar gaat dat over? Blijkbaar tegenstanders, waarvoor Jeremia nu al gewaar-
schuwd wordt. Het zal hem gauw genoeg duidelijk worden wie dat zijn, en dat zijn woorden hem niet
in dank worden afgenomen.

Vandaag zitten we natuurlijk met Aleksej Navalny in ons hoofd, die zich ontwikkelde tot het geweten
van Rusland, de hoop op een democratischer en vrijer Rusland, en dat met de dood heeft moeten
bekopen. Hij heeft het geweten, van die tegenstand. Of hij bewust vermoord? Dat zijn dood direct
gevolg was van zijn gruwelijke behandeling in gevangenschap lijkt me zonneklaar. Tevergeefs, niets
bereikt? Dat lijkt zo, maar hij heeft in elk geval de zwakte laten zien van Poetin: wie al zo bang is voor
wie je alleen maar met woorden bestrijdt, ja, die heeft heel veel wapens nodig om zich machtig en
veilig te voelen.

Jeremia heeft ook geen andere macht dan het woord, maar zijn tegenstanders vinden dat lastig
genoeg: later in het verhaal wordt hij geslagen en vastgeketend (Jer. 20:1-6), en nog later in een
droogstaande put gegooid (Jer 38:6). Hier krijgt hij alleen nog maar zijn opdracht: die opdracht is
bestemd voor ‘de volkeren’ — dus voor iedereen, universeel, niemand uitgesloten — en het draait om
een aantal werkwoorden, die in allerlei combinaties steeds weer in dat boek Jeremia voorkomen.
Hier staan er zes:

om uit te rukken, en om neer te halen,
en om te vernietigen, en om af te breken,
om te bouwen, en om te planten.

De ene helft van die woorden zijn beelden uit de natuur, zoals uitrukken en planten; de andere helft
zijn beelden uit het menselijk bedrijf: afbreken en bouwen. Vier van de zes, de eerste vier, zijn
negatief: kapot maken, uitrukken, afbreken. Dan volgt er een pauzeteken in de Hebreeuwse tekst, en
dan, als je denkt dat er niks meer komt, dan tenslotte nog die laatste twee: bouwen en planten.

Dat is in het kort de boodschap van deze profeet: er komt een heleboel verwoesting en vernietiging,
maar uiteindelijk wordt er ook weer gebouwd en geplant. En dat is ook de boodschap van Jezus’
lijdensweg: het gaat niet vanzelf, de komst van dat koninkrijk van God, dat beloofde land, die wereld
die God ons voor ogen stelt. Het kost moeite, tegenwerking, lijden zelfs. Maar het komt. Ook in het
boek van deze klagende profeet, wiens naam in de Nederlandse taal is opgenomen met een werk-
woord: Jeremiéren. Niet terecht, trouwens, want dat werkwoord gebruiken wij voor zaniken, zeuren,
onterecht klagen en dat doe de profeet nou juist niet.

In het hoofdstuk dat we lazen zien we hem trouwens al aan het werk: we zien al wat er gebeurt, hoe
hij zal gaan spreken. Twee kleine ‘visioenen’ laat God hem zien: alledaagse gebeurtenissen die een
bijzondere betekenis krijgen. Eerst ziet hij een tak van een amandelboom, bijna in bloei neem ik aan.
Niets bijzonders, komt elk voorjaar voor. Maar met een woordspeling op die naam van die vroeg-



bloeier (want dat is de amandel), ‘waakzame’, laat God weten dat hij waakzaam is over zijn woord,
om het te doen. Met andere woorden: wat God zegt, dat gebeurt.

De tweede gebeurtenis is nog gewoner: een kokende pot, die overhelt vanuit het noorden. Dagelijks
tafereel, al zeg je dat natuurlijk nooit zo, ‘vanuit het noorden’. Maar dat moet voor de woordspeling,
want vanuit het noorden zal er kwaad losbarsten over het hele land. Door toedoen van God. Dat is
een hele lastige. Dat moet slaan op de Babyloniérs die zullen komen en uiteindelijk Juda en Jeruzalem
veroveren en bezetten. Dat is gebeurd, en het is goed mogelijk dat dit achteraf geschreven is. Maar
dan met de uitleg, dat God hierachter zat.

Heel lastig. Is dat een algemene waarheid, dat God achter alle geweldsdaden en oorlogen en onheil
zit? Zeker niet! Maar toch is de algemene boodschap in het Eerste Testament, en ook in dit profeten-
boek, dat de verovering van Jeruzalem door de Babyloniérs en de daaropvolgende Ballingschap te
maken heeft met de schuld van het volk. Dat het oordeel over hen komt, doordat ze God verlaten
zijn, afgedwaald zijn van zijn weg. Andere goden zijn gaan dienen.

Er zijn mensen die menen dat je die interpretatie aan de kant moet zetten, dat ‘wij beter weten’. Ik zie
daar als serieus theoloog geen mogelijkheid voor, ik vind dat we dan heel ver af gaan wijken van de
bijbelse boodschap. En, hoe lastig ook, ik vind dat we ons daarmee moeten verstaan, en daarvan
moeten leren; en misschien wel daarvan leren dat we bij ellende die over ons komt ook naar onszelf
kijken. Bijvoorbeeld bij de klimaatcrisis, dat niet als een noodlot zien, maar ook iets waar onze eigen
verantwoordelijkheid in zit, waar wij verkeerde keuzes gemaakt hebben en inderdaad andere goden
zijn gaan dienen, Mammon als eerste natuurlijk.

Zo ver dat dat allemaal komt, die ellende uit het noorden, is het nog niet. Allereerst moet de profeet
moed vatten, om als het mogelijk is dat onheil af te wenden! Doel van profetie is immers niet, aan te
kondigen wat sowieso gaat gebeuren, maar te waarschuwen voor wat kan gebeuren als je je niet
omkeert. Profetie is nooit doem die niet meer te voorkomen valt. Maar om dat slechte nieuws te
vertellen is wel moed nodig. De profeet moet zich behoorlijk schrap zetten, hij moet zich wapenen
tegen de tegenstand want die zal hevig zijn. Maar hij krijgt op voorhand de belofte van God: ‘Ik ben
met je, om je uit te redden’.

Jeremia heeft nog iets gekregen, een rituele bevestiging. God heeft zijn mond aangeraakt. Hoe je je
dat moet voorstellen? Geen idee. Het lijkt op het aanraken van Jesaja’s mond bij diens roeping (Jes.
6:1-4), maar daar gebeurt het met een tang en een kooltje vuur (ik mag hopen dat dat beeldspraak
is...) om zijn mond te reinigen, en het gebeurt door een engel; beide schept afstand. Bij Jeremia
gebeurt het door God zelf, zonder vuur, en een instrument wordt ook niet genoemd. Een heel intiem
gebeuren, waar we verder niets over horen. Het zal hem moed gegeven hebben, maar het heeft niet
voorkomen dat hij 20 hoofdstukken verder (Jer. 20:7-18) het gevoel heeft dat hij ‘erbij gelapt’ is, dat
hij geronseld is en dat juist die steun hem ontbroken heeft. Het goede is: dat mag hij zeggen, en het
wordt gehoord, niet weggeveegd; het blijft staan.

De veertigdagentijd is in de liturgie een intense tijd. We houden ons nog meer dan anders bezig met
de donkere kant van het leven, waar het niet loopt, niet stroomt, waar wij zelf ook de weg van God
tegenwerken en er een profeet nodig is of een Messias om ons weer bij de les te krijgen. Somber
paars, geen gloria, vasten? Ja, maar niet zonder hoop.

Jezus zegt: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer (liever zeg ik: tot
omkeer!) en geloof dit goede nieuws’. Goed nieuws? Ja, dat is er. Jeremia heeft ook goed nieuws:
bouwen en planten. Dat gaat weer gebeuren. Dat gaat weer gebeuren, zelfs in Gaza — het kost me
moeite om het te zeggen, zo verschrikkelijk zijn de beelden en het houdt nog niet op ook, maar zelfs
in Gaza.

En wie dat weet, wie dat gelooft, die gaat niet zitten wachten tot het gaat gebeuren, die put daar
moed uit om te doen wat ‘ie kan doen voor dichtbij en ver weg. Amen.



