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Verkondiging 4 februari 2024, De Schutse, Uithoorn  
 
HELEND AANWEZIG 

 
ds. Sibilla Verhagen 
 
Lezing: Marcus 1 vers 29-39 

 
Geliefden van onze Heer, 
 
‘De wereld is een tranendal.’ Dat zeggen we weleens als we ons overspoeld voelen door 
ellende. Die ellende kan dichtbij zijn, als we zelf ongeluk ervaren: als je gepest wordt op 
school of als je ziet dat dit bij je klasgenoot gebeurt, als je ouders uit elkaar gaan, als onze 
naasten ernstig ziek worden of aftakelen en sterven gaan, als je bang bent voor iemand, als 
iemand je enorm tegenvalt. Of die ellende kan wat verder weg zijn, een verwoestende brand 
in een Rotterdamse flat, een kabinetsformatie die kansloos is, of nog veel erger: zo veel 
regimes in deze wereld die er vooral zitten voor de eigen macht en niet vooral voor het 
welzijn van het volk. ‘De wereld is een tranendal.’, zeggen we dan, en we worden er een 
stukje somberder van, als we niet oppassen. Dikwijls voelen we ons zo onmachtig, dat we het 
zoveelste onheilsbericht simpelweg overslaan of alleen nog maar kattenfilmpjes kijken.  
 
Dat de wereld een tranendal is, dat kan je niet alleen nu in 2024 verzuchten. Maar dat kon 
ook al goed ten tijde van Jezus. In het Bijbelverhaal van vandaag zien we een gevloerde 
schoonmoeder en vele mensen met allerlei ziekten en vele mensen met een gekwelde geest. 
En te midden van dat tranendal is daar Jezus. Hij gaat geen kattenfilmpjes kijken. Nee, het is 
zoal Matteüs bij dit verhaal citeert uit Jesaja over Jezus: ‘Hij was het die onze ziekten 
wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.’. Jezus raakt aan, Jezus richt op, hij geneest, 
bevrijdt en roept op tot geloof dat Gods koninkrijk nabij is, hij verkondigt het goede nieuws. 
En er zijn wel de vaste momenten dat hij slaapt en de momenten hij de stilte opzoekt. Maar 
in die stilte, kijkt hij geen kattenfilmpjes. In die stilte kijkt hij naar God.  
 
Als kerk, als geloofsgemeenschap, zijn wij als Jezus. Wij kijken geen kattenfilmpjes. ; - ). Wij 
bidden, wij kijken naar God. Een geloofsgemeenschap, zoals wij dat ook zijn, een 
geloofsgemeenschap is nu Jezus’ lichaam op aarde, met Jezus als hoofd van dat lichaam. Een 
geloofsgemeenschap is verbonden met God en Gods scheppende kracht is er in werkzaam. 
En een geloofsgemeenschap ben je te midden in deze wereld, in dit tranendal. Elk van ons is 
ook onderdeel van dit tranendal, die tranen gaan aan ons niet voorbij, zo werkt de goddelijke 
bescherming niet. Wij zijn gewoon, net als iedere ander, kwetsbare mensen, zelfs de meest 
gelovigen onder ons. Maar toch, gelóof het, in deze wereld is onze geloofsgemeenschap 
aanwezig als Jezus’ helend lichaam op aarde. 
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Daarom kijken wij niet weg. Wij kijken naar wat niet goed gaat en naar wat niet goed is. En 
daar hóeven we dan niet moedeloos van te worden. Het is wel waar, er komt geen einde aan 
ongeluk in deze wereld, er komt geen einde aan het gehavend leven. Dat gehavende leven is 
er en blijft komen, bij elk leven opnieuw. Deze wereld is een tranendal. Maar beter dan 
wegkijken, laat staan ontkennen, beter dan wegkijken is om die tranen er te laten zijn en er 
niet al te bang van te worden. Als we tranen zien, treuren we simpelweg mee. Of we vragen: 
hoe gaat het? Er gewoon even zijn, is vaak al heel helend. We geven een handdruk, een blik, 
we gaan even stil staan. En een goed woord, zelfs als het stamelend gesproken wordt, we 
kunnen het spreken. We kunnen bidden, een gebed in stilte of hardop. En als op ons gebed 
om genezing geen genezing volgt, dan treuren we om die grens.  
De leerlingen in het verhaal, Simon, Andreas, Jakobus en Johannes, spreken met Jezus over 
de koorts van Simons schoonmoeder. Zij doen niet alsof deze schoonmoeder niet in huis is. 
Ze doen ook niet alsof er niets aan de hand is. Ze gaan niet zelf zorgen voor het eten, hoewel 
ze dat vast gekund hadden. Nee, ze spreken met Jezus over het bedreigde leven dat hun 
zorgen baart. En al die mensen in dat dorp Kafarnaüm, al die mensen die de zieken naar 
Jezus brengen. Deze mensen lieten hun zieken niet thuis. Deze mensen lieten de zieken en 
gekwelden niet aan hun lot over. Deze mensen deden niet alsof ziekte en beklemming er niet 
was.  
En de zieken en angstigen op hun beurt gingen met de mensen mee naar Jezus. Ze zeiden 
niet: laat maar, het gaat wel. Ze zeiden niet: ik blijf liever thuis. Ze zeiden niet: ziek, hoe zo, ik 
ziek? Nee, ze gingen met hun gehavend leven mee en lieten hun gehavend leven aan Jezus 
zien.  
En Jezus die zag hen. Die raakte aan en genas. Die sprak een helend en bevelend woord. 
Dat deed hij in een bepaalde maat. De velen die daarna ook nog komen en hem zoeken, die 
lopen hem mis. Want hij gaat verder naar andere plaatsen. En Jezus heeft op dat moment 
maar één lichaam, er is een grens aan zijn kunnen.  
 
In heling en genezing gebeuren er deze twee dingen. In willekeurige volgorde: wonden 
worden getoond, én: wonden worden gezien. Zo ook in onze geloofsgemeenschap, in dit 
helend lichaam van Jezus. We laten onze wonden zien. Die van onszelf en die van mensen die 
we meenemen. We laten onze ziekten en zorgen zien als we meegaan. We vertellen erover, 
we schrijven ze op als gebedspunt, we branden een kaars, we zeggen ze in stilte als we 
samen zijn. En, het wórdt gezien en gehoord. We luisteren naar elkaar, we vallen samen stil, 
we branden een kaars, we geven bloemen. Het wordt gezien en gehoord door de Eeuwige. 
Gods Geest fluistert onze zorgen door.  
Zo is elke kerk dat helend lichaam van Christus op deze aarde, zo is elke kerk, zo is ook de 
onze. Ja, we zijn het niet voor iedereen en niet altijd, we hebben simpelweg onze natuurlijke 
grenzen die ons beperken. Maar hierbij wel: wij zijn gelukkig niet de enige 
geloofsgemeenschap. Zelfs in Uithoorn zijn er meerdere kerken. Op vele plekken, in vele 
vormen, op vele tijden is dat helend lichaam van Jezus op deze aarde aanwezig. 
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Een geloofsgemeenschap is Jezus’ helend lichaam op aarde, En dat lichaam is er voor 
iedereen. Dus aarzel niet om gewoon ’s iemand mee te nemen naar de kerk. Denk niet, wat 
heeft die er nu aan? Ik denk dat voor elk mens het heilzaam is om op één of andere manier, 
en er zijn vele manieren, om op één of andere manier mee te doen in dit helend lichaam. Dat 
moet je niet al te menselijk maakbaar zien. Het koninkrijk van God stichten wij niet. Nee, het 
koninkrijk van God is in geloof nabij. En geloven doe je in Gód. Geloven doe je niet in je 
goede plannen en ook niet in je goede mensen. Geloven doen we in Gód, in de Eeuwige. 
 
In het Bijbelverhaal van vandaag lezen we dat Jezus veel demonen uitdrijft. Wij zeggen dat 
niet meer zo, dat iemand bezeten is. Dat vinden we stigmatiserend, voor je het weet duw je 
iemand in een hokje waar die niet uit mag komen en doe je iemand tekort, dat wil je niet. 
Maar dat er machten zijn die ons mensen te boven gaan, machten die de geest van mensen 
beschadigen, dat kennen we ook nu. En heel goed kunnen we daar niet mee omgaan in onze 
maatschappij, we weten eigenlijk bijzonder weinig over wat dat is. De psychiatrie heeft wel 
wat pillen en één of twee effectief bewezen therapieën, maar die zijn lang niet altijd in te 
zetten. Vele patiënten zijn en blijven ziek. Dat er machten zijn die onze geest kunnen kwellen, 
ook vandaag, daar kunnen we niet om heen. Als ik daarover lees, of mensen tegenkom met 
een gekwelde geest, ze zijn ook hier, dan geloof ik echt dat ook voor hen, net als voor elk 
mens, het heilzaam is om op één of andere manier in aanraking te zijn of te komen met 
Jezus’ helend lichaam.  
Dus aarzel niet om gewoon ’s iemand, wie dan ook, mee te nemen naar de kerk. En denk 
daarbij zeker niet: wat hebben we nu aan hem of haar of hen? 
 
In het verhaal mogen de demonen niets zeggen van Jezus. ‘Want ze wisten wie hij was’, staat 
er. De demonen weten dat Jezus de messias is, de heilige van God. In het bijbelverhaal dat 
volgt krijgt ook een onreine man een spreekverbod van Jezus. Hij mag niet praten over zijn 
genezing. De demonen luisteren wel naar Jezus. Maar die genezen man luistert niet. Hij gaat 
het overal breeduit rondvertellen dat hij genezen is. En dan is het even niet meer te doen 
voor Jezus. Jezus kan zijn werk, zijn dichtbij mensen zijn, niet meer doen en hij moet zich 
terugtrekken op eenzame plaatsen.  
Dus dat is het ergste wat ons als kerk kan gebeuren als we rondvertellen over Jezus de 
messias. Dus dat is het ergste wat er kan gebeuren als we mensen uitnodigen om deel uit te 
maken van Jezus’ helend lichaam. Dat we overspoeld worden en ons even moeten 
terugtrekken om tot rust te komen. Niet om kattenfilmpjes te kijken, hoewel dat best 
rustgevend kan zijn. Maar ons terugtrekken om te kijken naar die Eeuwige. - Maar dat 
kunnen we dan ook gewoon samen doen.  
 
Amen 
 
- 
 
Lied 1007 Brood zal ik geven 
 


