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Verkondiging 10 maart 2024, De Schutse, Uithoorn  
 
EEN ONGANGBARE OPDRACHT 
 
ds. Sibilla Verhagen 
 
Lezing: Jeremia 29 vers 1-14 

Zingen: Psalm 126 
 
 
Geliefden, 
 
Stel dat ik zou zeggen: ‘Ik heb een woord van God gekregen en het is dit: het is vanaf Pasen 
niet meer de bedoeling dat we hier op zondag verzamelen en samenkomen. God wil dat we 
vanaf dan thuisblijven op zondagochtend. We moeten daar doen zoals onze buren, of de 
buren van de buren. Doen zoals de meeste mensen doen. We staan laat op en we brunchen 
op zondagochtend. Zeg daarbij wel je gebeden op, vraag een zegen over je leven en dat van 
je buren. Dit moet je de rest van je leven zo doen. Daarna, als zeventig jaren zo vol zijn, zal ik 
jullie weer hier samen brengen. Nou ja, niet ons, maar onze achter- achterkleinkinderen, het 
vierde geslacht, of voor de ouderen onder ons nog wat geslachten verder. Als de zeventig 
jaren vol zijn, dan zal men hier weer hier samen komen en weer zingen over bloeiende 
appelbomen en vrede. Maar vanaf Pasen niet meer. Dit is wat ik wil, zo zegt de Heer, die jullie 
geluk voor ogen heeft.’. 
 
Stel dat ik dit zou zeggen en dat het werkelijk een woord van God is. Wat een uiterst 
vreemde boodschap zou dat zijn. Er is denk ik een enkeling hier die het wel een aangename 
boodschap vindt, die dat uitslapen op zondag wel ziet zitten. Er is een enkeling hier die niets 
met samen zingen heeft, en dat aspect ook wel aangenaam vindt. Maar de meesten van ons 
hier zouden dit echt niet willen, er niet gelukkig van worden. De meesten, en ik zeker, zouden 
denken: nee, nee, nee dat kan niet de bedoeling zijn, dat we voortaan thuisblijven, dit kan 
Gods woord en wil niet zijn! Er zijn op dit moment natuurlijk wel veel mensen, anderen die 
niet aan dit uur meedoen, die zich gedragen alsof dit Gods wil is. Zij zijn nu thuis en doen ook 
via het scherm niet mee. Zij zullen voorspoed en vrede voor zichzelf en Uithoorn wensen, 
maar daar waarschijnlijk niet om vragen, hoewel er ook buiten de kerk gebeden wordt. Toen 
we in coronatijd gedwongen thuis zaten vond slechts een enkeling van ons dat dit Gods plan 
was. Die zag het als straf, als waarschuwing voor ons mateloze en egoïstische leven hier in 
het Westen. Maar de meesten van ons zagen dat niet zo en we probeerden via digitale weg 
toch samen te zijn. Nee, thuisblijven, niet meer op zondag samenkomen, op deze dag van de 
opstanding, dat kan de bedoeling niet zijn. Het staat zelfs in de kerkorde dat de kerkenraad er 
op toe moet zien dat deze viering gebeurt. Dus de boodschap: kom niet meer op zondag 
samen, blijf thuis, leef daar en bidt en doe dit van de rest van je leven zo, dan zullen je 
achterkleinkinderen weer komen, dan zal het weer goed zijn – voor de meesten van ons is 
dat een uiterst vreemde en ook een pijnlijke boodschap. En als ik het zou verkondigen, zou er 
zeker tegenspraak komen, misschien zelfs wel een schorsingsprocedure. 
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Jeremia had ook een uiterst vreemde boodschap voor het volk. Het is deze: laat je 
overmeesteren, vertrek uit het beloofde land van melk en honing, ga mee en bidt voor je 
machtige tegenstander die jou kleineert, onderga je lot, verzet je niet. Een uiterst vreemde 
boodschap had Jeremia. Dat riep weerstand op en er ontstaan twee kampen. Vorige week 
lazen we er al over en als je het hoofdstuk van vandaag verder leest en ook het hoofdstuk 
ervoor, dan zie je welk standpunt er tegenover dat van Jeremia staat, waarvan anderen 
menen dat dat het woord van God is. Het is een tegenovergestelde boodschap dat Babels 
macht binnenkort gebroken wordt. De boodschap van de andere partij was dat ze niet in 
ballingschap hoeven te gaan en niet in ballingschap hoeven te leven. Aangezien Jeruzalem en 
het land Israël het beloofde land was, en dat God zich aan het volk verbonden had, lag die 
boodschap van bevrijding en blijven in het land, het meest voor de hand. Maar volgens 
Jeremia is de boodschap van God dus geheel anders. Het is: verlaat het beloofde land. Die 
boodschap gaat rechtstreeks tegen de opdracht aan Abraham in. Dat woord van God aan 
Abraham: ga op weg naar het land dat ik jou en je nageslacht beloof. ‘Verlaat het beloofde 
land’, dat is precies het omgekeerde dan wat het volk Israël via Mozes in Egypte te horen 
kreeg. Want toen moesten ze juist op weg gaan naar dat land, het innemen en gaan 
bewonen, het was voor hen. Dus het is een uiterst vreemde boodschap die Jeremia brengt. 
Hoewel het wel blijft staan, dat het land weer voor hen zal zijn. Maar het wordt weer een 
belofte en geen realiteit. Het zal pas weer zo zijn in de verre toekomst, in 2094 dus ; -), als 
het volk weer helemaal vernieuwd is, als het volk bestaat uit nieuwe mensen. Het is een 
pijnlijke reiniging van het volk en het land, die Jeremia uitdraagt.  
 
Ga de rest van je leven niet meer naar de kerk op zondag, bidt maar thuis. Of misschien moet 
je het vreemde van Jeremia’s boodschap met Nederland vergelijken. - Nederland 
beschermen tegen een zeespiegelverhoging van vijf meter? Nee, dat moeten jullie niet doen. 
Jullie moeten stoppen met pompen en het water toelaten. Kijk Scandinavië en Duitsland lief 
aan, en emigreer. Blijf daar in den vreemde je kennis wel onderhouden. Dan mag jullie 
nageslacht, als jullie volk vervangen is door nieuwe generaties, weer terugkeren en opnieuw 
gaan polderen. - Zoiets, iets dat we niet gewend zijn, iets dat tegen het gangbare van eeuwen 
in gaat.  
Weer even terug naar de kerk. Wat zou voor ons een ongangbare opdracht kunnen zijn? Of is 
het nu geen crisestijd, of wel? Ik vind het lastig om te peilen. Misschien zijn we al bezig met 
het uitvoeren van een ongangbare opdracht. Want we ondergaan moedig ons lot. Dat lot, 
maar dat is misschien ook wel zegen, dat christelijke organisaties in onze maatschappij aan 
macht hebben ingeboet. Zonder machtspositie is het christelijk geloof oprechter. Ergens 
ondergaan we moedig ons lot. Dat lot dat alle vanzelfsprekendheid van geloven verdwenen 
is. Zijn vele bekenden van ons de afgelopen decennia afgehaakt, wij zijn gebleven of weer 
aangehaakt. Moedig ondergaan onze tieners het lot dat ze in de klas vaak de enige zijn die 
iets met kerk heeft, elke schooldag weer, ze weten niet beter. Ze zijn daarin denk ik vrijer dan 
de meesten van ons. Ik hoorde van een tiener die dit jaar in de nieuwe brugklas aan elke 
klasgenoot had gevraagd of ie ook een geloof had. Er waren in die klas naast deze tiener 
twee moslims en één christen, de rest van 26 had geen geloof. Deze tiener was het 
vrijmoedig, uit nieuwsgierigheid en ter kennismaking, gaan vragen. Ik hoorde van een andere 
tiener dat een vriend uit een atheïstische gezin gevraagd had om te bidden. Waarop het 
antwoord was: maar jij kan zelf ook bidden. Een prachtig antwoord want we hoeven ons 
geloof niet voor onszelf te houden, het is voor iedereen, iedereen kan er in meedoen. Hoe je 
ook bent opgegroeid, of je in je leven al vierduizend zondagen naar de kerk bent geweest, 
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een beetje vijfentachtigplusser haalt dat hier, of dat je nog nul keer bent geweest - iedereen 
kan in geloven mee doen en een gebed uitspreken, God en het christelijk geloof is voor 
iedereen.  
  
Wat zou voor ons een ongangbare richting zijn die God van ons wil? Of zijn we dat al aan het 
doen? Ik heb geen woord van God. Nou ja, ik heb geen ander woord dan die tien woorden 
die we straks gaan zingen. Die tien woorden die je altijd kan doen, in eigen land en elders, in 
vrijheid en gevangenschap, op onze de gangbare weg en ook als we een vreemde gang gaan. 
Ik ervaar het als vreemd wat we als kerk aan het doen zijn. Ook al doe ik daarin meestal 
graag wat ik doe. Ik ervaar het vaak als vreemd wat we aan het doen zijn. Iets waarin het 
volhouden, het ermee doorgaan, de grootste uitdaging is. Als onze kerken zich in dezelfde 
richting blijven ontwikkelen als de afgelopen decennia, dan voorzie ik dat die uitdaging alleen 
maar groter wordt. Het zal nog vreemder worden dan het al is. Op weg zijn naar Pasen, zal 
nog vreemder worden dan het nu is. Maar er komt een nieuw geslacht. Dat hun 
vrijmoedigheid ons tot voorbeeld mag zijn. De jeugd die én verbonden is met hun omgeving 
én daarin zichzelf is: ‘Heb jij een geloof? - Dit is mijn geloof.’, ‘Hé, jij hebt iets met God toch, 
wil je voor mij bidden?’ - ‘Bid zelf, je kan en mag ook zelf bidden!’. 
 
Amen 
 
Lied 311 Wij kiezen voor de vrijheid 
 


