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EEN ZINLOZE DAAD WAAR JE GEEN ZIN IN HEBT
ds. Sibilla Verhagen

Lezing: Jeremia 26

Lied 547 Met de boom des levens/Laten wij dan bidden

Geliefden van onze Heer,

Heb je ook de beelden gezien dinsdag? En voelde je je ook treurig als ik? Dinsdag zagen we
dat de Russische mensenrechtenactivist en kremlincriticus Oleg Orlov werd veroordeeld tot
tweeénhalf jaar strafkamp. Hij lachte nog in de camera en hief zijn vuist omhoog, zijn andere
hand ging mee want z’n handen waren aan elkaar geketend. Hij lachte nog moedig maar ik
kon niet anders denken dan: daar ga je, Navalny achterna en als je niet dood uit het
strafkamp komt, dan wel zeer verzwakt, want als je zeventig bent zijn je krachtige jaren
voorbij. Ik werd er triest van en voelde angst bij het lot van Oleg Orlov. Zijn stem is de
zoveelste stem, een stem van de minderheid, een zoveelste stem tegen machtigen die het
onderspit delft.

Misschien kwam mijn treurnis ook omdat ik die dagen Jeremia 26 had bekeken. Ook daar
stemmen die het onderspit delven en met gevaar en de prijs van het eigen leven. Ook daar
stemmen uit de periferie, uit de onmacht. Jeremia kwam uit Anatot, Micha uit Moreset en
Uria uit Kirjat-Jearim, drie onmachtige dorpen. En ze laten hun stem horen in en tegen de
uitverkoren en invloedrijke stad, hoofdstad Jeruzalem. De stad met de tempel en het paleis
waar de religieuze- en politieke leiders de dienst uitmaken. De stad ook waar het volk het
volk is, wiebelig reactief, snel meegaand in dat wat ze als bedreiging zien: het schenden van
de eer van hun uitverkoren stad. Het volk maakt zich samen met de priesters en profeten
alleen maar druk om hun imago. Het imago van de stad Jeruzalem, dat Jeruzalem wellicht
niet meer geassocieerd wordt met vrede en voorspoed maar met dood en verderf. Want dat
is het enige wat ze oppikken van de boodschap van Jeremia, dat hun stad wordt als het
verwoeste Silo. Silo was de stad met het heiligdom in het Noordrijk van Israél, dat Noordrijk
dat al veel eerder in ballingschap was gevoerd. Alleen het beeld van de stad als ruine zien
voor zich. En het andere deel van de boodschap van Jeremia herhalen ze niet. Zichzelf met
hun kwalijke praktijken, laten ze buiten beschouwing. Over hun dienst aan het kwaad,
beginnen ze zelfs niet na te denken, laat staan dat ze zich ervan af keren.



Onmachtige stemmen die klinken en waarvan de goede boodschap compleet genegeerd
wordt. Nu is het bij de onmachtige stemmen in Rusland zo, dat deze verder niet pretenderen
dat ze het Woord van God spreken. Het zijn mensenstemmen. Hoewel ik bij een deel van hun
boodschap wel durf te beweren dat ze gode welgevallig zijn. En in Rusland is het ook zo dat
de staatsmacht er één is in een traditie van kwaad: met Stalin als dieptepunt, met Gorbatsjov
als uitzonderlijk hoogtepunt dat helaas van korte duur was. En nu is er in Rusland een
heerser opgeleid en levend in de leugen van de kgb: die heeft geleerd dat alle verderfelijke
middelen geoorloofd zijn ten behoeve van zichzelf en de staatsmacht. Het is niet zo
wonderlijk dat het in Rusland zo gaat, ook al blijft het diep treurig.

Van het hoofdstuk van vandaag in Jeremia kan je nog treuriger worden als je de vergelijking
maakt. Want koning Jojakim had maar z’'n vader Josia hoeven na te volgen, en hij had beter
gedaan. Josia was de koning die weer Gods wet herontdekte en in acht nam, en die goede
wet ook het volk voorhield. Jojakim was dus niet opgeleid als kgbspion, hij wist beter. En in
Jeremia zijn er de oudsten van het land die het verleden doorgeven. Ze verhalen van een
goede koning Hizkia die wel ontzag had voor God, en dat dit goed had uitgepakt in het
verleden. In Jeremia dus een traditie, niet van het kwaad, maar van het goede. En dan ook
nog daarbij: in de stemmen van Jeremia en Uria klinkt niet zomaar een mensenwoord, maar
een kersvers woord van God. Dus in deze situatie is er een volk en een koning die heel dicht
bij Gods goede wet zijn. Een daarbij ook nog opnieuw een woord van God. Maar wat blijkt?
Zelfs in die situatie blijkt zelfs Gods woord zwak en wordt het de mond gesnoerd. Want Uria
wordt door het regime uit het buitenland gehaald en vermoord. En Jeremia heeft
bescherming nodig van een andere machtige.

Was je al niet treurig, dan word je hier wel treurig van, dat het zo met ons mensen kan gaan.
Dat goede stemmen, zelfs als wij mensen beter weten, niet gehoord worden en met de dood
het zwijgen worden opgelegd.

Dit gebeurde natuurlijk ook bij Jezus. Hij die Woord was, het zwakke Woord van God. Hij liet
wel krachtig, net als Jeremia, van zich horen toen hij het tempelplein schoonveegde en zei
dat het een huis gebed moest zijn. Maar we weten niet of men na zijn actie gewoon de tafels
weer rechtop heeft gezet en verder is gegaan met business as usual. Wat we wel weten is dat
Jezus aan het einde van zijn jonge leven het onderspit delfde, in diezelfde stad Jeruzalem.
Ook bij hem een tribunaal met religieuze- en politieke leiders en een volk dat om zijn dood
roept. En op dat moment verstomt Jezus. Hij vlucht niet het land uit. Hij zoekt ook geen
bescherming bij een ander machtig mens. Maar hij ondergaat zijn lot en laat zich doden.



Nu moet ik weer aan Rusland denken, aan diezelfde Navalny. Niet dat Navalny’s boodschap
dezelfde is als die van Jezus. Een deel van Navalny’s erfenis zijn xenofobe denkbeelden,
kwalijke denkbeelden dus. Een ander deel van wat hij deed was wel goed want hij stelde
onrecht aan de kaak, ontmaskerde kwalijke praktijken van zelfverrijking ten koste van
anderen. Maar Navalny doet me vooral aan Jezus denken omdat hij vrijwillig zijn lot
onderging. Nadat er een aanslag op zijn leven was geweest ging hij vrijwillig terug naar
Rusland. Terwijl hij wist dat hij daar dan gevangen zou worden genomen met het strafkamp
tot gevolg. Ook hij vluchtte niet. Misschien dat hij nog wel steun heeft gezocht bij andere
machtigen, maar dat heeft niet hem niet geholpen. Hij werd gevangen genomen en
veroordeeld en vermoord. Hij wist dat dit ging gebeuren. Waren Navalny’s woorden zwalk, is
Navalny zwak gebleken?

Hij zelf zei er dit over: dat ze ons vervolgen en de mond snoeren betekent dat we krachtig
zijn.

Als je dit gelooft, geloof je in de kracht van het koninkrijk, in de kracht van Gods nieuwe
wereld; een kracht die niets voor lijkt te stellen, maar dan toch.

De kracht van Gods koninkrijk is als: een heel klein stukje zuurdesem, niets in vergelijking
met het vele deeg, het verdwijnt er helemaal in en het is zelfs niet meer erin terug te vinden,
maar het doet als wel rijzen.

De kracht van Gods koninkrijk: het is als een mosterzaadje, zo klein dat als ik het op de punt
van mijn vinger zou hebben, je het niet zien, in de grond gestopt is het niet meer terug te
vinden. En toch komt daar een struik zo groot als een boom uit waarin de vogels komen en
hun nesten bouwen.

De kracht van het koninkrijk: Jezus, dood in zijn graf bij Jeruzalem, zijn boodschap verstomd.
Maar vandaag klinkt wereldwijd zijn naam en is hij in zijn Geest bij ons in Uithoorn.
Stemmen die verstommen, zwakke stemmen zo lijkt het echt, maar dan toch, maar toch met
de kracht van Gods koninkrijk.

Als zwakken stemmen de kracht van Gods koninkrijk kunnen hebben, is het goed en zinnig ze
te laten klinken. Zo’n stem, dat kan natuurlijk ook een daad zijn of bepaald gedrag. Als het
zwakke de kracht van Gods koninkrijk kan hebben, is het goed dat dit zwakke er is. Maar uit
de voorbeelden van de profeten, en het voorbeeld van Jezus, wordt duidelijk dat je dat wat
kost, dat dit een prijs heeft. Ik denk dat dit lang niet altijd die grote prijs van de letterlijke
dood is, zoals bij Jeremia en Uria, of bij Jezus, of Navalny. Maar wel een prijs die ons iets kost
of die pijn doet of iets dat ongemakkelijk is en voelt.

Om toch maar weer even op de stem terug te komen: blijven wij het goede zeggen, ook al
wordt er niet naar ons geluisterd? Of geven op en zwijgen we? Het goede zeggen tegen de
meerderheid of de stemming in, is oncomfortabel en het kan je alleen doen staan. Blijven we
goede daden doen, ook al lijkt dat enorm op een druppel op een gloeiende plaat, praktisch
waardeloos? Of geven we op, denken we dat het toch geen zin heeft en willen we de prijs om
gekke henkie te zijn niet betalen?

In deze veertigdagentijd een vraag ter bezinning: wat voor goeds moeten we doen dat
zinloos lijkt en waar we geen zin in hebben?

Amen



