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Verkondiging 14 april 2024, De Schutse, Uithoorn  
 
DE PINK IS VAN PRIJZEN  
 
ds. Sibilla Verhagen 
 
Lezing en liederen: Psalm 145, Lied 898: 1 en 2, Johannes 21 vers 1-19, Lied 836: 1 en 2 
 
 
 

 
 
Geliefden van onze Heer, 
 
Wat was het weer goed om vanochtend hier aan te komen. De appelboom groeide/bloeide 
me tegemoet. Er stonden nieuwe struikjes die me allemaal groette. Deden ze ook bij jullie 
toch, als je van de zuidkant kwam. Die struiken zijn gisteren geplant door vlijtige groene 
handen, superleuk. Kees en anderen het hebben keurig werk verricht, het grasveld is een 
tuin geworden.  
Het fietsenrek stond helemaal klaar om m’n fiets te ontvangen, m’n fietsband paste er 
precies in eentje. M’n fiets staat zo netjes geparkeerd en grote kans dat die zo heel blijft. Met 
één druk op de knop zoefde de deur voor me open. Fijn, die mensen die voor het fietsenrek 
en de deur gezorgd hebben, fijn dat het er is, dat het werkt. 
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Binnengekomen had de koster alles al netjes gemaakt. De kaars brandde. Bert wenste me 
goede morgen. Ik werd vriendelijk welkom geheten. De toiletten waren schoon en deden 
het. De tafel en kansel stond netjes klaar, ik kon zo al mijn papieren neerleggen. Ook de 
microfoon lag klaar, gevuld met volle batterijen, ik kon het zo omdoen. Alles was gereed.  
De beamer werkt en wordt vlekkeloos bediend. De presentatie is zoals elke week netjes 
gemaakt en klopt. De zondagsbrief kregen we in handen, zo goed om op de hoogte te zijn 
van wat er gebeurt, zo blijven we betrokken. Fijn dat die gemaakt is en uitgedeeld.  
Het is hier licht en droog we worden beschut tegen weer en wind (vandaag de zon). Er staan 
in deze ruimte meer dan voldoende stoelen, met een zitkussentje erop. Dat zit zacht en 
ondersteunt toch. Goed dat dit gebouw er staat.  
Fijn dat jullie er zijn. Dat er gezongen wordt. Dat er begeleidend orgelspel is. Zonder 
klinkende stemmen geen zang. Fijn dat we liederen hebben. Dat er dichters zijn en musici en 
uitgevers en editors zodat we uit mooie liederen kunnen kiezen. Door dat alles is er zang die 
me meedraagt, zang die me het goede van jullie en het goede van God doet ervaren.  
Fijn dat jullie luisteren, echt. Zonder minzame luisteraars geen prediker die zich geliefd weet.  
 
- 
 
Zoals jullie merken ben ik complimenten aan het maken. Ik ben jullie aan het prijzen. 
Complimenten maken werkt. Het doet ons goed. Het werkt aanstekelijk al voor dat je het in 
de gaten hebt. Als er in een groepje één complimenten gaat maken, dan volgt er vaak wel 
een ander. Moeten de complimenten niet overdreven zijn. Als iemand zegt dat je iets 
geweldigs hebt gedaan, terwijl het niet zo is, dan houden anderen meestal hun mond. Maar 
als het compliment wat dichter bij de nuchtere waarheid ligt, dan volgt er vaak instemming. 
Prijzen, loven is als complimenten maken. Daar kan je in oefenen. Je kan het thuis doen met 
je huisgenoten, de hele dag door, te beginnen direct bij het opstaan: leuk dat ik je weer zie! 
Dit is een uitdaging voor de langzame wakkerworders onder ons, zowel om zo’n compliment 
te geven als om te ontvangen. Jullie begrijpen dat ik uit eigen ervaring spreek. ; - ) 
Complimenten geven, prijzen, het wordt ook wel elkaar ‘positief bevestigen’ genoemd. Dat 
doet ons mensen goed. Mijn collega hier, Joep, is daar best goed in, hij is daar beter in dan ik. 
Dit is natuurlijk ook een compliment. Complimenten geven, positieve bevestiging geven, kan 
je niet alleen doen met woorden, maar ook met gebaren of met hoe je kijkt met je blik, 
complimenten met blikken en knikken.  
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We gaan het even doen. Bedenk een compliment voor degene die links van je zit. En voor de 
mensen die meekijken en alleen zijn, bedenk er eentje voor de bewoner naast je en schrijf 
het op en geef of doe het later. Bedenk een compliment voor degene die links van je zit. Nu 
zijn er een aantal mensen die blokkeren bij dit verzoek, die neiging ken ik, heb ik ook wel ‘s. 
Dat geeft niet. Als je blokkeert en niets weet te bedenken, dan zeg je zo meteen gewoon 
tegen de ander: fijn dat je er bent. Of je zegt niets en je knikt de ander toe of geef een 
knipoog. Goed, denk even na over een compliment aan je linker buur. Eerst even nadenken, 
nog niet doen, eerst even nadenken in stilte.  
 
Ok, zijn we er klaar voor? Wissel het uit, geef het compliment en ontvang het.  
 
Prijzen is complimenten maken. Zelfs als het op verzoek is, zoals nu, werkt het. Je wordt er 
blij van, natuurlijk ook wat ongemakkelijk, wat angstig, maar ook blij, zowel van het geven als 
van het ontvangen.  
 
Je kan een ander mens prijzen. Je kan ook God prijzen. Psalm 145 leert ons dat die lofprijzing 
aan God totaal is, dat die alles en allen kan betreffen, je kan het eindeloos doen. Psalm 145 is 
een acrostichon, elk vers begint met een letter van het alfabet, keurig op volgorde. Dat geeft 
de schoonheid van de lof aan en ook de totaliteit. In de Psalm is het de psalmdichter die 
begint met prijzen. Maar het blijft niet alleen bij deze ene, het wordt steeds meer. Ook de 
geslachten uiten de lof aan andere geslachten. Het wordt nog uitgebreider: alle werken, al 
het geschapene prijzen. Dat alles uit samen met Gods volgelingen de lof, niet alleen aan een 
andere generatie, maar ook aan elkaar, aan mensen. De complimenten aan Gods adres 
betreffen alles en kunnen door alles gedaan worden. De lof bestaat dus niet alleen uit 
woorden, ja in de Psalm wel, want een Psalm heeft geen ander materiaal dan woorden. Maar 
al Gods werken, schepselen, bomen en struiken en stenen spreken dus ook Gods lof. Hoe 
dan? Gewoon door hun bestaan, door wat ze doen, er zijn, bewegen in de wind, bloeien, 
uitbotten, groeien, warm zijn, een plek voor ander leven, een esthetisch genot voor wie ze 
ziet en ruikt en voelt; het zijn getuigen van Gods grote goedheid. Gods grote goedheid die op 
moment dat jij je bewust bent van het bestaan van die struik of steen, ook jou treft, er 
deelgenoot van maakt. Ook als je ziek bent, ook als je verdrietig bent, ook als je je zorgen 
maakt, Gods goedheid treft je op zo’n moment, je wordt er deelgenoot van.  
 
Wat je ook ziet in de Psalm is dat je direct God kunt prijzen, dus dat je je direct tot God richt: 
U bent groot, U bent goed. Maar prijzen kan ook indirect, dan gaat het over God, in het 
bijzijn van God tegen iemand of iets anders. Dat is zoals je dat compliment dat je net aan de 
buurmens hebt gegeven, dat je dat over je buur zegt tegen diegene die daar weer naast zit, 
dus dan horen twee mensen het. Dat werkt helemaal goed. Mag je straks bij de koffie 
uitproberen. Nog meer impact heeft het als je iemand in een groep naar voren haalt, hier op 
het podium zet en daar de lofprijzing over diegene laat klinken. Dat komt nog meer aan. 
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Laat ik dit eens met God proberen, net zoals de Psalmdichter dit doet in dat laatste deel van 
de Psalm.  
 
Ja, U, Heer richt op wie gebukt gaan. Kon ik vier weken geleden hier amper blijven staan 
vanwege een pijnlijk been, nu staat ik hier weer pijnloos. Bogen uw leerlingen zich neer met 
een leeg hart over lege netten, U vulde hen weer met overvloedig vis en uw eigen 
overweldigende aanwezigheid. Ja, wij allen zien hoopvol naar U uit, want op de juiste tijd 
geeft U voedsel. Ook bij mij, elke dag weer: courgettepasta, stamppotandijvie met een stukje 
worst, curry met rijst en salade, een stukje kabeljauw met gebakken aardappels, U vulde mijn 
behoefte. 
 
God, U bent rechtvaardig, U staat boven alle partijen, uw enige belang is dat wij U 
liefhebben. Die liefde doet U en ons recht. Liefde vraagt U van ons, telkens weer, ook als wij 
U ontkent hebben in laffe momenten, U vraag het ons telkens weer, desnoods tot drie keer 
toe. U doet uw schepping recht want U laat ons leven, laat ons ademen meerdere keren per 
minuut. Niet alleen ons maar ook de roze bloesembomen in mijn straat. Zelfs de 
winterbloemkool bij onze voordeur is gaan bloeien. Ja, U bent mij nabij als ik mijn hart open 
naar U.  
 
U hoort onze klacht, als wij broos zijn en botten breken. Als wij oud zijn of gehavend, als 
anderen ons moeten helpen, ook dan volgen wij met Petrus U. U waakt over wie U trouw 
zijn. Wij zijn U trouw, God, wij zijn niet goddeloos, wij volgen U in goedheid en liefde voor de 
wereld en de mensen om ons heen. Dan vaagt U ons niet weg, ook al zijn we o zo kwetsbaar, 
nee, zo bent U niet. Nee, U vaagt ons niet weg, wij zijn hier, U waakt over ons.  
 
- 
 
Zo kunnen wij prijzen, God loven, dat kan desnoods elke dag, dat kan desnoods op elk 
moment en op elke plek. De complimenten aan Gods adres zijn eindeloos te geven.  
Maar er zijn natuurlijk ook momenten dat deze woorden je helemaal niet passen. Dat geeft 
niet. Prijzen is niet het enige gebed dat je kan bidden. Er zijn nog enkele andere vingers ; - ). 
Psalm 145 is ook niet enige lied dat ons gegeven is. We gaan zo meteen een ander lied 
zingen. Er kunnen momenten zijn dat je geen woorden hebt. Dat er niets over je lippen komt. 
Ook dat geeft niet. Want als wij niet kunnen spreken, dan spreekt voor ons Gods Geest. 
 
Amen 
 
Lied 894 Wanneer ik zoek naar woorden:  1 en 3 


